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EKİM 1978 


Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


250 KURUŞ 


omando 

Kampları Hitler'in 
Nazi teşkilatlarının 
benzeridir 


DEMİREL'İN HAZIRLATTIĞI 
DOSYADA MHP HAKKINDA VERİLEN 
HÜKÜM: “TÜRKÇÜLÜK MASKESİ İLE 

NASYONAL SOSYALİZMİ 
UYGULAMAK,DEMOKRATİK DÜZENİ 
YIKMAYI AMAÇLAMAK 

AZINLIKLARI SINIR DIŞI ETMEK, 
BAŞKA ÜLKELERE KARŞI 
SALDIRGANLIK” 


©7970 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 
Önemli İşler Dairesi tarafından hazırlanan 
“Çok Gizli” damgalı rapor “Rejim Aleyhtar! 


Büyük Kongreye İgün kala 


AP'DE YENİLİK 
İSTEĞİ GÜÇ KAZANIYOR 


em al iç mücadeleyi kongre ile bitirelim 
edi 


© Genel Baskan Yardımcısı Yıldırım: 
“Yönetim büyük ölçüde değişecek” 


© Erzurum Kongresinin iptali tepkilere yol açtı 


HABER MERKEZİ 
AP Büyük Kongresi öncesinde parti içindeki yeni 
lik isteğinin güç kazandığı bildiriliyor. Çeşitli il kong 
relerinin: ihtilaflı geçmiş olmasının ve bazı delegelik 
lerin iptal edilmesinin de mücadeleyi kızıştırdığı kay 
dediliyor, Bu arada , AP Genel Başkan ac 
Kamran İnan bir açıklama yaparak, "kazanma $ 
karşı taraftan az değil lmacak sonuç ne olursa 
(Devamı Sa. 7, Sü. 6'da) 


Adalet Partisi hükümet olduğu 
1970 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 
Önemli İşler Dairesine MHP hakkında 
etraflı bir dosya hazırlatmıştı. 
OK Gizli" damgası balon dosya 
"Rejim Aleyhtarı ve Milli Bütünlüğü 
Bölmeyi Amaç Edinmiş Faaliyetler" 
başlığını taşıyor. Dosyanın kapağında 
"Tanıtma Broşürü- Vİ; 
Nasyonal Sosyalizm " yazıyor. 
Dosyada MHP'nin faaliyetleri ve 
faşist fikirleri etraflı olarak inceleniyor. 
Komando kampları, 
bu kamplarda faal rol oynayan 
bugün MHP milletvekilleri arasında 
yer alan kişiler ve emekli subaylar 
e pek Kamyplardaki silahlar 
marka ve miktarına kadar açıklanıyor. 
MHP'lilerin silahlanma faaliyetleri, 
silahları kimlerden ve nasıl 
temin ettikleri isim isim belirtiliy or. 
Aralarında Türkeş'in de bulunduğu 
faal Turancıların İistesi açıklanıy or, 
haklarında etraflı bilgi veriliyor. 
İzmir'de Atıf Gazinosunda 1969'da 


yapılan N.A.Z.İ. Derneği toplantısına ve Milli Bütünlüğü Bölmeyi Amaç 
yaylalar isim isim belirtiyor., Edinmiş Faaliyetler” başlığını taşıyor el 1 


Ecevit, anarşiy< karşı tedbirler konusunda parli liderleriyle yapacağı görüş melerden ilkini, dün 
MSP Genel Başkanı Erbakan la yaplı 


Ecevit'le görüşen 


ERBAKAN:"PARTİ LİDERLERİ 
BİR ARAYA GELMELİ VE 
ANARŞİYE KARŞI KESİN TAVIR 
AL öö ALP F @ Ecevit, şiddet olaylarının teşhisi ve kaynağı konusunda 


Erbakan ile görüş birliğine vardıklarını söyledi 


öldürme ve yaralama olayları anlatılıyor. 


77) Fi 
Olayların sorumluları açıklanıyor. ©"Komando kampları Hitler 


Almanvasındaki SS ve Fırtına Birlikleri 
isimli Nazi teşkilatlarının benzeridir” 


©”Ülkü Ocakları MHP'den talimatalıyor” 
m 
|, YAZISI5.SAYFADA ) 


KIRATKAVSAĞA GELDİ 


| 12 Mart, sonra iki MC, derken onbir mebus | 
olayı , muhalefete düşüş... Parti içinde siddet- J 
l lenen mücadele Çeşme'de isyan, sonra Kâmran ll 
İnan. .. Derken Kongreler başladı Kırat, az 

| gitti, üz gitti, dere tepe düz gitti, Türkiye'yi do- | 
| laştı geldi Ankara kavşağına. . .Artık genelkurul l 


YARIN: 
KOMANDO KAMPLARI, 
SORUMLULARI, FAALİYETLERİ 


toplanacak ve dananın kuyruğu Kopacak.İnan 
"Süleyman gitsin" diyor. Demirel cevap en | 
İşte, genelku- | 
bu iki alternatifi tartışacak vı 
a AP'nin o 


'Herkez eteğindeki taşı döksün", 
rulda AP 
verecek. Verilecek 
dar, ülkenin de gelecöği ildukça-ö 
nemli. nkü, yapılan t şma:'Süleyman mı, Í 
Kâmran mı'dan çok , partinih izleyeceği siya- | 
set üzerine yoğunlaşmış durumda. Y 
içinde süren mücadele, adayların temsil e 
iki farklı siyasetten kaynaklanıyor ve genelkurul 
| bu noktada karar verecek. 


rar d 


103 İŞÇİ ZE 


g 


NİRKEN... 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit şiddet olaylarının önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili parti liderleri düzeyindeki görüşmelerin ilkini dün MSP Genel 
Başkanı Necmeddin Erbakan ile yaptı 
MSP Genel Merkezin- 
de yaklaşık 2 saat süren 
görüşmeler sonunda Başakan Bülent Ecevit şunları söyledi 
“Ülkeyi huzursuz eden 
şiddet olayları konusunda alacağımız önlemler 
hakkında sayın Erbakan' 
a bilgi verdim. Alacağı- 
ve muz önlemlerin bir kısmı 
j $ yai dokis a ge- 
= Ta PTE ARRE LER Er r ” rektiriyor, bir kısmi da 
m li ee ay A le yönetsel “ayrıntılarla il 
(Fotoğraf: AYDINLIK) gilidir. Bu görüşmeler sırasında şiddet olaylarının 
(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


ürkiye-İrak 
Petrol Boru Hattı 
patladı 


© Patlamadan sonra 


l 
i 
j 
MUHALEFET NEYE KARŞI? 

AP içinde ilk muhalif sesler 1MC hükümeti i 
sasında ortaya çıktı. O sıralarda cok zayıf 


© Erbakan:”Dış güçlerin tahrik ettiği anarşi bugün bütün 
milletin en vahim meselesidir, mutlaka çare bulunmalıdır” 


TANRI DAĞINDA AÇAN KIZIL ÇİÇEK 


aA 


— 1. Ulusal İşçi Sağlığı 
Kongresi başladı 


4 SAYFADA 


Belgelere dayanan eon er 
evam ediyor 
açıklamalarımızı reddeden © Mardin Valisi 
Ni č "Sabotaj olabilir” 
Kongresini Denktaş: MARDIN (THA 


Türkiye-Irak petrol 


boru hattının İdil İlçe- 


selamlıyoruz TTP a e RM Ke 
a on geri d safede meydana gelen el : — 
patlama sonucu çıkan Eg pak e © vi 
yangın hâlâ devam edi- BF rla. g 


Doğu Perinçek 


yor. 

Petrol boru hattında 
meydana gelen patlama 
sonucunda Dirsekli köyü 
akınındaki Goletli ve 


A ve ni > ij 

. a 

Türk Tabipler Birliği, ciğerleri pamuk bağ- Aydınlık muhabirleri 
layan ve beton tutan, maden ocaklarında 
silikoz illetine yakalanan, iş kazalarında kolunu 


bacağını, hatta hayatını kaybeden yüzbinlerce 


> 
Kıbrıs fa ke ©'Elimizdiki her millet 


DENKTA z 
Rauf $ nin binlerce ham petrol 


işçinin sağlık derdini bir mesele olarak ele aldı 


rumlarında çalışan onbirlerce ayakkabı ve saya 


ti rr x bölgelerdeki yangının itti * n 
ve 1. Ulusal İşçi Sağlı ğı Kongresini düzenledi. Olgi yangının < | 
Bu girişimi dolayısıyla Türk Tabipler Birliğini Frankfurt paa devam ettiği bildi ittipaklığı yaxısun! A 
yürekten kutluyoruz. ANKARA (THA) E İncelemelerde bulun- d IE — 
Kongrenin başladığı gün gazeteler Herboy ve Kıbrıs Türk yönetimi muhabirimiz. mak üzere olay yerine & Çin 'de milli mesele E 
Mevsim fabrikalarında çalışan 103 işçinin ye- Başkanı Rauf Denktaş "i giaro Mariin Vai Fahmek zahirlenmesinden Samatya Hastanesine PEA an DARO nE Yıldırım Aldy Kondan ve e nasıl ele alınıyor? | 
kaldırıldığını yazıyordu, Bu fabrikanın işçileri klamanie Buluntu; Dağveli'ni yetkililer hızla yayılan | 
dört ay içinde beşinci kez yemekten zehirle- Kontrgerillann Kib- gyeti nin yangını söndürmek için © "Esir Türkler” 
niyorlarmış. rıs'ta kendine merkez üs umurtalık Içesinden sır türkler E 
Te da Ereğli" ittiğimiz zaman, De- oluşturması o yolundaki NATO özel itfaiye ekiplerinin 
emmuzda Ereğli'ye gittiğimiz zaman, yayimımizik | safsata GE yola çıkarıldığını, it- masalının aslı 
mir Çelik fabrikasında çalışan bir işçi arkadaş, usun iddia öden Denk- w ipe. faiyenin bu gece yan- B 
"sinter tozu bizi her gün adım adım ölüme yak- taş, "bir ülkede devleti eski Amirali p ee Mn o T d Gi d ki 
"di hekiei erilla eklendiğini bildirdiler. E 
e ii “ciğerlerimiz beton tutu- eşli o dev Günter Poser ey li yali Ozik, s Me S, 
Çimento işçileri, "ciğerlerim letin yeterli organları Yangının daha fazla kazak obaları 
yor" diye yakınıyorlar. bunu önlemek icin ge- ile vaptığı yayılmamasıiçin pompala- 
Çok uzakta değil, şurada Çarşıkapı'nın bod- rekli meşru tedbirleri yaptığ ma işlemi durdurulmuş- || 


yoktur dedi 


alırlar. Bu o ülkeyi ilgi 


röportaj 


ile kaplandığı ve bu 


tur. Yangın söndürme 


çalışmalarına çevre köy- 


gü KR ER RR ER SR DK KE İZ CE EŞ 


UYGURLAR VE 


işçisi, benzol zehirlenmesinden gelen sinsi has- a hir EDL lüler ve jandarma bir- 
(Devamı Sa. 7, Sü. 9'da) indi ka F 8.SAYFAMIZDA z likleri katılmıştır. Olayın 
EMG İş 


halkınıng büyük 


20 Ekim 1978 5 


Toplatma kararı ceza hukukunda uygulanan özellikle basın organlarına ilişkin 
bir baskı yöntemidir. Hukuk yargılamasında tedbir kararının karşılığını teşkil etmektedir. Hukuk yargılamasında tedbiri taraflardan biri ister. Ceza yargılamasında İse 
ancak kamu adına savcılık ister. Bunun 
dışında bir organ veya merci toplatma 
talep edemez. Zira hukukumuzda kamuyu 
Cumhuriyet Savcıları temsil edi... t 

Cumhuriyet Savcıları uyarılabilir mi? 
Bu mümkün olabilir fakat bunun da usulüne göre yapılması gerekir “kanısındayız. 
Bu usul direkt tahrik olan merciin emri 
ile değil savcıların bağlı bulunduğu ilgili 
'organa durumun bildirilmesi ve onun bu 
isteği olumlu bulması suretiyle gerçekleşir. Bu yöntemin yurdumuzda uygulaması yoktur. Kaldı ki Yüksek Savcılar Kurulu 
diye bir kurulun varlığı ile savcıların 
bir dereceye kadar bağımsız oldukları kabul edilmektedir. 

Toplatma kararı istekle bağlıdır. Yargıç 
istemin dışında bir gerekçe ile karar veremez. Bu nedenle istek yerinde değilse talebi reddeder. Yoksa başka bir nedenle 
toplatmaya karar veremez. 

Toplatma bir tedbir kararı olduğuna 
göre, söz konusu şeyin tüm nüsha veya sayılarını kaplamaz. Adı geçen şeyin özünü 
tespit edecek kadar sayı veya nüsha yeterlidir. Zira bu karar bir anlamda delillerin 
tespitidir. CMU Yasasında zanlının tutuklanması ile ilgili maddelerin mevkutelere uygulanan bir şeklidir. Hatta bu iki uygulama 
birbirine yardımcıdır. Zira toplatma kararı 
verilen bir şeyin sakıncalı görüldüğü noktasından kalkılarak bu karar verilmekte 
ise, bu sakıncalı şeyi çıkaran kişi de aynı 
derecede sakıncalıdır. Bu mantıkla o kişi 


dır. 


kadari 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 
KULU-KONYA 


Toplatma kararı 


de tutuklanmalıdır. 

Toplatma ancak bir tedbir vazıdır. Bu 
nedenle yeterli delil ve kanitları toplamayı içerir. Bu nedenle bu mahiyeti aşan ve 
geniş bir çevreye yayılan toplatma kararları, amacın dışına çıkan kararlardır. 
uygulamadan zarar görenlerin zararı tazmin ve uygulayıcıların ise cezai sorumluluğu yönünde yasal yollara başvurulabileceği kanısındayım. 


Toplatma kararı bir mahkeme kararı- 
Ve ara karar 
dır. Yani temyiz edilem:z. Ancak itirazı 
mümkündür. Fakat nihai kararla birlikte 
TEMYİZ edilebilir. 


Toplatma bir mahkeme kararıdır 


O halde tüm mahkeme kararları gibi 
gerekçeli olmalıdır. Geçmişte gördüğümüz 
"Anayasanın 
falanca maddesi ve CMUY falanca maddesi 
gereğince 
miştir" şeklindedir. Bu toplatmaya gerekçe 
teşkil etmez. CMU Yasası mahkeme kararlarının ve gerekçelerinin nasıl olacağını göstermiştir. 


32. Md.260 md. tüm mahkeme kararları gibi kanun yollarını göstermelidir. Bunlar, mahkeme kararına karşı itiraz ve temyiz 
gibi hak arama yollarıdır. Yasa mahkemeye 
karşı taraftakilerin hakkını araması için kararlarda bu yolların gösterilmesini zorunlu 


niteliğinde 


ı ile kararlar sadece 


toplatılmasına 


AKILLI İMAMINTERTİBİ 
KENDİSİNİ ELE VERDİ 


Konya'nın Kulu dildi. 
kazasına bağlı kozan ar li 
Nahiyesinde bulunan Tertibin yapıldığı böl 


tarihi Akkale'ye, 25 
ül günü 
ahiyenin Kur'an 

kursu hocası tarafından 

üzerinde orak çekiç bulunan bir bayrak asıldı. 

Olayla ilgili görülen beş 

kişi gözaltına alındı. Olayın tertip olduğu anlaşılınca Oİmam Ahmet 


gede halk faşist görüşlerin etkisi altındaydı. 
1977 seçimlerinde buradan MHP'ye 1025 oy 
çıkmıştı. Ayrıca Kulu'da 
16 tane Kürt köyü vardır. 
Bu durum tertip için elverişli bir ortam teşkil etmektedir. Şimdi olayı 
daha etraflı olarak anla- 


Kasabadaki Kuran kursu hocası Çankırı, 1955 
doğumlu, Ahmet: Kahya Yusufoğlu kasabadaki 
tarihi Akkale ye orak-çe- 


kiç resmi bulunan bir 
bayrağı yapıp asıyor. 
Bayrak üzerine şunları 
yazıyor; "Orak eskiyi 
biçecek, çekiç yeniyi 
getirecek". Olayı Yeni 


Devir gazetesi ve Milli- 


karar 


Kahya Yusufoğlu tevkif arm 
m 


sonra dağıttıkları bildiri. 


ULKU OCAKLARI 
KULU ŞUBESİ 


Kulu Ülkü Ocaklarının Hocanın tertibinden 


yet gazetesi verdi. Yeni 
Devir'e haberi bildiren, 
kasabanın imamıdır. Bu 
adam önce Konya'da çıkan yerel bir gazeteye 
olayı bildirmiş. 

Hoca olaydan sonra 
tevkif edildi. Bu nasıl 
oldu onu açıklayalım. 

25 Eylül günü köy- 
den sabahleyin sığır süren kadınlar kaledeki 
"Bayrağı" görüyorlar. 
Önce onu şalvar sanıyorlar. Bunu bir namus davası olarak yorumluyorlar. Bizim hoca hemen orada bitiveriyor. 
Kadınlara onun komünist bayrağı olduğunu 
söylüyor. Arkasından 
hoca güvenlik yetkililerine olayı bildirmeden 
hemen Konyaya gidiyor. Mahalli bir gazeteye 
durumu bildiriyor. Di- 


ğer büyük gazetelere tel 


Sayın Görevliler, 
Memleketimden 16. 8. 978 tarihinde Almanya'ya dönmek üzere yola çıktım. Ankara İstanbul karayolu 
istikametinde seyretmekte iken, ts- 
İtanbul'a 100 Km. yolum kalmıştı. Beni sadece bir metre aralıkla takip etmekte olan Ford07-DV - 795 plaka numaralı sahibi bulunan sürücü, 
geçiş esnasında arabamın arka tanponuh sol köşeye vurup oldukça hasar verdikten sonra, sayın Sürücü 
durmaya'dahi gerek duymadan süratle kaza yerinden uzaklaştı. Bense kaza yerinde derhal mümkün mertebe- 
de durdum. Kazayı tesbit ettirmek 
üzere Bölge Trafik Memurlarına şahidimle birlikte baş vurdum. Görevliler arabamın hasarına bir göz atıp 
"Pek de önemli hasarınız yok. Türkiye de üç bin liraya yaparlar, yaptırmazsanız dahi Almanya'ya kadar 
gitmenize hiç de engel olmaz. Bunun 
için uğraşmak da gerekmez" diyerek teselli vermekten başka hiç bir 
girişimde bulunmadılar. Oysa ben defalarca kanunun size vermiş olduğu 
hakları yerine getirmeniz, hasar tesbiti yapılıp bu sürücü burda kazaya 
maruz kalmıştır diyerekten bir belge 
verilmesini tekrarlamama rağmen hala, "buna dua edin ki ölmemişsiniz u- 


Hasar tespiti için 
10 kişinin ölmesi mi gerekir? 


.tacak bir üst makamda dayım da yok- 


cuz kurtulmuşsunuz” diyorlardı. Bütün ıstarlarıma rağmen sayın görevliler"böyle ufak tefek kazalarda ve ezilmelerde bizlerin yapması gereken 
bir iş yok ve zabıt tutmaya dagerek 
yok" diyerek son sözlerini!söylediler. 

Ben de sizlerce. bu adalet mi böyle 
alâka göstermeyip görevlerinizi yapmayiş, emrediyor"diye seslendim. Onlar ise "evet adalet bizlere bunları 
emrediyor daha fazla konuşursanız adaleti biz sana gösteririz" diyerek son 
tehtitlerini yaptılar. Benim yapacak 
artık bir şeyim yoktu. Hakkımı ara- 


tu. Yalnızca arabamın hasar kısmının 
fotoğrafını çekip yoluma devam ettim. Şu anda arabamın hasarmı burda 
yalnızca beşyüz marka, yani 6 bin TL 
ye temir ettirdim. 5 

Bu büyük haksızlığın karşısında 
hakkımı nasıl ve nerelerde arayabilirim; beni bu konuda aydınlatacak ve 
bana yanıt verecek olan makamların 
ve yetkililerin yanıtlarını sabırsızlıkla 
beklemekteyim. 

Eğer yurdumuzda adalet varsa 
suçlunun cezasını verecektir. Yoksa 
Trafik Polisleri gibi ipe sapa gelmeyen sözlerle Kanunlar daima bizi 


«aldatacaktır. N 
Bayram Demirezen 


Uğur Uzer 
AVUKAT 


kılmıştır. Hatta bazı suçlarda yol göstermekle kalmamış bizzat kendisi yasal olarak gönderme yapmıştır. (Beş seneden fazla 
ağır hapis cezası alanlar) 

—Tüm mahkeme kararları gibi tebliği 
gerekir. Ceza yargılamasında kararlar gıyap- 
ta verilmişse tebliğe çıkarılması zorunludur. (CMUY 3834.35.Md.) Uygulamada 
çoğunlukla toplatma kararları tebliğ edilmemekte, taraflar toplatmayı uygulamadan öğ- 
ise toplatmayı veren 
makamın bilinememesi, yasal yollara başvurulmasının önlenmesi gibi sonuçlar do- 
Kanımızca bu uygulamanın 
en önemli yanı,bu yolla baskı kurulmaya 
çalışılmakta ve yasalar yasal organlarca 
çiğnenmekte olmasıdır. 


"Bu 


bir karar 


veril- 


dilmelidir. 


çekiyor. Köylüler olayı Kulu'daki güvenlik 
yetkililerine bildiriyorlar. Olayı ve bayrağı 
inceleyen emniyet yetkilileri önce 5 kişiyi gözaltma alıyorlar. Gözaltına almanlar CHP yanlısı gençler. Tabii görgü 
tanıklarından hoca ile 
gözaltına alınan kişilerin 
ifadeleri çelişiyor. Bunun üzerine emniyet 
yetkilileri hoca üzerinde 
duruyorlar. Gözaltına alınanlar serbest bırakılıyorlar. 

Hocanın o ikametgahı 
Kuran kursudur. Burada yapılan araştırmadan 
boya kutuları ve sigara 
tablası olarak kullanılan 
kutu kapağı bulunmuştur. Bayraktaki boya ile 
kutu kapağındaki boya 
uyuşmakladır. Hocaya 
bu durumu hakim soruyor. Hocanın cevabı şu: 

"Akşam evime misafir geldi. Ben sigara içmem. Gelen misafir si- 


renmektedirler. Bu 


ğurmaktadır. 


na gidildiği takdirde, 
kemesi baştan savma karar 
Bu mahkemenin verdiği karar da usule 
uygun değildir. Kararlar gerekçeli olmayıp tebliğe çıkarılmamakta, mahkeme yasayı tekrar çiğnemektedir. Bu tip kararısrarlı tutum alan Sulh ve 
Asliye Ceza yargıçları hakkında Yüksek Hakimler Kurulu nezdinde şikayet yoluna gi- 


ları vermekte 


nn 0 0 A Lİ 


e 


Toplatma kararına karşı İTİRAZ yolu- 
Adiye Ceza Mahvermektedir. 


Toplatma kararlarının akibeti 


Toplatılmasına karar verilen nesneden ye- 


dışardan bu boya kapağını buldum. Misafir bunu sigara küllüğü olarak 
kullandı" diyor. Ayrıca 
Kuran kursu duvarında 
çivi yerlerine rastlanıyor. Bunların ne olduğu sorulunca hoca şöyle cevaplandırıyor'. “Buralarda takvim asılıydı” 
diyor. Takvimler nerede 


diye sorulduğunda 
"komşuda" diyor. Komşuya gidiliyor. Orada 


hocaya ait yasaklanmış 
yayınlar bulunuyor. Bunlar Risale-i Nur vb. Ayrica bunları hocanın köydeki çocuklara okuttuğu tespit ediliyor. 

Hoca ayrıca köyde 
MHP'lilerle sıkı fıkıdır. 
Geçen yıl bir milli bayramda Türk bayraklarını 
keserek 3 hilal yapıp 
okula asan köy öğretmeni Nevin şu anda 
Kulu'da değil. Bu hoca 
hanımın olaydan 4 gün 
önce köye geldiği söyleniyor. 


terince elde eden savcılık muradına nail 
olmuştur. Yayına engel olmuştur. İşi bitmiştir. Şimdiye kadar çoğunlukla böyle 
yapılmıştır. Toplatma bir engel bir baskı 
aracı olarak kullanılmıştır. Toplatma kararın- 
dan sonra savcılığın dava açması veya takipsizlik kararlarından birisini yapması gerekmektedir. Dava açması için de belli. bir süre 
vardır. Bu Basın Yasasında belirtilen 3 ve 
6 aylık sürelerdir. 

Toplatma kararı alınıp da dava açmayarak açıkça baskı uygulayan savcılar hakkında yasal yollara başvurulabilir. 


Toplatma Kararı bir müsadere kararı değildir. Müsadere kararı nihai bir karar olup 
infazı yasal yolların yitirilmesi ile mümkün 
olur. Ve iki halde verilir: A-Yargılama sonucunda, B-Bizatihi suç olan şeyler için (tabanca esrar gibi). i 

Toplatma kararı sonuç belirten “ bir nihai 
karar da değildir. Yani yargılama safhalarından geçmiş, tartışması yapılmış huku- 
ki anlamda bir hüküm tesis edilmiş ve bu 
hüküm kanun yollarından geçerek kesinleşmiş bir karar değildir. 

Netice 

Toplatma kararı bir tedbir kararıdır. 
Niteliği ancak suç unsuru olabilecek şeylerin tespiti anlamındadır. Bu bakımdan boyutları ancak tespit işleminin özü ile sınırlıdır. Uygulama alanı ise BASIN olan bu 


kararlar yasaların özüne aykırı kullanılamazlar. Kullanılmaları hali suç teşkil eder. 


Tedbir niteliği olduğunu söylediğimiz 
bu kararın kesin karardan farkları ise apaçık ortadadır. Bu nedenle bu kararı kesin 
bir mahkeme kararı gibi uygulamanın imkanı yoktur. 


Köşemizle Ilgili 


Bir süredir devrimci sözlük köşesini yayınlamaya ara verdik. Düşündüğümüz bazı şeyleri gerçekleştirmek 
için ve bu köşeyi gerçekten okuyucuların ihtiyaçlarına cevap veren bir 
köşe haline getirmek için bu gerekliydi. Şimdiye kadar bu köşeden 
yaptığımız yayının tecrübesi ışığında 
gerekli dersleri çıkaracak ve bu köşeyi uygun olarak düzenleyeceğiz. 

Ele alınan her meseleyle ilgili 
olarak okuyucuların sistemli ve bütünsel bir kavrayış edinmeleri önemlidir. Bunun için ele aldığımız meselelerle ilgili bütün kavramları belli 
bir sistematik içinde vermeye çalışacağız. Ayrıca köşede sadece kavramların açıklanmasıyla yetinilmeyecektir. Kavramların içeriği ile ilgili meselelerin tam olarak kavranmasını sağlayacak soru-cevaplar yayınlayacağız. 
Kavramların, bu şekilde daha iyi kavranması sağlanacaktır. 

Köşe, bu haliyle bir sözlük köşesi 
olmanın sınırlarını bir hayli aşacaktır. Köşenin adını da buna uygun olarak "eğitim köşesi" olarak değiştiriyoruz. Çeşitli soruların teorik temelleriyle kavranması bugün önemli 
bir ihtiyaçtır. Köşenin böylesine 
kapsamlı bir görevi tek başına yerine 
getirmesi şüphesiz ki beklenemez. 
Ama bu doğrultuda yapılacak olan 
bir yayın, bu amaçla yapılan diğer 
çalışmalara yardımcı olacaktır. Köşenin amacını da bu şekilde belirliyoruz. 

Yeniden yayına "Marksizmi öğ- 


BULMACA] 


SOLDAN SAĞA: 1) Eski Genelkurmay başkanının adı. 2) Bir ev aleti. Bir 
emir, 3) Karadenizlilere verilen bir ad. 
Elektrik motorlarının kalkınma akımına 
verilen ad. 4) Bir erkek adı. Lambanın 
üstüne ışığı yansıtan dekoratif amaçla 
takılan araç. 5) Saydam bir madde. Bir 
bayan adı. 6) Tersi bir nota - Ünlü bir 
kadın casusun ön aşı - Bir teseye aleti 

7) Bir mimari tarzı Çoğul 
eki 8) Bayıltıcı etkisi olan kimyasal 
madde... Matematikte bir sayı. 9) Sözünde durmayan kimse. -Bir müzik aleti 10) Tersi hapishane kaçkını.- Tersi 
Viayet. 11) Eziyet- İspanyolların 
ünlü tezahür kelimesi. Bir nida. 
© YUKA! 


cA devrimci sözlük 


yeni hazırlıklar 


renmek neden gereklidir başlığı 
altında bir dizi soru-cevap ve kavram 
açıklamasıyla başlayacağız. Bundan 
sonra sırasıyla Marksizmin üç temel 
unsuru olan, Felsefe, Ekonomi Politik ve Bilimsel Sosyalizm konularını ele alacağız. Bu konularla ilgili 
bütün kavramlar belli bir sistematik 
içinde verilecektir. Bir yandan kavram açıklamaları yayınlanırken, diğer 
yandan kavramların muhtevası ile ilgili soru-cevaplar da yayınlanacaktır. 

Açıklamaların ülkemizin somut 
pratiğinden örneklerle verilmesine 
gayret edeceğiz. Gerek geçmiş, ve ge 
rekse bugünle ilgili olarak, Türkiye 
tarihinden ve bugünkü Türkiye toplumundan yararlanılacaktır. 

Soru-cevapların ihtiyaca cevap verebilmesi önemlidir. İhtiyaca cevap 
verebilmesi nasıl sağlanabilir? Halk 
içindeki hatalı fikirler bilindiği ölçüde ve halk düşmanlarının yaydığı fikirler bilindiği ölçüde ihtiyaca cevap 
verebilme mümkün olabilecektir. Bunun için bütün okuyucular sürekli 
mektup yazmalı, ihtiyaç ve talepleri bildirmelidirler. Eğitim Köşesi için 
en büyük malzeme de bu şekilde sağlanmış olur. 

Gerekli hazırlıkları tamamladıktan 
sonra önümüzdeki ay tekrar yayina 
başlayacağız. 

Sorularınızı mektuplarınızı aşağ t- 
daki,adrese bekleriz. 

AYDINLIK ANKARA BÜROSU 
Menekşe sok. 33/5 | 
Kızılay- Ankara 


RIDAN AŞAĞIYA: 1) İstanbul'da bir semt. 2) 
Bilgin, ulema, 3) Musiki, bayan adı. 4) Halk dilinde köpek. 
Bir işi sadece zevk için yapan. 5) Tanrı. Boğa güreşi yapılan 


okullar açılmasından 2 
gün önceden oluşu da 
dikkat çekicidir. Tertip tutmuş olsaydı, faşistler kendi saldırılarına haklı bir zemin yaratmış olacaklardı. 


Kulu'nun bir özelliği de anarşinin tırmanamaması. Faşist ideoloji- 
nin etkisinde kalanlarla 
oturup tartışmak mümkün. Şurası faşistlerin, 
şurası devrimcilerin 


GENÇ” BİNGÖL 


Ben 


Kitaplarıma 
kanunsuzbir şekilde 
el konuldu 


Hükümet kurduktan sonra basın özgürlüğun- 
den, kitap toplatmalara karşı olduğunuzdan ve 
bunların yapılmayacağından bahsediyordunuz. 
6 Ekim1978 tarihinde 
Genç kazasına gitmekte iken kitapçıdan almış 


diye bir şey yok. 
Hoca mehkemece tutuklandığı halde Ülkü 
Ovakları bu konuda bildiri dağıtmıştı. Hocanın 
oyunu tutmayınca "V atan Millet Sakarya" lafları ile bildiri dağıtma- 
ya devam ettiler. Ama 
nafile bu tertip Kulu'da 

tutmayacaktır. 

Tahir Yetik 
Atatürk İlkokulu 
öğretmeni 


Bingöl'den 


gara içiyordu. Gittim Olayın orta dereceli 


ISTANBUL 
Meslek ilselerinde 


uygulamaya konulan 
yoğunlaştırılmış 
eğitim sistemini 

protesto ediyoruz 


olduğum 4 kitabıma el konuldu. Kitapların 
toplatma kararı yoktur. Olsa bile kanunda bir 
tane bulunması suç teşkil etmez. Bunu yapan 
Emniyet Müdürlüğü İkind Şube yetkilileri kanunsuzluk içine batmışlardır. Ayrıca tutulması gereken tutanağı tutmamışlardır.. Ve Cumhuriyet Savcılığına sevketmemişlerdir. Kitabın yasak olmasına Emniyet yetkilileri değil C. Savcılığı karar verir. Bu, kişi hürriyetine ve basın özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suçtur. 
El konulan kitaplar 
1— Seçme Eserler 4.Cilt 
2— 3. Enternasyonal Konuşmaları ve Belgeler 
V.İ.Lenin 
3— Mehabad Kürt Cumhuriyeti Tarihi 
4— Türkiye'nin Mazlum Amele ve Rençberlerine 
Mustafa Suphi 


şunlardır : 


1978—1979 öğrenim 
yılı başlangıcında meslek 
liselerinde, yoğunlaştırıl - 
mış eğilim Sistemi adı allında uygulamaya korulan bu gerici eğitimi protesto ediyoruz. 

Meslek liseli öğrencilerin piyasada yetişmiş olan işçilerden farkı resim- 
den anlıyor olmalarıdır. 
Yeni yönetmelikte meslek 
resmi dersi esas dersler 
listesinden çıkarılıp, seç- 


meli dersler listesine konuyor. Bu dersler meslek 
liselilerin üniversiteye girme talebine çözüm olacakmış. 

Gelişmekte olan ülkemizin teknik elemana ihtiyacı olduğunu söyleyen 
yetkililer böyle mi teknik 
eleman © yetiştirecekler? 
Meslek liselilerin üniversiteye girme talebine böyle 
mi çözüm getirecekler? 

Biz bu sistemin sorun- 


yorum. 


larımıza çözüm getireceğine inanmıyoruz. Meslek resim dersinin seçmeliler listesinden çıkarılıp 
tam ders olarak verilmesini, tarih, coğrafya yerine fizik, kimya, matematik derslerinin konulmasını istiyoruz. Kaldı ki, üni- 


Emniyet Yetkililerince el konulan kitaplarımın C. Savcılığı tarafından iade edilmesini isti- 


Garip Soycan 


versite giriş sınavında en 
çok puan kazandiran bu 
derslerdir. Üniversite sorunumuza ancak bu dersler çözüm getirecektir. 


Bir Grup Alibeyköy 
Endüstri Meslek 
Lisesi Öğrencisi 


yer. 6) Genç boğa güreşçisine verilen ad. 7) Bir nevi takvim. 
Bir cins toprak. 8) Yabancı bir kadın adı. Bir harfin okunuşu, 
9) Bir ilimizin halkı. 10) İstanbul'da birrdetnt:: Büyük. 11) 
Elektrik motorlarında ters akımla frenleme sistemi. 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
1— Mardin Nusaybin Gümrük Memur Lojmanları inşaatı 527 sayılı kanuna 
göre gelecek yıla sari olmak üzere 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2— İşin keşif bedeli 7.495.438.-TLdır. 

3—Eksiltme Mardin Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda 3.11. 
1978 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır.” 

4— Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde 
görülebilir. 

5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

a) 238.614.- geçici teminat. 

b) 1978 yılına ait ticaret odası belgesi 

c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme) şartnamesinde 
beli"'iler usulüne uygun hazırlanmış olan Teknik Personel beyannamesi kredi ve sermaye imkanlarını gösterir mali durum bildirgesi, plan ve techizat 
bevannamesiyle Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ib- 
«a2*elmek Suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 
teklif mektuplarıyla birlikte koymaları lazımdır. 

6—İstekliler teklif mektuplarını 3.11.1978 Cuma günü saat 10.00 kadar 
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7— Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 31.10.978 günü mesai 
saati sonuna kadardır. 

8 - Telyrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfi” et ilan olunur. Basın :25008—1254 


Masura Halkası Alınacaktır. 


Müessesemiz atölyesinde masura imâlatında kullanılmak üzere, 
10 ton Draper masura halkası 
10 ton Northrop masura halkası resim ve numunelere göre satın alınacaktır. 
Taliplerin bir ay opsiyonlu kapalı tekliflerini 6. 12. 1978 tarihine kadar 
Müessesemize göndermeleri şarttır. Resim numune ve şartname Müessesemiz 
Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. Sümerbank 
Nazilli Basma Sanayii 


Basın:25897—1255 Müessesesi 


TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÇAĞRI İLANI 


Sendikamız, İstanbul Salıpazarı Necatibey Ceddesi No. 321 Sabancı İş Hanı Kat 6 - 7 ile İstanbul Emirgân İstinye Caddesi No. 22 Atlı Köşk'te çalışan 
üyeleri adına Hacı Ömer Sabancı Holding A. Ş. işverenliğiyle Toplu İş Sözleşmesi yapacaktır. 

275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve lokavt yasası gereğince duyururuz. 
BANK —İŞ TÜRKİYE BANKA SİGORTA BÜRO İŞÇİLERİ SENDİKASI 

Basın:7283—1256 


İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR 


İstanbul Valiliğinin 21.9. 1978 gün 3/A - 1343 -1299 sayılı yazılarında 
tesisatçı kusurundan doğan 2 nci ve daha sonraki tesisat muayene ücretlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 25. 8.1978 gün 165-712- 
10363 - 41482 sayılı yazılarıyla: 

“1— İETT muayene ekibinin tesisat muayene mahalline gitmesi maktuen 

170 TL. dir. A 
"2— Tesisatın kuruluş gücünün beher kwh'i için 1. maddedeki bedele 20 
TL. ilave edilir. 

“3— Tesisatçı randevu aldığı halde, randevusunu üç gün önce iptâl ettirmediği takdirde 1. nci maddede belirtilen 170.--TL. alınır. 

"4— Muayene ücreti tesisatın tüm kurulu gücüne göre hesaplanır." 
şeklinde olmasının uygun görüldüğü bildirildiğinden işbu ücretlerin yayın ta 
rihinden itibaren geçerli olacağı ilgililere duyurulur. 

(Basın : 26082 - 1265) 


Suriye Lübnan’ 


Beyrut Konferansının kararı 


dan 


10bin askerini çekecek 


© Suriyelilerin verini Suudi Arabistan ve Ürdünlü askerler alacak 


Homeyni, 
“Silahlı mücadele 
| başlayabilir” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Halen Paris'te bulunan muhalefet hareketi 
liderlerinden Homeyni, "Le Figaro" gazetesine 
verdiği demeçte, İran'daki mücadelenin silahlı 


harekete dönüşebileceğini açıkladı. Homeyni, 


“Şah diktatörlüğüne karşı barışçı mücadele 
yöntemi değiştirilebilir. Tüfeklere karşı uzun 
süre çıplak göğüsle karşı konulamaz.' dedi. 
Ordunun üst kademesinde yer alan Amerikalı 
uzmanlara da değinen Homeyni, özellikle erler 
arasında üst kademelere karşı muhalefetin 
başladığını söyledi. Askerlerin halka ateş açmayı reddettiğini belirten Şii Lider, "İran ordusu 
Amerika kaynaklı bir yapıya dayandıkça, facia 
piip idecektir" dedi. 
ahran'daki muhalefet çevreleri, hükümet ile 
ordu arasmda olama kz ortaya çıktığını 
bildirdiler. Hatta, Başbakan Cafer Şerif İmami' 
nin görevden alınıp yerine yüksek rütbeli bir subayın atanacağı söylentileri son günlerde 
yaygınlaşan bir haber halini aldı. 


İRAN'DA GREV DALGASI 
ŞAH REJIMINI ZORLUYOR 


TAHRAN 

İran'ı üç haftadır etkileyen grev dalan Abadan 
petrol rafinerilerini de etkisi altına aldı. İşletmede çalışan üç bin işçi ve teknisyen 18 Ekimden beri greve 
katılıyor. 

Öte yandar gümrük görevlerinin grevi nedeniyle, 
limanlarda 6 yuz milyon değerinde mal birikti 
Tahran merkezi posta idaresindeki grev de, 10 mil 
yon mektup ve paketin postahanede birikmesine 
neden oldu. Bankaların da greve katılması ülkede 
mali ve ekonomik hayatı tamamen durdurdu. Pet 
rol dışındaki, ürünlere ilişkin tüm ithalat ve ihracat 
işlemlerinin durduğu bildiriliyor. 

Üniversitelerde 7 Ekimden bu yana süren boykotlar ve cezaevlerindeki dayanışma grevlerinin de 
sürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor. 

İran hükümeti, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada siyasgiWtutükluların serbest bırekalasağını açıklamasına, rağmen henüz bu karar uygulamaya geçirimedi. Aftan, tedhiş eylemlerine katılan tutuklu 
ların yararlanamayasağı belirtildi. Aynı'hükümet açıklamasında, suistimal ve zimmez suçu işleyen görevlileri yargılayacak bir ulusal mahkeme kurma kararını da bildirdi. Gazeteler bu konudaki şüpheliler listesinde SAVAK'ın eski şefi General Nimetullah Nasiri'den başka, İran Spor Örgütünün eski Başkanı 
General Hucat Kaşani'nin de adına rastlanıyor. 

YÜKSEK ÖĞRETİM BAKANI 
İSTİFA ETTİ 

Son üç hafta içinde ücret zammı isteğiyle yapılan 
grevlerin devlet dairelerinde düzenli çalışmayı bozduğu gerekçesiyle, Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı 
Huşang Nehavendi istifa etti. Nehavendi'nin istifa 
mektubunu Başbakan Cafer Şerif İmami'ye gönderdiği bildirildi. 


İLAN 
TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KARABÜK 
2 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI SATINALI- 
NACAKTIR 


Bu işle ilgili şartname: 

1- KARABÜK'TE: Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdürlüğü İç 
Alımlar Servisinden, 

2- İSTANBUL'DA: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4-5 deki 
Mümessilliğimizden 

3- ANKARA'DA Kavaklıdere, Tunus Cad. No: 

63 deki Mümessilliğimizden 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İSTEKLİ'lerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 31 Ekim 1978 

Salı günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 


Basın:24950—1253 


KONYA EREĞLİ KUTÖREN 
ORTAOKULU MüDÜRLÜĞÜNDEN 


1) Kutuören Kasabası Orlaokulu İkmal inşaatı 2490sayılı Kanunun 31.nci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulüyle eksilüm“ye konmuştur. 

2— İşin keşif bedeli 100,600 TI. olup geçiciteminatı 19.750 TL, dir. 

3— Eksilime 26 kim/ (975 Persembe günü 
saat 10.00 da Mal Miinürlüğünde yapılacaktır. 

4— LEksillme şarinamesi mesai saatleri ice- 


Eksiltmeye girecekler 1975 yılına 
Ticaret Odası Belgesi ile Bayındırlık Müli 
günden alacakları gecici teminatların yeterlik 
belgelerini teklif mektuplarına iliştirmek lazımdır. 

6— İstekliler teklif mekivplarını en geç 
ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığı 
ihale komisyonuna vermeleri şartlır. 

7— Postadaki vaki gecikmeler ile telgrafla 
müracaatlar kabul edilmez. 

Keyfiyel ilan olunur. 


Basın :24677—1252 


BEYRUT (AA-THA) 

Lübnan'daki Arap Barış Gücüne destek sağlayan Arap ülkeleri arasında yapılan konferansta 
alınan kararlar gereğince, Suriye birlikleri bazı 
mevzilerden çekildi. bunun üzerine Suriyelilerle 
Hıristiyanlar arasndaki 
çarpışmalar durdu. Ayrıca Suriye'nin, 10 bin asker çekmesi kararlaştırıldı. 

Konferansta Suriyelilerin rölü azaltıldı. ancak Hıristiyanların Suriyelilerin ülkeden tamamen çekilmesi yolundaki önerisi reddedildi. 

Konferans kararlarına 
göre, çekilecek 10 bin 
Suriyeli askerin yerini 
Ürdün ve Suudi Arabistanlı askerler alacak. 
"Lübnan'ın Sesi Radyosu" na göre, Suriyeliler 
ilk önce Beyrut bölgesin- 
den çekilecek, bunu 
öteki bölgelerdeki Suriyelilerin çekilmesi izleyecek 

Konferansa yakın kaynaklar, 7 Arap ülkesinin 
katıldığı Konferansta 
8 maddelik bir barış planı da- hazırlandığını belirttiler, ancak planın 
ayrıntıları hakkmda bilgi 
vermediler. 


Öte yandan Lübnan'ın 
2 Kasımda Bağdat'ta yapılacak Arap Zirvesine 
katılacağı resmi olarak 
açıkland 


Mısır-İsrail 
görüşmelerinde 
anlaşmazlık 
çıkmadığı 
söylendi 


© Camp David 
anlaşmaları 
gereğince 
Israil, Mısir”a 
terkettiği 
üsler yerine yeni 
üsler kuracak 


WASHİNGTON 
TEL-AVİV (THA) 
ABD'nin başkenti 
Washington'da Mısır, İsral, ve ABD heyetleri 
arasında bir haftadır sürdürülen görüşmelerde anlaşmazlık çıktığı yolundaki söylentiler yalanlandı 


Sözcü Gerge Sherman, 
halledilmeyecek bir soru- 
nun başgösterdiğine inanılmaması gerektiğini, 
daha önce bazı konularda 
olumlu gelişmeler kaydedildiğini söyledi. 

YENİ ÜSLER 
VE PETROL ARAMA 

Camp David anlaşmaları gereğince Mısır'a terkedilen iki hava üssü yerine, İsrail'de kurulacak iki 
yeni hava üssünün kurulacağı yerleri saptamak 
için , gelecek hafta bir 
ABD teknik heyetinin geleceğini açıkladı. Yeni üsler 700 milyon dolara 
malolacak. 


Bu arada İsrail, Süveyş 
Kanalı yakınında, işgal 
altındaki Sina Çölündeki 
Atur bölgesinde iki yeni 
petrol kuyusu sondajına 


başladı. 
İsrail Enerji Bakanı 
İzhak Modai, yaptığı 


açıklamada, yeni petrol 
kuyularının ve diğer petrol sahalarının Mısır'la 
yapılacak barış anlaşmasının bir parçası olarak 
Mısır'a verilmesi için herhangi bir hazırlık yapılmadığını belirtti. 

1975'te petrol aramaya başlayan, İsrail, günde 
17 bin varil petrol elde 
etmektedir. 


Belçika'da 
yeni hükümeti 


Vanden Boeynants 


kuracak 


BRUKSEL(AA | 
Belçikü'da yeni hükümeli kutmu konusunda 
kendisine öneride bulunulan eski Savunma Bi. 
kanı Vanden Booeynanis'ın, öneriyi kabul 
ettiğim Kral Baudouin'e 
bildirdiğini ugik ludi 
Bocey nants yeni hükü 
meti kurmayı kabul ettikten sonw düzenlediği 
basın toplanusinda göre 
vaun haylı güç olduğunu 
söylerdi 


saldırısını 


Kamboçya Vietn 


£ 


püski 


Yüzlerce Vietnam askeri saf dışı edildi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Kamboçya'nın Sesi Radyosu, Vietnam'ın Papağan Gagası olarak adlandırılan bölgede bulunan Svay Rieng eyaletine Vietnam askerlerinin 
Ekim ayı başından bu yana aralıksiz olarak saldırdıklarını ancak pirinç ürününü yağmalamayı amaçlayan Vietnam saldırılarının her seferinde püskürtüldüğünü ve Kamboç: 
ya'nın 405 Vietnamlı askeri öldürdü- 


Geçtiğimiz yaz Portekiz siyasal 
oluşan hükümet, 


taviz verme siyaseti, siyasal bunalım 
kenlerden biriydi. 


rıyla görüşmeye giltik 
Jornal Novo, Moskova yanlısı Po 
miş. Halkın büyük ilgisini çekmiş 


larından Jose Luis Feronha karşıladı. 


Gürler Akdora: Hükümet krizi soru 
nuna girmeden, bize kisaca bugünkü 
Portekiz basınını tanıtır mısınız? 

T. Sousa: Sohbetimiz sırasında Jornal Novo'dan söz ettik, sırayla diğer“ 
lerine geçelim. Önce, başlıca akşam 
gazeteleri: »* 

A CAPITAL (KAPİTAL): Sosyalist 
Partinin (SP) denetimi altında. 25 
Nisandan” sonra millileştirilen gazetelerden. 

DIARIO POPULAR (HALKIN 
GÜNLÜĞÜ): Portekiz Komünist Partisinin (PKP) gazetesi. Tirajı 40 ila 50 
bin arasında. Bu gazete Portekiz'in 
en eski gazetesi. Eskiden faşistlerin 
denetimindeydi. 25 Nisandan sonra 
PCP'nin eline geçti. Arnavutluk'un 
Üç Dünya Teorisine saldırmasından bu 
yana, Arnavutlukçu UDP de bu gazetede boy gösteriyor. Son zamanlarda 
Arnavutluk üzerine yayınlar da yapı- 


or. 

: A LUTA (MÜCADELE): Sosyalist Partinin (SP) denetiminde, özel 
bir gazete. 

IARIO DE LISBOA (LİZBON'UN 
GÜNLÜĞÜ): PKP'ye ait başka bir 
gazete. 

Sabah gazetderi: 

DIARIO DE NOTICIAS (NOTLA- 
RIN GÜNLÜĞÜ): Millileştirilen gazetelerden. SP'nin kontrolünde. 

O DIA (GÜN): özel gazete, merkez 


sosyal-demokratların (MSD) denetiminde. 
DIARIO (GÜNLÜK): PKP'nin 


resmi gazetesi. Bu gazete aynı zamanda, pazar günü Portekiz'de çıkan tek 
gazete. 


Önemli Dergiler: 

EXPRESSO: Haftalık dergi. Sosyal 
Demokrat Partinin (SDP) denetiminde, Dergi 25 Nisandan önce de çıkıyordu. Faşizm döneminde, ölen Salazar'ın takipçisi Caetano, ülkede demokrasi olduğu görünümünü vermek 
için, o sıralar bu dergiye yaşama hakkı 
tanımıştı. 

TEMPO (ZAMAN): Dergi. Liberallerin siyasetini benimsiyor SDP'nin de 
etkisinde, fakat Expresso'dan daha 
sağda. 

O JORNAL (GAZETE): PKP'ye yakın bir gazete. ; 

UNIDADE POPULAR (HALK BİR- 
LİĞİ): Haftalık gazete. Portekiz Komü- 


İLAN 
İstanbul 5. Asliye 
Hukuk Hakimliginden 
977/22 


Abdurrahim 


Davetli 
Zahit B 
davalı H 


ie Şerikleri 


Mahkemece 18/9/978 


gün ve 977/22 E. 978/ Hayrullah  Tiper, Şişli davalı bulunan 

740 K. sayılı ilamla İst Abidei Hürriyet Cad. No N sinan Köyü ta 
265/7 de Vitali Salhon pula birliğine ait 500 
ve yine Şişli $ ve 4289 parsellerde his- 
No: 28/7 de sedar bulunan Nazmi, 


baharın ifla 
tasında. 117 

& açılma 
PAY 


İlanen 'te 
(Basın; 


iğ olunur. 


9-12 


kanlığındaki Sosyalist Parti (SP) ve Merkez Sosyal Dem okratlardan (MSD) 
Temmuz avında düştü 
ve tarım politikaları neden oldu. Tarım bakanının Moskova yanlılarına 


Portekiz'de hükümet bunalımı hâlâ sürüyor. 

İşte, Portekiz'in içinde bulunduğu bu siyasal bunalımın nedenleri konusunda ayrıntılı bilgi edinmek, olayı bir de Portekiz basınının bakış açısıy 
la değerlendirmek amacıyla, ünlü Jori 


rtekiz Komünist Partisinin 25 Kasım 
1974'de giriştiği fakat, başarısız kala 


Gazetedebizi dış haberler sorumlusu Teresa Sousa ve iç haber sorumlu 


Kısa bir sohbetten sonra sorularımıza "gç tik. 


iaa 


İLAN 
İst. 1.nci İflas 
Memurlu ġundan 

Dosya No: 1978/24 


da icrayı ticaret 
eden Jarsecilik; Koll. Şti 


Bayak Sokak No:50/2 de 


sna karai 


ist, 1. nci İflas Memuru 
M. Kental Duyan 


(Basm: 7360 - 1257) 


ğü, yüzlercesini de saf dışı ettiğini 
belirtti. 

Bilindiği gibi, gerek Kamboçya 
Dışişleri Bakanı İeng Sary ve gerekse 
diğer Kamboçyalı yöneticiler, Kasım 
ayı başlarında Vietnam'ın Kamboçya 
topraklarına yönelik yoğun bir saldırı 
başlatacağını, buna hazırlık olmak 
üzere 500 bin Vietnam askerinin 


Kamboçya sınırına yığıldığını açıklamışlardı. 


bunalımlara sahne oldu. Soares baş 
Hükümet krizine eğitim, sağlık 


ın doğmasına neden olan başlıca et- 


nal Novo gazetesi sorumlula- 


n darbeden sonra yayın hayatına gir 


nist Partisi (ML) (PKP/Mu) Merkez 
Komitesi yayın organı. 

ye kdora: SP ve MSD'den oluşan 
a 25 Temmuz 19784le 
Şalişti, Phrlekiz'deki *bugühkü ‘Ryizi 
yalnızca tarim bakanı etrafında dönen 


olaylara bağlanabileceği düşünülebilir” 


mi? 

J.L. Feronha: Kriz, yanlızca tarım 
bakanının Moskova yanlılarına taviz 
verme siyasetinden patlak vermedi. 
Eğitim ve sağlık sorunlarmın çözülemeyişinin de bir sonucu olarak ortaya çıktı. İktidardaki Sosyalist Parti 
sağlık sorununu çözmek için, bütün 
ülke çapında bir sosyal yardım sistemi kurmak istedi. Şimdiye kadar 
yanlızca memurlar ve sendikalılar 
sosyal sigortadan yararlanıy ordu. Anayasa, sağlik hizmetlerini devletin yürütmesini öngörüyor olmasına rağmen, 
bugün devlet bütçesinde bunu karşılayacak para yok. Bu bir demagojiy 
di. MSD ve SDP bu durumu eleştirdi. 

T. Sousa: Bu demagojiye PKP de 
başvurmak İstedi, 2 yılda 6 geçici 
hükümette yer alan PKP Baş 
Cunhal, devletleştirme yerine sosyalfaşistleştirmeyi gerçekleştirdi. SP bugün iki yönlü bir siyaset izliyor. Hem 
PKP'yi hoşnut etmek istiyor, hem de 
SDP ve MSD'yi. Öte yandan, pek çok 
orta ve az topraklı köylünün oylarına 
dayanan MSD'nin oy potonsiyeli, SDP' 
ye doğru kaymaya başladı. Bu durumu gören hükümetin koalisyon ortağı MSD, bir iç kriz yarattı. 


G. Akdora: SP, niçin parlamento 
i ikinci büyük partı olan SDP ile 
gitmeyip, mispelen 


daha 
yı/ MSD ile bir koalisyon yapmıştı? 
T.Sousa: SP ülkede tam bir hakimiyel kurabilmek için SDP gibi güçlü 
bir parti yerine, MSD gibi daha zayıf 
bir partiyle koalisyona gidip güç toplamak istemişti. 

J.L. Feronha: SP bir kücük burjuva 
partisidir. Portekiz küçük burjuvazisi 
sayıca çok, ekonomik güç açısından 
zayıftır. MSD ise, büyük burjuva partisidir. 25 Nisandan önce Portekiz'de 
12 aile, bütün ekonomiyi denetliyordu. Bunlar, Amerikan ve Avrupa empeyyalistlerinin çıkarlarını savunuyorlardı. 25 Nisandan sonra Portekiz, 
Batı Avrupa'da, ekonomisinde millileştirmevi en büyük ölçüde gerçekleş. 


yona 


DUYURU 
Çatalca Sulh Hukuk 
Hakimlipinden 


taniu ve 
esas 1978, 
sayılı ilanı 
hukuk 
977/86 
io Şüyun 


ey geçi- 


Sui 
Yeşilyurt, 


Niyazi ve Naci 
aramalara 
e- 


Mazhar 


edil 
ilan 


geregince jum 
mis olup 
btunur 

(Basın: 7366 - 1264) 


key 


ABD 


BOMBASINA 


ACAK 


@ Hollanda Başbakanı 
nötronu savunuyor 

© Almanya, NATO'nun 
"Uçan Radar” almasını 


"Moskovacı Cunhal, zaman kazanıp, 


Gürler A kdoro Teresa Sousa ve Jose Lu 


tiren ülke oldu. Amerika ve Avrupa, 
bugün demokratik burjuva güçler üzerine oynuyor. 
, Buna karşılık Rusya, daha önceden, 
28 Eylül 1974 ve 11 Mart 1975 tariflerinde "kazandıklarını", 25 Kasım 
1975'te kaybetti. PKP ve MDP gibi 
Cunhal tarafından denetlenen partiler, 
iktidarı paylaştılar. 11 Mart 1975'de 
ise bütün ekonomi millileşti. Büyük 
burjuvazinin sermayesine el konularak, 
devletleştirildi. Fakat öte yandan, aynı 
sermayenin kontrolünün sosyal - faşizmin eline geçmesi sağlandı. 

T.Sousa: Hükümetin düşüşü, Cunhal'ın anti-demokratik güçlerine karşı 
olan demokratik güçler içindeki parçalanmayı büyüttü. Düşen hükümet ikili 
bir oyun oynuyordu. Rus Ssosyal-emperyalizmine karşı teslimiyetçi bir karakteri vardı Hükümetin düşüşü, diğer 
hükümet krizlerinde olduğu gibi daha 
kötü bir ekonomik durum yarattı. 


iornal 
ovo 


Dart helena Roseta 


SR 


G.Akdora: Portekiz'in Ortak Pazara 
girmesi konusunda ne düşünüyorsu 
nuz” 

J.L.Feronha: Mevcut ekonomi içinde / ye girmekten başka çözüm 
yok. Hükümet ekonomiyi dengeleyememektedir. Tarım alanında üretim, 
Avrupa'ya oranla düşük. üretim artırılmalı, geri olan sanayi modernleştirilmeli, yeni ve ileri teknoloji kullanılmalı. 

T, Sousa: Millileştirilen kuruluş ve 
şirketler sürekli zarar ediyor. Kâra geemiyor. Sabotaj daha çok sosyalaşistlerden geliyor. Portekiz'in Or. 
tak Pazara girişi meselesi ekonomik 
olduğu kadar, siyasi bir meseledir. 
Yunanistan'ın, İspanya'nın ve Portekiz'in AET'ye girişi, Amerikan em 
peryalizmi ve Rus sosyal-emperyaliz- 


İLAN 
İSTANBUL 12. 
ASLİYE HUKUK 

HAKİMLİĞİNDEN 

978/32 


Davacı Niger Öyfiral 
əvəl Cotal 
açılan 
r da 

Yapılan 5 turmaya 
ragmen tebligatta sarih 
adresini tespitedilemeyon 
davalı CELAL OZFIRAT 


İKİNC 
HAKİM 


Wüyuci 


davasını 
Davah 
Kadıkoy 
Sök, No 
davetiye 


adına ilanen dèvetiye teb € al ve 
lia edilmiş almakla bu ye epg ipe 
Hanen 
kere qayan kararı gekart i 
plige 
masma körar verilmiştir 7 


ginden 
Bu ke 
anh 


Adı doč on daval CE UAL 
OZFIRAT m duruşmanın 
birakıldıg; 27 
at 9,.30'da m 
duruşma salonunda bi/ 
at hazm (Bulunması 
veya kendisini bir vekili 


temsil ettir IVAI 

KARARI YE GI 

GERLİ OLMAK UZERE 

İLANEN TEBLİĞ OLU vi 

NUR. . ir 
(Basn: 7358- 1258) 


NÖTRON ` 


ILAN 
ÜSKÜDAR ASLİYE 


974/107 


Moda 


kaun olmak ücre 


(Basın: 7351 - 1261) 
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WASHİNGTON/ 
BRÜKSEL (AA) 

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Başkan 
Carter'in kolaylıkla nötron bombasına dönüştürülecek şekilde tasarlanan 
yeni bir taktik nükleer 
başlığın yapımı için emir 


önerdi 


edefliyor 


is Feronha ile. (Foto: Nebahat Akdora; 


mine karşı, Avrupa'nın birliği açısından önemli, 

G. Akdora: Bugün. ekonominin baltalanmasindan Cunhal ne umuyor? 
Par y alanında durum nedir? , 

„L. Feronha: Tarım kooperatiflerini ve sendikaları kontrol eden Cunhal, üretimi geliştirmiyor. Sürekli 
devlet yardımı alarak. ayakta durabiliyor. Bu. tarım alanında çok büyük 
bir yük haline geldi. 

T. Sousa: Cunhal ekonominin güçlenmesi karşısında, güç kaybedecek, 
Bunun için sürekli sabotaj yapıyor. 
Cunhal'in esas hedefi, sosyal-faşist 
bir kamuoyu oluşturmak, uygun bir 
dönemde de darbe yapmaktır. Cunhal 25 Kasımdan bugüne kadar sendikalardaki siyasi durumunu korumaya 
çalışırken, ordu içindeki etkisini kaybetti. O, zaman Kazonıp ordu içinde 
bir darbe tezgahlamayı hedef alıyor 

G., Akdora: Bugün ordu içinde siyasi güçlerin durumu nedir? 25 Kasım 
da Moskova yanlısı darbe nasıl önlenmiştif 

T. Sousa: Liberal ve 
askerler ordu içinde güçlü. Bununla birlikte, devrim konseyi içinde 
sosyal-faşistler var. Orduda Rus taraf- 


demokrat 


tarlarını MELO ANTUNES temsil 
ediyor. Bunun taraftarlarına da 
MELE ANTUNISTAS (Rus taraf- 


tarı) deniyor. Ordu içindeki demokratik güçlerin temsilcisi kuvvetli askerler şunlar: Tuğgeneral Pires VELOSU 
Kurmay Albay Hugo DOS SANTOS 
ve 25 Kasım sosyaldfaşist darbesini 
la Albay Jaine NEVES. Al. 

y daine Neves, 25 Kasım sosyal- 
faşist darbesi sırasında, emrindeki askeri birlikleri süratle harekete geçirerek, sosyal-faşist darbecileri kuşattı. 
Lizbon'da (darbecilerin, (o Cunhal'ın 
sosyal faşist partisi PKP'nin etrafında kümelendiği anda, Albay Jaine 
Neves kumandasındaki tank birliklerinin toplarını üzerlerinde gören sosyal-faşist darbeciler, teslim bayrağını 
çektiler, 


G. Akdora: Bugünkü kriz şartla 
rında, nasıl bir hükümet ülke cıkarla 
rına hizmet eder? 

T. Sousa: Üç Partinin SP, SDP, ve 
MSD birleşip krizi atlatmaları gerekir. Bu, Sovyet yanlısı tarmınmayı 
önleme açısından da önemlidir. 


İstanbul 6. tcra 
Memurluğundan 
978/5047 


İ HUKUK 
LİĞİNDEN 


sahrottin Me 


İstanbul Belediyesine 
5.2.978 - 4.8.978 tarihleri arasında 6.600 TL. 
kira alacağından borçlu 
Kadıköy Rıhtım Caddesi, 
13 nolu yer kiracısı 
Selahattin Altıntaş'ın I5- 
bu borcunu 30 gün llavesiyle 60 gün içinde Öödemesi, 30 gur. ilavesiyle 
37 gun içinde itiraz etmesi ödeme ve itirazda 
bulunmadığı takdirde haciz ve Gayrimenkulden 
tahliye Yoluna başvurulacağı İlanen tebliğ olunur. 


Saim Ümit'in 
mektep 
8/4 adresine 
teblig 

duruşmaya 
don bu ker 
gıyap: kararı 
karar Verildi 


rre dürüşine 


buluuduyu 


endinii bir 
ettirme 
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@NATO Nükleer Planlama Grubu 
nötrona karşı çıkmadı 


verdiğini bildirdiler. 

Amerikan kaynakları, 
Avrupa'da depolanmış 
olan bazı nükleer silahların, gerektiğinde nötron bombası taşıyabilecek biçimde değiştirilmekte olduğunu açıkladılar. 


Amerikan kaynaklarına göre, Amerika'nın ilerde nötron bombasını geliştirmesi ve bu silahtan 
Avrupa'ya yollanması halinde yapılan değişiklikle nötron bombaları Avrupa'daki üslerden kolaylıkla fırlatılabilecek. 

NATO NÜKLEER 

PLANLAMA GRUBU 

NÖTRON'A KARŞI 

DEĞİL 


NATO Nükleer Planlama Grubuna katılan 
Savunma Bakanları, Başkan Carter'in nötro 
bombasının temel ögeler 
rinin, üretiminin geliş 
tirilmesi kararına hiç bir 
itirazda bulunmadılar. 

Toplantıya katılan 
yüksek düzeyde bir şahsiyet, Carter'in, bu konudaki tutumunun Sovyetler Birliği'ne yeni bir 
uyarı olarak yorumlanabileceğini söyledi. 

Öte yandan Federal 
Almanya Savunma Bakani Hans Apel, ülkesinin, 
NATO'nun "Uçan Radar" (Awacs sistemi) 
satın almasından yana ok 
duğunu bildirdi. "Awacs" 


sistemi, çok alçaktan 
uçan düşman uçaklarını 
saptayabilecek elektro- 


nik araçlarla donatılmış 
18 tane "Boeing 707" 
uçağından oluşmaktadir 


Öğrenildiğine göre 
ABD Savunma Bakanı 
Harold Brown, Almanya' 
nın isteklerini kabul etti. 
Bu duruma göre NATO' 
ya alınacak "Awacs" sisteminin yüzde - 46'sını 
Bonn ödeyecek, buna 
karşılık ABD Almanya' 
dan 200 milyon marklık 
askeri kamyon alacak ve 
Almanya'daki ABD silahlı kuvvetlerine ait telefon 
ağı, 100 milyon marka 
Alman firmalarınca yenilenecek 

VAN AGT 
NÖTRONU 
SAVUNUYOR 

Hiristiyan Demokrat 
Partisinden olan Hollanda Başbakam Van Agt, 
nötron bombasmdan 
yana olduğunu belirtti. 
Van Agt, Parti grup Başkanının geçenlerde, Parti 
ve hükümet adına nötrün 
bombasına karşı çıkmasım, haksızlık olarak niteledi. 

Nötrona karşı çıkmamn NATO'nun güçsüz 
kaimasına hizmet edeceğini belirten Agt, Partisi 
içinde Sovyetler Binliği' 
ne karşı izlenmek istenen 
yatıştırma siyasetine karşı çıkıyor. 


Rodezya'da 
ırkçı birlikler 
Mozambik”deki' 
gerilla üslerine 
yeniden saldırdı 


SALİSBURY (AA) 
Rodezya ırkçı rejimi- 
nin askeri birlikleri, Mozambik'teki gerilla üslerine karşı yeniden saldıriya geçti, Zimbabve 
Yurtsever Cephesinin bir 
kanadını oluşturan ZA- 
NU'ya bağlı ZANLA gerilllarına karşı sürdürül- 


düğü bildirilen saldırı 
hakkında ayrıntılı bilgi 
verilmedi. 


Rodezya wkçı hükümeti yetkilileri son altı 
yıl içinde Mozambik ve 
Zambiya'daki gerilla üslerine karşı 123 büyük çap- 
ta saldırı düzenlendiğini 
açıkladılar, Rodezya resmi istihbarat servisleri, 
ZANU lideri Mugabe 
Başkanlığındaki ZANLA 
nn, 15 bin gerillaya sahip olduğunu açıkladılar, 
ZANLA gerilla üslerinin 
Mozambik'in 150 km içlerine kadar uzandığı 


gelen haberler arasında. 


1. Ulusal İşçi Saflığı 
Konsresi başl 


Æ Sağlık Bakanı Mete Tan, “İşçilerin 
hastalandığı zaman tedavi edilmelerini 
"işçi sağlığı” sayan anlayış geride 
kalmıştır” dedi 

* İşçi sağlığı açısından Zonguldak 
pilot bölge seçildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Birinci 
Sağlığı Kongresi dün 
İstanbul Belediye Sarayında Çalışmalarına başladı. 3 gün sürecek 
olan Kongrenin ilk gunkü calışmalarına Sağlemsilcisı ve bilin adan 
ları katıldılar. Çeşitli bi 


Ulusal İşci 


limsel Çalışmaların sunulacağı kongre, Türk Ya 
bipler Birliği 
düzenlendi 


tarafindan 


Çalışmalarına sabah 
10.00 da Dayan ko 
enin açış konuşm 
stanbul Tabip C 
aşkanı Özdemir İller 
aptı. Daha sonra kürsü- 
g gelen Çalışma Bakanı 

ahir Ersoy yaptığı konuşmada Zonguldak bölgesinin işçi sağlığı açısından pilot bölge seçildiğini, bu konudaki ca 
lışmaların önümüzdeki 
birkaç ay içinde tamamlanacağını söyledi 


Sağlık ve Sosyal Yar 
dım Bakanı Dr.Mete Tan 
ise Yaptığı konuşmada 


işçi sağlığı ile ilgili yasaların modern çalışma koşulları olan batı ülkelerinden alelacele tercüme 
edildiğini, bunların da 
ülkemiz koşullarına uymadığını söyleyerek şunları ekledi “İşçilerin 
hastalandığı zaman tedavi edilmelerini 'işçi sağlığı' sayan anlayış geride 
kalmıstır 


. Daha sonra konuşan 
DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıza 
Güven işçi: sağlığı ile ilgili bazı istatistiki bilgiler 
vererek bu konuda acil 
tedbirler alınmasını istedi. Güven, konuşmasının 
sonunda İşçi sınıfı iş 
cinayetleri" rak adlandırdığımız iş kazalarını, 
daha fazla kâr yolunda 
akıtılan kanlar durdurmak için yoğun bir mücadeleye girişecektir" 
dedi. 


fa) 


Rıza Güven'den sonra 
Uluslararası Calışma Örgütünün (İLO}} Türkiye 
Temsilcisi Leò Mannaert, İstanbul Belediye 
Başkanı Aytekin Kotil, 
Türk Tabipler Birliği 


Hazırlayanlar: Ahmet Sikri Büker, Kemal Demirel, Erkan Iiz 


İzmir -Aydın-Denizli 
yaz başlarında 
birden hareketlenir, 06 


asfaltı, 


veya 34 plakalı özel ” : köşesinden tarım 
otomobiller, İzmir veya ( işçilerini taşır durug 
Denizli üzerinden gelip Ege'ye. Mardin'den, Ur- 
bu asfaltı çiğneyerek fa'dan, Malatya'dan, 
Marmaris'e, Didim'e, Hatay'dan, Konya'dan, 
Fethiye'ye giderler. Denizli'den, Balıkesir 
Akdeniz sahillerinde den, Afyon'dan, Burtatl yapma olanağına dur'dan, Uşak'tan, Niğ- 


sahip olanların her yıl 
tekrarlanan bir göçüdür 
bu; yaz başında denize, 
şehire. 
Bunun adı "iç turizm" 


yaz sonunda 


dir. 


Yaz başında Aydın 
bir de artan 


asfaltını 


her 


sna odoluşmuş 
daktaki 


larında her türlü ra= 
kam vardır. Kamyonlar 
yurdun hemen hemen 


de'den gelen kamyonlar... Kasalarına yatakyorgan, kap-kacak arakunbebesinden, 
ak sakallı dedesine kadar tarım işçileri... Ve 
bu yolculuk, Ege sa- 


miktarda kamyon çiğ 
ner, Özel otomobillerin 
aksine hunların plaka- 


hillerine varmadan, bir, 
çiftlik damının önünde 
veya bir tarla kenarın- 


p- 


Urfa'dan Pazarcık 'a pamuğa 
çi, Arapçadan başka dil bilm 
"cibindirik"in ö 
çalış manın 


na kurduğu 
kavurucu sıcakla 
yemek işiyle uğraşıyor 


TEA EET. 87 


mz. y al 


gelen bu kadın iş 

or. Tarla kenarı 
de, gün boyu 
üstüne bir de 


TERA YE o i 


Merkez Konseyi Başkanı 
Erdal Atabek birer ko- 


oue yaptilar. 
Congre, çalışmalarına 
20 ve 21 Ekim tarihle- 


rinde devam edecek. 


I. Ulusal İşçi Sağlığı 
Kongresinin öğleden sonraki bölümünde "'İş kazaları ve iş güvenliği" konulu bir panel düzenlendi. Panale yönetici olatak Prof. Dr. Veli Lök, 
Çalısma Bakanlığı adına 
Sadun Kurt, Türk Tabipler Birliği adına Halim 
Dinç, MESS adına Necdet Akyüz, TMMOB adına Fevzi Şolt ve DİSK 


adına Fahri Aral katıldilar. 

Panelde Türkiye'nin 
iş kazaları açısından 


dünyada ilk sıralarda yer 
aldığı belirtildi. İş 
kazalarının temelinde 


patronların kâr hırsının 
bulunduğu görüşü panele katılanların çoğunluğu 
tarafından benimsenirken, MESS ve Çalışma 
Bakanlığı temsilcileri bu 


da biter. Ertesi sabah, 
sayfiyedekilerin uyanmasına daha saatler varken, kamyonlarla gelenler, çapalarını aip, pamuk sıralarının başına 
geçerler. 

Aynı saatlerde Eğe' 
nin köylerinde de hayat 
başlar. Sepetini, çapa- 


sını alan römorklara 
koşuşur. Saat 7'ye 
varmadan, traktörler 


tarlalara doğru yola çıkârlar. Yatılı işçiler çapaya başladıkları sırada, 
ovanın tozlu yolları yerli işçileri tarlaya götüren römorklarla dolar. 
Az sonra herkes yerine 
varır, pamuk sırasının 
başına geçer. 

Ege'de pamuk Çapası böyle başlar. 


Fahri Tanman”ın 
kovduğu ırgatlar 


Ege'de tarım işçilerinin en yoğun olduğu 
yer Söke'dir. Söke deyince akla önce Fahri 
Tanman gelir. Fahri 
Tanman'ın çiftliği Menderes'in denize dökül 
düğü yerdedir. Kimine 
göre 70 bin, kimine 
göre 90 bin dönüm. 
Muhasebecisi Sami Be- 
ye göre ise 26 bin 
dönüm. Buna karşılık 
tam 70 tane ortakçısı 
vardır. Fahri Bey topraklarını kendisi ekmez, 
Ortağa verir. 

Anlatıldığına göre 
Fahri Bey kattiyen Söke'den yerli işçi çalıştırmaz o topraklarında. 
Ortaklarına da Doğu", 
dan işçi getirmeyi şart 
koşar. Diğer toprak 
beyleri de yatı işçi, 
özellikle Doğu'dan işçi 
getirip Çalıştırmayı tercih ederler. 

Bu niye böyledir? 
Çünkü, yabancı işçi 
hakkını arayamaz. Dayıbaşının peşine takılıp 


gelmiştir. Dayıbaşı 
onun hem tercümanı, 
hem rehberidir. Ağa, 


dayıbaşıyla anlaştı mı 
eriye mesele kalmaz. 
çiler çiftlikte kaldıkları için, çevrede ne 
olup bittiğini, ücretler 
ne kadardır bilmezler. 
Paâzarlıktan memnun 
kalmazlarsa, başka dayıbaşıyla anlaşıp gidemezler. Ağa bunu bil- 


İşçi Sağlığı Kongresinden bir görünlü, 


görüşe itiraz ettiler. Yine 


Çalışma Bakanlığı ve 
MESS adına konuşan 
sözcüler iş güvenliğinin 
sağlanması için yeterli 
işgüvenliği teknisyeni, 
mühendisi ve ustabaşısı 
olmadığını söylediler, 


Buna karşılık diğer konuşmacılar daha işyeri 
kurulurken patronların 


Söke 
deyince... 


diği için dayıbaşıyı 
memnun etmeye bakar, 
gerekirse açıktan para 
verir veya başka imkanlar sağlar. Gerisini 
dayıbaşı halleder... 
Balat köyü yakınlarında tarlaların arasın- 


da dolaşırken, Fahri 
Tanman'ın işçileriyle 
karşılaştık. Mardin'in 


Kızıltepe'sinden gelmişlerdi. Geleli 16 gün olmuş, henüz işbaşı Yapmamışlardı. lerinde 
Türkçe konuşabilen 
bir tek kişi vardı: İdilli 
İsa Bildik. İsa'nın tercümanlığıyla öğrendik 
ki, gelen işçilerin toplam sayısı 200 civarındadır. Üç kamyonla gelmişler (o Kızıltepe'den; 
her kamyonda 70 kişi 
varmış. İki haftadır ' İş 
başı yapmak için bekliyorlardı. Ama ortada 
ne İş vardı ne de 
elçi. Elci Ferman, buraya geldikten sonra ortadan kaybolmuştu. 
Irgatlar ne Zaman 
işbaşı yapacaklarını bilmiy orlardı. Yevmiye 
kaç liradır bilmiyorlardı. Fahri Bey iş vermezse ne olur, onu da 
bilmiyorlardı. Bildikleri tek şey, kendilerini buraya getiren elci 
Ferman'ın ortadan kaybolduğuydu. Her şeyi 
bilen, her şeyi ayarlavan elci, onları bırakıp 
<itmişti... Mardin'den 


is ciler. 


IDES 


makinaların koruyucularını getirmekten ka- 
Çınarak işgüvenliğini ortadan kaldırdıklarını belirttiler. Ülkemizdeki işyerlerinde işgüvenliğin- 
den sözedebilemeyeceğini bildiren bu konuşmacılar iş kazaları tanımı 
yerine iş cinayetleri tanımının daha doğru oldu- 


gelirken yanlarında para 
ve yiyecek getirmemişlerdi. Zaten para ve yiyecekleri olsa buralarda 
ne işleri vardı ki? Köydeki bakkallardan yal- 
var yakar borca ekmek 
alıyorlardı. Bulabilirlerse ağaçlardan meyve filan topluyorlardı. 
Söke'den ayrıldıktan 
sonra, Fahri Beyin Mardinli işçileri kovduğunu öğrenecektik. Elci ile Bey arasında ne 
olduysa, iş bozulmuştu. 
Balat yakınlarında konuştuğumuz o işçileri, 
daha sonra memleket- 


lerine dönmek için Or-, 


taklar İstasyonunda 
kendilerine bir yardm eli uzatılmasını 


beklerken bulacaktık... 


Ahırdan bozma 
damlar ve 
cibindirikler 


Söke Ovası dümdüz 
uzanır gider. Uzaktan 
bakınca insana denizi 
hatırlatır. Irgatlar günlerce gölge görme- 
den, güneşin doğduğu 
ilk andan batıncaya kadar, her gün devamlı 
sıcağın altında dırlar. 
Sadece akşamları güneşten kurtulabilirler. 

Gün boyu sıcaktan 
kavrulmuş, çalışmaktan "etleri dövülmüşçesine sızlayan" işçilerin 
barındakları yerler ise 


$ 


Denizlili pamuk ırgatlarının kaldıkları dam. Ve işçiler diyorlar ki, “Burası 
gene iyidir. Başka çiftliklerde ahırdan bozma damlarda daha sıkışık kalır 


mem m a 


ğunu, patronların işyerlerinde meydana gelen iş 
kazaları nedeniyle hapis 
cezasıyla cezalandırılmaları gerektiğini anlattılar. 
Panelden sonra serbest 
tebliğlerin kongreye sunulmasına geçildi. 1. Ulusal İşçi Sağlığı kongresi 
çalışmalarını bugün ve 
varın da sürdürecek. 


ya ahırdan bozma bir 
damdır ya da "'cibindirik" denen, dört çomağın üstüne örtülmüş 
bez veya naylondan ibaret derme çatma bir 
çadırdır. Ay dın-Söke 
civarında yaz boyunca 
yol kenarına dizili 
cibindirikleri görmek 
mümkündür. o Ahırdan 
bozma damlarda, avuç 
içi kadar cibindiriklerde 
ırgatlar koyun koyuna 
yatarlar. 
Halil Kocagöz'ün 
A 
çiftliği 
Söke-Bağarası yolu 
üzerinde, 700 dönümlük 
bir çiftlikteyiz. Halil 
Kocagöz'ün çiftliğinde. 
Burada 15 yıldır Söke' 
nin Çavdar köyünden 
işçiler çalışır. Çavdar, 
çoğu işçi olan bin 
nüfuslu bir dağ köyüdür. Çiftlikle köy arası kamyonla 1,5 Saat 
çeker. Çavdarlılar her 
gün üç saat yol gitme- 


Gıda-İş Kongresi bitti 

SEÇİMİ DEMİRHAN 

TUNCAY'IN LİSTESİ 
KAZANDI 


© Genel Kurul kararları arasında Kontrgerilla ve 
faşist mihrakların üzerine gidilmesi de yeraldı 


© Mali hesapları DISK denetleyecek 
©Gıda-iş Tüzüğünde bazı değişiklikler yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Gıda-İş Merkez Kurulunun döndüncü günü delege Sayısının yeniden 
saptanması ile başladı. Üçüncü gin bu koruda 
alınan karara uygun olarak önceki gece geç 
saatlere kadar görevli 
komite toplanmış ve çe 
şitli bölgelerden gelen 16 
delegenin ( delegeliklerinin 
düşürülmesi gerektiğini 
tespit etmişti. Bu işlem 
liste sorundakilerin isimlerinin silinmesi şeklinde yapıldı. Delegeliği düşen üyeler Genel Kurulu 
konuklar kısmından 
izlemek zorunda kaldılar, 

Daha sonra komisyon 
raporlarının okunmasına 
geçildi. Örgütlenme toplusözleşme ve tüzük komisyonları Genel Kurula 
raporlarını sundular. Tüzük komisyonu raporu 
üzerindeki tartışmalar 
uzun sürdü. Komisyonun 
yetersiz hazırlıkla Genel 
Kurula getirdiği raporun 
tartışılması sırasında Divan Başkanı Mukbil Zırtiloğlu birçok kez müdahale ederek düzeltmeler 
yaptı ve yasaya uymayan 
noktalarda uyarılarda 
bulundu. 

Bu arada Merkez Yürütme Kuruluna şube 
başkanlarını ve şube 
yönetim kurullarını feshetme yetkisi veren bir 
madde de ''oybirliği"ile 
kabul edildi. Sık sık sendikal demokrasi sözlerinin sarfedildiği böyle 


“bir kongrede bu karara 
karşı tek bir itirazın bile yükselmemesi dikkati 
cekti. 

Tüzük tadilinden 
sonra Kararlar Komisyonunun sunduğu rapor okundu. Komisyonun 
aldığı kararlar Genel Kurulda oybirliği ile kabul edildi. Bu kararlar 
arasında şunlar var: 

"Genel grev, lokavtın 
yasadışı ilan edilmesi, 
iş yasalarındaki antidemokratik maddelerin 
temizlenmesi, işyeri 
düzeyinde (o toplusözleşme yapılması (İşkolu düzeyindeki (o sözleşmenin 
kaldırılması) o Anarşiye, 
faşist güçlerin darbe girişimine karşı işçi sınıfinn aktif mücadele 
vermesi, Kontrgerilla, 
ETKO, MHP, ülkü Ocakları ÜGD gibi faşist mihraklarla mücadele için 
yönetime gorev verilmesi.''Mali komisyonunraporu 
üzerine yapılan tartışmalardan sonra bütün hesapların DİSK'in kuracağı 
bir kurul tarafından incelenmesine karar verildi. 

SEÇİMLER 

Kongre'nin sonunda, 
geç saatlerde seçimlere 
geçildi ve Demirhan Tuncay'ın listesi 
kazandı. Demirhan Tuncay'ın listesi 137, K. Nebioğlu'nun listesi 80 oy 
aldılar. Genel Yönetim 
Kurulu kendi arasında 
toplanıp Merkez Yürütme Kurulunu seçecek. 


Pamuk mevsiminin başlamasıyla kamyonlar yurdun her köşesinden ırgatları 
taşır dururlar ovalara. Kundaktaki bebesinden ak sakallı ih tiyarına kadar doluşur kamyonların kasasına ırgatlar. Bir uzun yolculuktur başlar... Ya bir'tarla 
kenarında, ya dai bir ahırdan bozma dam önünde bitecektir bu yolculuk . 


mek için çiftlikteki 
damda kalırlar. Dam denilen yer, binanın arkasında, kışın tarım 
aletleri ve traktörlerin 
durduğu, 50-60 metrekare büyüklüğünde iki 
odadan ibaret. Bu iki » 
odada 60 kişi kalıyordu. 


Damda Ali Güler 
ile konuşuyoruz. Ali 
Güler 45 yaşında, 30 


diriklerin vanına vardığımızda .saatdaha 8 
olmamıştı. 
lerde kimseler yoktu. 
Irgatlar çoktan başlamışlardı çalışmaya. Uzaktan kucağında çalılarla gelen İsmail Dede 
karşıladı bizi, buyur etti. Niğde'nin Aksaray 
Silme köyünden gelen 
İsmail Sapan'a "dede" 
diyordu ırgatlar. İsmail 
Dede 


Sabah tarlaya, cibin- 


Cibindirik- 


seçimleri 


Silahtar'a dikilen bayrak 


Revizyonizme karşı mücadele bayrağı Silah 
tar'a dikildi. 

Şimdi, Silahtar'a giderseniz, meydanın tam 
göbeğinde, Demir Dökümün üç adım ötesinde 
büyük bir binanın ikinci katında koca bir tabela 
göreceksiniz: "Devrimci Maden-İş Sendikası Silahtarağa Şubesi" y 

Bilin ki orası, Ertürk-Türkler çetesine karşı 
isyan eden yiğit Demir döküm işçilerinin mücadele karargahıdır. 

Orası, Arçelik'ten Profilo'ya, Singer'den, 
Sungurlar'a uzayıp giden işçi halayının başına 
çekilen kırmızı bir bayraktır. ` 

Orası, yıllardır revizyonist ihanete karşı bilenenlerin, fabrika yemekhanesinden kaşığı €- 
linden almıp atılan, söz ve karar hakkı gaspedilip köleleştirilmeye çalışılan, demokrasi istegiyle yanıp tutuşan maden işçilerinin yeni sendikasıdır. a f 

Dün yüzlerce Demir döküm işçisi, fabrikalarının yanı başında bir binada toplandılar ve and 
içtiler: 

“Maden-İş Sendikasını yıkmak için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimize, 
önümüze çıkan her engeli yıkacağımıza ve bugün yükselttiğimiz bu tabelayı yılmadan, korkmadan namusumuz gibi koruyacağımıza bütün 
mukaddesatımız üzerine yemin ederiz" 

Sesleri tek bir ses, havaya kaldırdıkları yumrukları tek bir yumruktu. Sonra birlikte dışarı 
çıktılar. Büyük demir tabela, işçilerin sırtları 
üzerinde ağır ağır yükseldi, çıktı yukarı geldi, 
ikinci katın hizasındaki yerine yerleşti. Karşı- 
da 15.30 vardiyasında iş alan Demir döküm işçileri pencerelerden seyrediy orlardı. ? 

İGD'liler ortada yoktu. Soyka'lar, Kırlak'lar 
meydanda yoktu. Ertürk'ler deseniz hiç yoktu. 
Meydan ardık Demir Döküm işçilerinin, gün onların günüydü. İşçi düşmanları kuyruklarını kısmış tenhalarda fısıldaşırken işçiler dilediğince 
tartışıyor, çıkıp ortaya konuşuyor, bildiri gazete dağıtıyor, gülüşüp konuşuyordu. Dün Silahtar'da demokrasi rüzgarı esiyordu. 

Evet, revizyonizme karşı mücadele bayrağı 
Silahtar'a dikildi. Bu bayrak artik oradan indirilemeyecek. Ne Ertürk'ün fedaileri durdurabilecek bu akışı, ne Türkler'in yeni manevraları. 
İşçi sınıfını Brejnev'in arabasına bağlamaya 
çalışanlar Doğu Almanya'da saçsız başlarını 
dövedursunlar. İsterlerse, kimileri yeni barikatlar peşinde koşsunlar yine kâr etmeyecek. Bu 
bayrak artık elden ele dolaşacak. Yarın Arçelik 

te yükselecek, ertesi gün Sungurlar'da. Daha 
sonraki gün Profilo'nun burcuna Yakup Ke- 


a v 
ser'in düştüğü yere dikilecek Herkes bilsin ki, 7 
başlayan bu süreç hiç bir şekilde engellene- $ 
meyecek. Mazlumun ahı, şahı mutlak devirecek. > f 

vü 

a s Li Li a U d 

adirbeyoğlu işçileri direndiler, 

r 1 

haklarını aldılar 
ADANA (ÖZEL) niş İO gün sonra işve- 

„ Adana-Mersin yolu renin kler üzerine im- 1 

üzerindeki Çukobirlik zalanan protokolle bitinşaatını gep Kadir- ti. i 

beyoğlu Şirketinde ça- İmzalanan protokollışan ll 10 gün sü- de işveren direniş komi- $ 

ron p renin yaptılar, tesinin bütün taleplerini | * Jll 

haklarını aldılar. 2E- kabul etmek zorunda 

kim günü başlayan dire- kaldı. 


SG. 

Üsküdür 1. İcra Dairesi 
Dosya No: 1978/2096 
Menkulün Açık Artırma 
İLANI 


Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar 
ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır... 

Birinci artyma 31/10/978 günü saat 14/14.30 de 
Ösk. Adliyesi önünde de yapılacak ve o günü kiymetlerinin % 75 ine isfekli bulunmadığı takdirde 1/11/978 
günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat verene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosvasından görülebileceği. masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene” 
gönderilebileceğifazla bilgi almak isteyenlerin yukarida yazılı dosya numarasıyla İcra Memurluğuna 
başvurmaları ilan olunur. 


Muhammen kiymeti Adedi 
Lira 


100.900 


Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri” 

06 AR 678 plakalı pleymut 
marka 1961 model beyaz mavi renkli otomo 
bil; 

#Basın: 7373 - 1266) 


yıllık tanm işçisi. Topraksız. Pamuktan başka zeytin işinde de çalışıyor. 10 nüfusa bakıyor. Ailede çalışan 4 
kişi var. Hane halkı iş 
dönüşü yemek yemek 
hazırlığında. (o Mutfak, 
oturma odası, yemek 
odası ve yatak odası; 
hepsi bu, tek göz oda. 
Yandaki odada ise 
iki aile kalıyor. Dürdane Karagöz, üzerinde 
oturduğumuz kilimi 
gösteriyor, "işte bu kilim üzerinde iki hane 
kalıyoruz" diyor. İki 
aileyi birbirinden ortaya dizilmiş erzak 
torbaları, bohçalaı 
ayırıyor. Çavdarlı işçi 
ler, bu damda 4 aş 
kalacaklardı. 60 metre 
kare yerde 8 sile; top 
lam 30 kişi; 4 ay kalı 
nacak... Ve işçiler diyorlar ki, "Burası gene 
de iyidir. Başka çiftliklerde ahırdan bozma damlara daha sıkışık 
kalır işçiler..." 


Ahırdan bozma 
damı 


Sarıkemer köyü yakınlarında o Kocaöner 
lerin toprağında Çapa 
sallayan o işçiler İse, 
shırdan bozma damı bile bulamayanlardan. 
Cibindirikten başka barınacak yerleri yok. 


a e e e eek ir er E 


71 yaşındaydı. 
kışın midesinden ameliyat olmuş, bu yüzden 
köylüleri bu yaz çapada 
çalışmaya koymuyorlardı onu. Sadece cibindirikleri bekleyip yemek yapıyordu 24 kişi- 
ye. 


İsmail Dedenin bu 
yıl işleri hep ters gitmişti. Oğlan asker, kız 
boşandı derken tek başına beş nüfusu beslemek zorunda kalmış ve 
kalkıp taa buralara çalışmaya gelmişti. 


Söke Ovasına dışarı- 
dan yatıh gelen bütün 
işçiler gibi, Niğdeli işçiler de, ne kadar para alacaklarını, yevmiyeleri- 
nin kaça olduğunu, dayıbaşının tuttuğu 
yeme-içme hesabindan 
sonra ellerine kaç para 
geçeceğini... bütün bunların hiçbirini bilmeden 
çalışıyorlardı. Bunlar, 
“iş bittikten sonra", 
“piyasaya”,"rayice" göre, dayıbaşı ile ağa tarafından tesbit edilip hesaplanıvordu 


YARIN: 
Bir kamyonda 
200 kişi... 
Kasaplık koyun 
gibi... 


kille ERER 


MENKÜL SATIŞ İLANI 
İstanbul 8. İcra Memurluğundan 
1978/11231 


Mahcuz olup satılmasına karar verilen 60000.00 Lira muhammen bedelli 1 ovarlok, 2 makine, 1 buharlı 
ütü, 1 yaka çevirme makinesi 3 âdet kesim makasının 
1 artırması 26.10.1978 günü saat 17. 15 -17.30'da 
Çağaloğlu, mengene Sokak Kardeşler İş Hanı No:12" 


de yapılacaktır. 


O gün verilen bedel muhammen kıymetin % 75 ni 
bulmassa 2. Artmmanın 27.10. 1978 günü aynı yer ve 
saat'de yapılacak ençok artwana ihale oluncaktır. 

Satış peşin para ile olup bedeli ödenmeden mal teslim edilmez, tellaliye resmi ve ihale pulu bedelleri alcıya ait olup istendiğinde 10.00 liralık PTT. masrafı 
verilmesi halinde şartnamenin adrese gönderileceği isteklilerin belli gün ve saatdesatış mahalline memurumuza müracaatları ilan olunur. 9. 10. 1978 


(Basın: 7357 - 1259) 


İcra Memur Mv. 
MUZAFFER ONAT 


İLAN 


İSTANBUL YEDİNCİ ASLİYE HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN 
Dosya No: 977/731 


Davalı:'Dürdane. Gedik 


Büyüktanga, Hanımodaları Sokak, No:11 


Aksaray/İstanbul 


Davacı Hasan Gedik tarafından aleyhinize ikame 
olunan Boşanma davasında, adresinizin meçhul olma- 


sı 


bebiyle hakkınızda dava dilekçesinin ve duruşma 
ün ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşma- 


8 

nın bırakıldığı 11. 10. 1978 günü saat 10.30 da mahkemeye gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararının ilanen tebliğine ve duruşmanın 29. 12. 1978 saat 10.30 
a bırakılmasına karar verilmiş olup karar gereğince 
mezkur gün ve Saatte mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz hususu 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 


16.10, 1978 
Basın:7352-1260 


him ün öl mi 


Zehirlenerek hastaneye kaldırılan işçilerden tedavileri hastanede sürdürülenler " 


İstanbul Topkapı Herboy ve 
Mevsim fabrikalarında 


103 işçi yemekten 
zehirlendi 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Topkapı'da ki Herboy 
ve Mevsim Fabrikalarında 
çalışan işçiler 18 Ekim 
günü iş yerlerinde verilen 
en 
103 isgi tedavi edilme! 
üzere 
sine kaldırıldı. 


zehirlendiler,., iddia etti. 
amatyaHasteme- — cileri Kezban 


zehirlenme olayını yalanlayarak (fabrikalarına 
gelen yemeğin içine "kasıtlı" olarak mide bozucu 
maddenin atılabileceğini 


Mevsim işye Ümsil- 
Ş «ve 


Server Kaya, "önlem 


Son dört ay içersinde e, alınmadığını, bölgeye ve 


beş kez zehirlenme olayı- 
nın meydana geldiği Herboy fabrikası isvereni. 


Hasan Esat Işık, 
ABD Savunma Bakanı 
ile görüştü 


BRÜKSEL (AA) 

NATO Nükleer Planlama Grubu toplantısı 
için Brüksel'de bulunan 
Türkiye Savunma Bakanı Hasan Esat Işık dün 
ABD Savunma Bakanı 
Warold Bronn ile bir 
fiie yaptı. NATO 
a; örüşme 


ynaklarınm n 
sırasında Tür we nin 

ATO 
yeni- 


Yunanistan'ın 
askeri kanadına 
den tam üye sıfatı ile 
alınmasına LA çıkmasının ele alındığını 
söyledikleri öğrenildi. 
Yetkililerin o Yunanistan'ın NATO'nun askeri 
kanadına yeniden katılmas halinde NATO'nun 
Türk ve Yunan Savun- 
,ma sorumlulukları için 
Dge'de Sınırı nerede çizeceği üzerinde duruldupr bildirdikleri kayde- 


Emekli Sandığındaki 
memurlar yemek 
boykotu yaptılar 


ANKARA (ÖZEL) 
Emekli Sandığına bağlı Sosyal Güvenlik Daire 
Başkanlığında çalışan 
memurların tümü yemeklerin kötü pima nedeniyle yemekleri yemeyerek boykot ettiler. 

Yeni binada 
yemekhanenin açılmaması içinde yemekler 
naylon torbalar içinde 
kumanyalar halinde veriliyordu. Ancak bunlar 
kokmuş köfteler ve benzeri şeylerdi. Son olarak 
yemek yerine ekmek içine konmuş hamur börek 
verilince memurlar Ja > 
mek boykotu yaptılar, 


izmir'de 
Kemeraltı esnafı 


K'ya yapılan şikayetlerden sonuç alınamadığını sövlediler 


Öte yandan hastaneye 
kaldırılan işçiler ise ssk 
nın ilgisizliğinden yakınarak, zehirlenme nedeni- 
nin belirlenmesine çalışılmamasını eleştirdiler. 

Hastane yetkilileri, 17 
içinin tedavilerinin yatarak sürdürüldüğünü, geri 
kalanların ise ayakta 
muayene edilerek tabur- 
e edildiklerini açıkladıar. 


iki Rus savaş gemisi Yunanistan'a gidiyor 
© Gemiler dönüşte Istanbul'a da uörayacaklar 


ANKARA (ÖZEL) 
2 Rus savaş gemisi 


Dertvinski krovözörü 
ile Skori, muhribi 23 
Ekim'de Yunanistan' 


ın Pire limanında bulunmak üzere 22 Ekimde 
Boğazlardan geçecek 
Yunanistan'da beş gün 
kalacak olan Rus savaş 
gemilerine Rusya'nın Deniz Kuvvetlerinden Horin ile yardımcısı Mendiyedev komuta ediyor. 
Rus savaş gemilerinin komutanları Horin ve Mendiyedev Yunanistan'da 
bulundukları beş günlük 
süre içinde Yunanistan 
Milli Savunma Bakanı 
Averov, Donanma Komutanı ve Pire Belediye 
Başkanı ile görüşecek. 
Rus savaş gemileri ile 
Pire'ye gelen Rus sanatçıları da Pire Tiyatrosunda revizyonist sanatın propagandasını 
yapan gösterilerde bulunacak. 

Hatırlanacağı üzere 
geçen ay Yunan savaş 
gemisi Odesa limanını 
ziyaret etmişlerdi. Yunanistan'dan liman kolaylıkları isteyen Rusya'nın savaş gemilerinin 
bu ziyaretinin Yunanistan'a bu yöndeki baskılarının bir ifadesi olduğu 
İLK A % 

ki Rus savaş gemisi- 


Ecevit, 
Denktaş la görüştü 


ANKARA (THA) 
Başbakan Bülent Ecevit, önceki -gün saat 18. 
00'de Türkiye'de bulunan Rauf Denktaş'ı kabul ederek bír süre görüştü. 
Birleşmiş Milletler 
33. dönem Genel Kurul 
çalışmalarına katıldıktan 
sonra önceki gece Ankara'ya geen Rauf Denktaş, BMlerdeki temasları 
hakkında Başbakan Ecevit'e bilgi verdi. 
Ecevit, görüşmeden 


yıkıma karşı direniyor önce yaptığı konuşmada, 


İZMİR (ÖZEL) 
İzmir (o Belediyesinin 
Konak Meydanı çevresinde bir süredir sürdürdüğü yıkım çalışmaları 
gereği Kemeraltı Çarşı 
sının da yıkılacağını, çarvi esnafının dükkanlarını 
oşaltmasının istenmesi 
üzerine, dükkan sahiplerinin başlattıkları direnme eylemi devam ediyor. 
Kemeraltı esnafı dün 
ikinci defa dükkanlarını 
açmayarak yıkım kararını protesto ettiler. 


hükümetin, göreve geldiği günden beri Kıbrıs 
sorununun bir an önce 
hakça çözüme ulaşması 
için kendine düşen her 
çabayı gösterdiğini ileri sürdü. 

Denktaş,ise görüşmeden önce yaptığı konuşmada, diğer liderlerin 
Kipriyanu'ya Yanlış yolda olduğunu söylemeleri- 
nin umut verici bir çaba 
olduğunu ifade etti. 

Denktaş'ın, 20 Ekim 
Cuma günü Kıbrıs'a döneceği bildirildi. 


nin Yunanistan dönüşü 
muhtemelen Kasım ayı- 
nın ilk haftasında İstanbul limanına da gelecekleri öğrenildi. 


Kipriyanu, 

Rusya’ ya 

davet edildi 

© Bir Mısır delegesi, 
Kipriyanu'nun toplumlararası 
görüşmemelere 
yanaşmamasını eleştirdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Kıbrıs Rum toplumu 
lideri Kiprayanu 1979 yı 
lı Mayısında Rusya'yı ziyaret etmesi için Rusya'- 
dan resmi Ziyaret daveti 
aldı. Kıbrıs Rum basını 
Kipriyanu'nun Rusya'ya 
resmen ziyareti ile ilgili 
daveti 13 Ekimde aldığını ve önümüzdeki günlerde Kipriyanu'nun bu davete cevap vereceğini bildiriyorlar. Öte yandan 
haftalık bir Rum dergisi 
olan Nearsos Hacisitiris 
adada yaşayan iki toplum arasındaki görüşmelerin hemen başlaması gerektiğini, Kıbrıs halkının 
kaderinin bu toplumlar 
arası görüşmeler sonucu 
tayin edilmesi gerektiğini 
savunarak Kipriyanu'nun 
toplumlar arası görüşmelere yanaşmamasını inatcılıkla niteledi. 


ve Milli Bütünlüğü Bö 


İmeyi Amaç Edinmiş 


Faaliyetler” başlığını taşıyor 


© "Komando kampları Hitler 
Almanyasındakı əə ve Fırtına Birlikleri isimli 
Nazi teşkilatlarının benzeridir” 


Bu açıklamalardan 
sonra yetkililerin MHP 
hakkında vardıkları hüküm şudur: "Türk milliyetçiliği, Türkçülük 
maskesi ile yurdumuzda 
tatbik edilmek istenen 
Nasyonal Sosyalizm, 
mevcut demokratik düzeni yıkmayı öteden beri 
milli hudutlar içinde yaşayan Türk tabiyetindeki 
ekalliyetleri sınır dışı etmeyi ve başka devletlerin 
siyasi hudutları içinde 
yaşamakta olan Türkleri 
yine başka devletlerin 
topraklarını içine alan 
(Turan ismi verilen) çok 
geniş bir toprak parçası 
üzerinde birleştirmeyi 
öngören emperyalist ve 
saldırgan bir siyasettir." 


“Demokratik .düzeni 
yıkmayı amaçlamak”, 


"ırkçılık", "'başka ülkelere karşı saldırganlık 
duyguları körükleme"' 


Anayasa suçudur. Anayasa'ya göre böylesine 
karanlık amaçlar taşıyan 
bir siyasi partinin faaliyet 
göstermesi yasaktır. Bu 
suçların hepsinin Ceza 
Kanununda karşılığı vardır. Örneğin: "Demokratik düzeni yıkmak" 12 
Mart mahkemelerinin 
çok sık kullandığı bir 
gerekçeydi. Bu gerekçeyle devrimci gençlik örgütlerinin birçok üyesi Türk 
Ceza Kanununun 146. 
maddesini ihlalle suçlanarak haklarında ölüm 
cezası verilmişti. Peki 
gerçekten bu suçu işlediği "çok gizli" raporlarla açıklanan Türkeş 
ve MHP hakkında ne ya- 


pıldı? Bu dosya açılmadı. işlediği" bütün 
suçları karşılıksız ka- 


lan MHP ve Türkeş, 12 
Mart döneminde devletin içine büyük ölçüde 
sızdı. Bu imkana dayanarak güç toplamaya başladı. MC hükümetleri döneminde MHP ve Kontrgerillanın tertip, sabotaj, 
kitle katliamları ve darbe 
teşebbüsleri bugün bütün 
çıplaklığıyla ortada, 


Demirel 1970'de bu 
dosyayı kapatarak daha 
sonraki gelişmelerde, dökülen kanların da sorumluluğuna ortak oldu. 
Dosya'daki bütün bilgi 
ve delillere rağmen MHP' 
nin üzerine gitmedi. Hatta hükümete ortak ederek 
gelişmesini sağladı. Şimdi bütün kamuoyu artık 
bütün iplikleri pazara Çıkan MHP ve Kontrgerilla 
karşısında Ecevit hükümetinin ne yapacağını 
bekliyor 

ÜLKÜ OCAKLARI: 

MHP'NİN YAN 
KURULUŞU 

Demirel'in MHP dosyasında faşistlerin teşki- 


“İsmail! Cem, Demirel aleyhine 


açtığı davayı kazandı 


© Demitel 405 bin lira tazminat 
“ödemeye mahkum oldu 


ANKARA (ÖZEL) 

Eski TRT Genel Müdürü İsmail Cem, avukatları Doğan Tanyer ve Muzaffer Ataman taralın- 
dan eski Başbakan Süleyman Demirel aleyhine 
açılan manevi ve maddi tazminat davası sonuçlandı. 4. Asliye Hukuk Hakimliği yargıcı Cahit 
Kadılar Danıştay kararının uygulanmaması konusunda, Bakanlar Kurulunu sorumluluğun dışında görerek sadece o zaman Başbakan olan 
Süleyman Demirel'in tazminat ödemesine karar 
verdi Doğan Tanyer ve Muzaffer Ataman davalarının gerekçesini şöyle belirttiler: 


. Özellikle.en büyük devlet gücü olan yargı- 


nın kararları uygulanmıyorsa, üstelik bir Başbakan tarafından yargı kararına uyulmayacağı 
ilan edilebiliyorsa, o memlekette devletin ye- 


rine anarşi yerleşmistir 


Ve artık vatandaşları 


anarşi idare etmektedir. Özellikle yargıç karar- 


larına uymayan bir ki 


inin Başbakanlığı artık 


hukuksal dayanağını kaybetmiş ve Başbakan- 


lığın sadece 


fiili olduğu ortaya çıkmıştır." 


latlanmalarına geniş yer 
ayrılmış. Bu bölümde faşistlerin teşkilatları dört 
başlık altında inceleniyor; Dernekler, Teşekküller, Partiler ve Komando Kampları.. Bugün Ülkü Ocaklarının 
MHP'nin yan kuruluşu 
olduğunu bilmeyen yok. 
1970 yılında hazırlanan 
resmi dosyada bu husus 
çok açık olarak ifade ediliyor. Ülkü Ocakları hak- 


kında raporda şunlar söyleniyor: ".. Türkçülerin 
kurdukları dernekler 


içinde en faal olanlarındandır. MHP ile devamlı 
irtibat halinde ve onun 
bir yan kuruluşu durumundadır. Faaliyetlerini 
bu partiden aldığı talimatlar gereğince yürütmektedir Türkiye'nin 
çeşitli illerinde birkaç 
seneden beri açılagelen 
Komando Kamplarını 
MHP Gençlik Kollarıyla 
birlikte o yürütmektedir. 
Devrimci gençliğin sokak 
gösterilerine karşı koyan 
ve karşı gösteriler düzenleyen kuruluşların başında gelmektedir” 


Bunların hepsi mevcut 
kanunlara göre suçtur. 
Ama bugün birçok katili 
barındıran bu dernek hâlâ açıkça faaliyetini sürdürmektedir. Türkeş ve 
MHP, ülkü Ocaklarının 
cinayet ve terörleri ortaya çıktıkça "Bu dernekle 
Partilerinin hiçbir ilgisi 
olmadığı" m söylediler, 
Ama daha 1970 yılında 
Demirel'in önüne konan 
dosya onların yalan söylediklerini belgeliyor. 


Losyada Genç Ülkucüler Teşkilatı'nın da faaliyetleri açıklanarak bu 
derneğin de "'MHP'den 
talimat aldığı" söyleniyor. Ayrıca Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği, Milliyetçi Türk Kadınlar Derneği'nin de 
MHP'nin yan kuruluşları 
olarak faaliyet gösterdiği 
açıklanıyor. Dosyada ismi geçen derneklerden 
biri de "Eski Hc-hiyeli 
ler Yardımlaşma Derneği"... Ordu içinde faaliyete özel bir önem veren 
MHP bu derneğe de el 
atmış. Dosyada ”/965 
yılında Harp Okulundan 
tard edilen öğrencilerin 
haklarını korumak amacıyla faaliyete geçiri 
len Eski Harbiyelilerle 
Dayanışma Derneği daha sonra Turancılık ülküsünü benimsemiş kimselerin derneğe nüfuz etmeleri sonucu bahse konu 
dernek asıl gayesinden 
saparak Türkçülük-Turancılık faaliyeti göstermeye 
başlamışlır. Bu şekilde 
dernek adeta MHP'nin 


bir yan kurulusu duru- 


Demirel'in hazırlattığı dosya MHP hakkında varı- 


lan hüküm: 


"Türkçülük maskesi ile Nasyonal Sosyalizmi uygulamak, demokratik düzeni yıkmayı amaçlamak, 


azınlıkları sınır dışı etmek, başka ülkelere karşı 
saldırganlık." 


MHP'nin düzenlediği 
“Komando Kampları Hitler'in 
Nazi teşkilatlarının benzeridir” 


© 1970 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 
Önemli İşler Dairesi tarafından hazırlanan 
"Çok Gizli”damaalı rapor “Rejim Aleyhtarı 


MHP'nin saldırganlığını sürdürmesine göz yumdu. Onun suçlarına ortak oldu. Dosyada 
Türkeş'in geçmişi ve faşist faaliyetleri hakkında da etraflı açıklamalar var. 


T.C. 


İŞLERİ BAK ANLIĞI 


iyet vi 


jüdürlüğü 


Önemli İşler 


muna girmiştir". deniyor 

KOMANDO KAMPLARI 
VE HİTLERİN 

NAZİ TEŞKİLATLARI 


Dosyada daha sonra 
Türkeş'in CKMP içine sızarak Partiyi ele geçirme- 
si ve MHP olarak faaliyete başlaması anlatılıyor. 
Daha sonra geniş olarak 
MHP'nin düzenlediği K »- 
mando Kampları üzerinde duruluyor. Yetkililer 
bu kampların faaliyet 
amacını şöyle açıklıyorlar: "MHP Gençlik Kol 
ları, Ülkü Ocakları Bir 
liği, Genç Ülkücüler Teskilat, Milli Türk Talebe 
Birliği'nin (o zamanlar 
'Türkeşçilerin elinde idi) 
urgunize ettiği, yönettiği, 
maddi ve manevi yönden 
desteklediği komando 


fikri 


gençliği 
ve fiziki yönden yetişti 
mek ve onlara tTwancilik 
iÜlküsii vermek gayesiyle 
1968 yılı yaz aylarından 
itibaren yurdun muhtelif 


kampları 


il ve ilçelerinde kurul 
muşlur" 

Dosyada komando 
kampları hakkında varı- 


lan hüküm şudur: "Hiller 
Almanyasındaki SS ve 
Fırtına Birlikleri isimli 
Nazi teşkilatlarının bir 
benzeri olan MHP'nin 
kurduğu komando kamp 
ları...” Devletin resmi istihbarat örgütlerinin verdiği bu hüküm MHP' 
yi mahkemede sanık iskemlesine oturtmaya ye 
terlidir. Üstelik o zamanlar Türkeş'in ilk önceleri 
bu kampları savunduğu 
hâlâ hatırlardadır. Türkeş başlangıçta bu kamp- 


ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye İşçi Koylü 
de Cezaevindeki 
darma Komutanlığının 
tutu 


duğunu söyledi 


Jandarma Komutanının 


Bakanlığı olmak 
ğı acıklama söyle: 


"Son 


evinde olaylar 


apishane 
tarafından 
Cuma günü iki 


ağaları 


yansıtılmış ve 


TiKP: “Niğde Cezaevi tertiplere açık tutuluyor” 


olayları ve 


TİKP 
yaptığı açıklamada Niğde Cezaevin- 
de meydana gelen olaylarda Cezaevi 


e cezaevinin tertiplere açık 
d 


kınadı ve bu konuda başta Adalet Bu 


rumluluları uyardı. TİKP'nin yaptı- 


T durum bir tutanakla cezaevi 
üzere bütün so- savcılığına bildirildiği halde hiçbir 
yasal işlem yapılmamıştır. Bu patla 


birkaç aydır Niyae Cezakışkırtılıyor 


tr. Bu olaydan sonra 'napishanec 
ağaları siyasi mahkumların bulunduğu bölümde kavga düzenlemişlerdir.” 


Partisi Niğ- 
Jantutumunu TİKP açıklamasında 
şu görüşlere yer verdi 


daha sonra 


basına 
Olaylardan bırkaç gün önce de 
MHP'li bir ziyaretçinin üzerinde 


tutumunu kurşun ve fünyeler bulunmuştur 


yıcıları bulan gardiyan ise tehdit 
edilmekte ve koğuşlara geldiği tak 
dirde öldürüleceği söylenmektedir 


Mah- 'TİKP açıklamalarına devamla Coza 


kumlar üzerinde hakimiyet kurma- 
ve zorbalık uygulamaya çalışan nu ve 
MHP MHP'lilerin kışkırllığı tertiplerin ola- 


kışkırtılıyor. 


bir hapishaneye nakli sırasında başlayan olaylar sağ-sol çatışması olarak 
siyasi 
olayların icine çekilmeye çalışılmış- 


faşisileri 


14 Ekim “ağının günlerdir basında yer al 
mahkumun başka dığını, Cezaevi Jandarma Komutu 
ninin "Olay çıksın o zaman müda 

hale ederiz" dediğini belirterek, 


mahkumlar Cezaevinin 


evinde havanın çok gergin olduğu 
siyasi 


gunu belirtti. 


mahkuinlara karşı 


tertiplere açık tutuldu 


ların “gençlugin eğitim 
yaptığı masum kuruluş 
lar” olduğunu söylemişti. Ancak kamplardaki 
faaliyetlerin ortaya çıkmasından sonra hızla 
çark etmiş ve "bu kamp 
larla, Ülkü Ocakları ile 
partisinin bir ilgisi olmadığını” söylemişti. Ancak Demirel'in önüne konan dosyada,MHP'nin açtığı bütün komando 
kampları yöneticileriyle 
ve gösterdikleri faaliyetlerle açıklanıyordu. Kamuoyu MHP'nin bu faaliyetinin cezalandırılmasını isterken Demirel bu 
dosyayı da kapattı. Bugünkü faşist katiller komando kamplarında yetiştirildi. 

Suçlarına göz yumulan, palazlandırılarak milletin başına bela edilen 
MHP bugün artık komando kampları kurma- 
ya gerek duymuyor. Çünkü bu eğitimi artık MHP 
Gençlik Kollarının ve 
Ülkü Ocaklarının bina 
latındaki, işgalleri altında tuttukları Öğrenci 
yurtlarının mahzenlerindeki atış salonlarında 
yaptırıyorlar. MHP'nin 
"Komando Kampı" haline getirdiği bu kuruluşlardaki katillerin silahlı resimleri, atış mal 
zemeleri, hedef tahtaları 
artık kimsenin inkar ede 
meyeceği şekilde ortadadır. Bu kamplarda bugünkü silahlı faşist çetelerin 
çekirdekleri (o hazırlandı, 
eğitim gördü. Demirel 
devletin imkanları ile bu 
katiller çetesini besledi 
büyüttü. 

Dosyada Nazi teşkilatlarına benzetilen Komando kamplarındaki "Günlük Program" açıklanıyor. Sabah 03.30 da başlayıp akşam 22.15'de 
"ictima" ile tamamlanan 
günlük program tıpkı askeri birliklerde Çıkarılan 
talimatlar gibi düzenlen- 


miştir. Nitekim yetkililer kamplardaki "aşırı 
disipline” dikkat çeki- 


yorlar. Günlük program 
her sabah yapılan "'icti- 


ma ve kamp yemini" 
ile başlıyordu. Hergün 
iki saat faşist fikirlerin 


propagandasının yapıldığı toplantılar düzenleniyor, üç saat "judo ve 
karate" çalışmaları yapılıyordu komandolar 
bir saat da "'miting da 
gıtma ve düzenleme 
usulleri üzerine" eğitim 
görüyorlardı 

Ancak bu kamplardaki faaliyet "judo karate" 
öğrenmek gibi nisbeten 
masum seviyede kalmadı. 
Bu kamplarda silahlı eğitimler yaptırıldı. Kampların etrafında silahlı ko 
mandolar nöbet tutuyordu 

Dosyada buu'ır tek 
tek açıklanıyordu 
Kampların (o sorumluları, 
MHP'li yöneticilerin bu 
kamplarla ilgileri, Türkeş" 
in #iyarellem ve buralarda bulunan silah marka 
ve miklarları ile belirli 


Į 
iyordu 
= (Devamı var.) 


İşgalciyi davet 


etme özgürlüğü 
Doğan Yurdakul 


Salı gecesi İstanbul'un Kazablanka salonum- 
da adı "açık oturum" olan bir Rusya'ya selam 
gönderme toplantısı yapıldı. “Yaşasın Sovyetler 
Birliği” bağırtıları arasında yapılan toplantı, o 
günün sabahındaki Ürün dergisi davasının da 
içyüzünü ortaya koyuyordu. 

Yurt dışındaki sabte TKP tarafından, kendi 
adına kamuoyu yaratmaları için Türkiye'ye yollanan Avrupalı sözümona demokratlar da ordaydilar., Onlar konuştukça salondaki Rusyacılar 
güruhu çoşuyordu. Yabancı dilde "Sovyetler 
Birliği" sözü geçtikçe, daha tercümesi yapılmadan salondakiler tepinmeye başlıyorlardı. 

Mikrofondan, "TKP'ye özgürlük sesi sadece Türkiye'den değil, Moskova'dan, Berlin'den, 
Varşova'dan, Prag'dan geliyor" dendi. Sabahki 
mahkemede “özgürlük”den dem vuranlar, ak- 


, şamki toplantılarında Rusya karşısında secdeye 


vararak, kendilerinden geçip "hu" çekerek gerçek niyetlerini belli ettiler. Onlar Türkiye halkı 
için düşünce ve örgütlenme özgürlüğü istemiyorlardı. Ülkemizi işgalci emperyaliste teslim etme, 
halkımızı Rusya'ya köle yapma özgürlüğünü istiyorlardı. 

Yurdumuzu Rusya'ya peşkeş çekmek için 
“Yaşasın Sovyetler Birliği” diye tepinenlere 
söylenecek birşey yok. Onların suratı artık 
mahkeme duvarına dönmüştür. Onlara gerekli 
sözü, efendileri Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye halkı söyleyecektir, söylemektedir. 

Bizim sözümüz, bu demokrasi düşmanlarının 
yüzlerine taktıkları "özgürlük" maskesine aldanarak savunmalarını yapan avukatlarıdır. 

İnsan haklarının ayaklar altına alındığı Çekoslovakya'daki Sovyet işgali kınanmasın diye 
Sovyet elçiliğinin, Sovyet Hava Yollarının 
önünde nöbet tutan bu adamların insan haklanyla ne gibi bir ilgisi var? İşgalcilerin kovulması- 
nın yıldönümünde, 9 Eylül'de, İzmir'in duvarlarını "Yaşasın Sovyetler Birliği" yazılarıyla kirletip yeni bir işgalciye kucak açan bu güruhun 
özgürlükle bağlantısı nerede? Kontrgerilla üzerindeki örtüyü açarak anarşinin kaynağını cascavlak ortaya çıkaran Aydınlık bakkında ölüm 
fermanı dileyen, “fizik olarak ortadan kaldırılmasını" isteyen TKP'nin ve Ürün dergisinin demokrasi ile mi ilgisi var, yoksa faşizmle mi? 

Sizi etkilemek için Avrupa'dan gönderilen 
gazeteci ve hukukçular bakın ne diyorlar: 

“Dava olumsuz sonuçlandığı takdirde, İngiliz sendikaları çok güçlü olan uluslararası ilişkilerini Türkiye aleyhine kullanacaklardır." 


"Ortak Pazar'a girmek isteyen Türk Başba- 


kanının bu davanın yaratacağı Avrupa'daki 
olumsuz kamuoyunu karşısına alacağını sanmiyoruz.” 

Bunlar da komünist! Türkiye'ye gelmişler, 
Ecevit'i, "TKP'ye özgürlük vermezsen Ortak 
Pazar'ı aleyhine çeviririz, beklediğin krediler 
yerine avucunu yalarsın" diye tehdit ediyor- 
İar. Emperyalist dedikleri Ortak Pazar, TKP" 
ye özgürlük istevince aba altından gösterilen 
sopa oluyor. Aynen Rusya'nın TKP'ye özgürlük verilmesi için kredilerini şantaj aracı vapması gibi, » 

Bir süçe önce Baro'nun Avrupa Konseyi 
ile ortaklaşa yaptığı toplantıda Avrupa İnsan 
Hakları bildirisine karşı çıkanlar, bugün o bildiriyi dillerinden düşürmüyorlar. 

Helsinki nihai senedi iç hukuk niteliğin 
deymiş, Türkiye buna uymak zorundaymış. 

Bakın bakalım, efendileri Rusya o Helsinki 
Belgesine ne kadar uyuyor? Bulgaristan'daki insan haklarını savunmak, KGB'nin zehirli şemsiyesini sırtına yemek demektir. Sovyetler Birliginde insan haklarını savunmak, ya deli diye 
tımarhaneye tıkılmak, ya da Sibirya'ya sürülmek demektir. İşlerine gelince insan haklarının 
savunucusu kesilenler, neden Belgrad'da mızıkçılık çıkarıp insan haklarının altına imza atmaktan kaçtılar? 

İnsan hakları ve özgürlükler onların ağzında 
yanar döner bir sahtekarlıktan başka şey değildir. Şöyle bir hafızanızı voklayın. "Yaşasın 
Sovyetler Birliği" diye bağırmaktan başka bir 
şey bilmeyenler, bugüne kadar Türkiye'de hangi demokrasi mücadelesini verdiler? 141-142'ye 
karşı' bunca yıldır sürdürülen mücadelede kimin yanında yer aldılar? TKP programına gelinceye kadar birçok yazar, çizer, devrimci 
hapse tıkılırken nerdeydiler? Daha dün Pevrimci Gençlik Birliği'nin 7 yöneticisi bu maddelerden 8 yıla kadar ceza yediler. Çıtları çıktı mı? 

Savunduğunuz Ürün Dergisi sorumlusu, sorgusunda "TKP programı aleyhinde yazanlar 
hakkında dava açılmamıştır" derken gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor. Doğu 
Perinçek'in TKP Programını eleştirdiği kitabı 
142'inci maddeden yargılanmaktadır. Bu satırların yazarı, aylık Aydınlık dergisinde TKP 
programı eleştirildiği için Yazı İşleri Müdürü 
olarak 142'inci maddeden yargılanmaktadır. 

Bu oyuna alet edilmek istenen sizler, "öz- 
<", "demokrasi" paravanası altında Tür- 
'nin başına nasıl bir bela getirilmek istendiğini görmek ve sorumluluğunu duymak 
zorundasınız. Sizi bu davaya sokan aranızdaki 
“TKP” taraftarları TÖB-DER'in başına getirdikleri felaketi yarın Baro'nun başına getirmek için çalışıyorlar. Avukatların demokratik örgütünün başına da aynı çorabı ördükleri 
zaman. bakın bakalım yüzünüze bakacaklar 
mı? Yoksa TKP'ye karşı çıkan Zekeriya Ser- 


tel'e yaptıklarını mı yapacaklar? 

Demokrasi 
savunmak değil, Rusya'ya 
bağımsızlığını korumak isteyen halkın mücadelesini savunmaktır. 


mücadelesi "Yaşasın 


Dünya Bankası 
24 milyon dolar veriyor 


çerli olan ve Doğu Anadolu'da hayvancılığın geliştirilmesini 
anlaşma gereğince Dünya Bankası 24 milyon dolar kredi verecek. 


ANKARA (AA) 
1985 yılına kadar ge- 


borçlu, Zaman Zaman çekilmemiş esas meblağ 
üzerinden Dünya Bankasına yılda, binde birin 
dörtte üçü oranında ikraz 
hesabından zaman zaman 
çekilen ve geri ödenmemiş olan ana para tutarı 
üzerinde de yüzde 7,5 
oranında faiz ödeyecektir 


amaçlayan 


Anlaşma Oo gereğince, 


20 Ekim 1978 


Ölümünün 42. yıldönümünde 


örnek bir 
proletarya aydını 


LU SÜN 


Toplumlarda düşünsel ve ideolojik hayat genellik 
le hakim sınıf ideolojisinin hakimiyeti altındadır. Ü 
retim araçlarına sahip olan sınıf, zihinsel üretim a 


de elinde tutar. Ne var ki, özellikle eski toplum yapısının dağılmaya yüz tuttuğu 
dönemlerde hâkim sınıfın bir kesimi kendi sınıfın- 
dan koparak devrimci sınıfla bütünleşme eğilimi gösterir. Sözgelimi, proletaryanın geleceği elinde tutan 
biricik sınıf olduğunu hem kendi tecrübeleriyle », hem 
de teorik bakımdan kavrayan burjuva aydınları işçi 
sınıfı saflarına katılırlar. 

Ancak bu sınıf değiştirme Süreci hiç de kolay ve 
sancısız bir süreç değildir. Devrimci bir aydın, proletaryanın dünya görüşünü benimserken, kendini tepeden tırnağa yeniden kalıba dökmek, hayatını ve 
kaderini emekçi halkla birleştirmek ve kendi uzmanlık alanını devrimin öteki alanlarından ayrı tutma anlayışından kurtulmak zorundadır. Bu da, dürüst ve zorlu bir çabayı, gercekten çetin bir sınavdan geçmeyi gerektirir. Çünkü temelde meta üretimi ve sınıf sömürüsünden kaynaklanan gerici düşünceler kafalarda kök salmıştır. Bu kökleri söküp 
atmak, ancak sınıf mücadelesine atılmakla ve proletarya partisinin gösterdiği yolda kendini yeniden 
biçimlendirmekle mümkün olabilir. 


Onun düşüncesi, Çin Devrimiyle 
aynı yolda ilerledi 


İşte, Çin'in kültür devriminin öncüsü Lu Sün, bu 
süreci baştan sona yaşayan ve bu sınavdan alnının 
akıyla çıkan gerçek bir işçi sınıfı aydınidır, Onun 
hayatındaki bu köklü dönüşümün hangi aşamalar- 
dan geçtiğini öğrenmek bugün ülkemizde aydınların önümüzdeki görevleri kavramak bakımından da 
yararlı olacaktır. 

Lu Sün, 25 Eylül 1881'de Çekiang eyaletinin 
Şaosing kentinde doğdu. Geçmişi devlet memurları ve aydınlarla dolu bir ailenin çocuğuydu. Ama 
ailesi gittikçe yoksul düşmüştü. Bunun yanı sıra, em 
peryalist saldırı ve baştaki hanedanın ihaneti sonucu 
Çin yarı-sömürge bir ülke durumuna gelmişti. Em 
peryalizmin boyunduruğu ve feodal yönetimin zulmü, halkı dayanılmaz acılara boğmuştu. Bütün bu 
koşullar Lu Sin'ü gerçeği aramaya yöneltti. Bu 
yüzdendir ki, onun düşünceleri, Çin devrimiyle hemen aynı yolda gelişti. 

Lu Sin, 1898'de doğduğu kentten ayrılarak, okumak için Nanking'e gitti. Orada reformcu görüşlerle karşılaştı. Darwin'in evrim teorisini benimsedi. 
1902 yılında, tıp öğrenimi görmek üzere Japonya'ya 
gitti. Japonya'da, ilerici Çinli öğrencilerin mücadelelerine katıldı. Bir yandan da, Byron, Shelley, Hei- 
ne, Puşkin, Lermontov ve Petöfi gibi yurtsever demokrat sanatçıların eserlerini okuyordu. Düşünceleri adim adım gelişerek, devrimci-demokrat bir dünya görüşüne dönüşüyordu. Aynı zamanda, Çin halkı üzerindeki korkunç baskı ve sömürüvü görüyor, 
halk yığınlarının bilincini değiştirmek için çaba 
harcamak gerektiğini kavramaya başlıyordu. Böylece tıp öğrenimini bıraktı ve ülkesine döndü. Artık 
edebiyatı bu yolda bir silah olarak kullanmaya ka- 
"rar vermisti 

"Yeni bir çağın şafağı” 

Lu Sün'ün Çin'e dönmesinden uç yıl sonra 1911 
Devrimi gerçekleşti. Lu Sin'de öğretmenlik > yaptığı 
okuldaki öğrencileri propaganda ekiplerinde örgütleyerek bu devrime coşkuyla katıldı. Ama bir süre 
sonra görüldü ki, 1911 Devrimi imparatoru tahttan 
indirmekle kalmış, Lu Sün'ün özlemini duyduğu özgür hayatı getirmemişti. Lu Sün, "diş görünüşün ardinda her şeyin eskisi gibi gittiğini" görünce, düşkı 
rıklığına uğradı. Ama böylelikle Çin toplumunu daha 
iyi tanıdı, bu başarısız burjuva devriminden dersler 
çıkardı. Sonradan kaleme aldığı ölümsüz eseri "Ah 
Kü'nün Gerçek Öyküsü", 1911 Devriminin tutarsızlığının güçlü bir eleştirisidir 

Mao Zedung'un dediği gibi, 1917'de Ekim Devriminin top sesleri Çin'e Marksizm-Leninizmi getirdi. Lu Sün'ün de, Rusya'daki proletarya devrimi 
nin zaferinden etkilendiği açıktır. O, bu devrimi 
"yeni hir çağın şafağı" olarak niteliyordu. 


Feodalizme karşı savaş çağrısı 


İki yıl sonra, 1919'da 4 Mayıs Hareketi patlak 
verdi. Emperyalizme ve feodalizme karşı büyük bir 
kitle hareketiydi bu. Çin devrimi artık proletaryanın önderlik edeceği yeni-demokratik devrim aşamasına giriyordu. Lu Sün de, Çin devriminin çıkış 
yolu konusunda gittikçe daha duru bir görüşe varıyordu. Bu dönemde, emperyalizme ve feodalizme 
karşı kesin bir tutum aldı. Yoz ve gerici kültüre 
karşı yiğitçe bir saldırı başlattı. O yıllarda yazdığı 
ve "Silah Başına" adlı kitabında topladığı öyküler, hem Çin edebiyatının ilk modern kısa öyküleri, 
hem de feodalizmin "insan yiyen" kültürüne karşı 
yoğun bir saldırıydı. Lu Sin, devrimci edebiyatın 
temelini atıyor ve şu çağrıda bulunuyordu: "'Dünya durmadan değişiyor. Artık yazarlarımızın gözlerindeki perdeyi indirmelerinin, hayata dürüst bir 
gözle, derinliğine ve cesaretle bakmalarının ve yaşayanı yazmalarının zamanı geldi de geçiyor. Nicedir, yepyeni bir edebiyata ve yılmaz savaşçılara 
ihtiyacımız var." 

Gerçekten de Çin'de yeni ve güçlü bir kültür akımı boy atmış ve Lu Sün bu akıma öncülük etmişti. Mao Zedung'un deyişiyle, bu yeni kültürel gücün en büyük ve en yiğit bayraktarıydı Lu Sün. 


"Komutanın emirlerine 
uymak gerekir” 


1921'de Çin proletaryası, Çin Komünist Partisi 
önderliğinde siyaset sahnesine çıktı. Bu, Lu Sün'ün 
devrimci gelişmeinde bir dönüm noktası oldu. Er 
tesi yıl Lu Sün, edebiyatın, "komutanın emirlerine 
uyması gerektiğini" söyledi. Sonraları şöyle açıklayacaktı bu sözlerini: "Ama benim uyduğum emirler, 
o zamanın devrimci öncüsünün emirleriydi, yoksa 
bir imparatorun gönderdiği, altın dolarların dayattığı... emirler değil." 


raçlarının denetimini 


cesaretle mahkum etti, 


Ancak şurası bir gerçek ki, onun giderek bu noktaya varması kolay olmadı. Bir süre düşünceleri ile 
pratiği arasındaki çelişmeyi yaşadı. Devrimci pratiği, evrim teorisine ilişkin düşüncelerini çoktan 
aşmıştı. Evrime olan inancı artık zamanın gereklerini karşılanıyordu. Lu Sün, toplumu değiştirme tutkusunu koruyor, ama hangi toplumsal güçle birleşmesi gerektiğini bir türlü kestiremiyordul«. Onun bu 
dönemde yaşadığı iç çatışmaların yansımasını, 
“Yabanotu” adlı kitabında görmek mümkündür. 

1926'da, hükümetin öğrencilere vahşice saldırması karşısında isyan edenlerin başındaydı Lu Sün. 
Sonra, 1927 Nisanında, emperyalizmin de desteğini alan Çan Kay-şek gericileri, proleter devrimcileri ve devrimci kitleleri kudurganca katlettiler. Sun 
Yatsen Üniversitesinde yüzlerce öğrenci tutuklandı. Lu Sün, cesaretle bu vahşetin: karşısına dikildi ve 
üniversiledeki görevlerinden ayrıldı 


Devrimci teori 


192 kiminde Sanghay'a giden Lu Sün orada 
tam anlamıyla Marksizmi benimsedi. Artık düşün 
celeri, zorlu sınavlardan geçerek, yepyeni bir aşa- 


maya erişmişti. Yoğun bir mücadele içinde ve en 
tehlikeli koşullarda devrimci teoriyi okuyup incelemeye koyuldu. Bu arada bir çok Marksist klasiği ve devrimci sanat eserini Çinceye çevirdi. Ple- 


hanov'un yazılarından derlediği "Sanat Teorisi", 
Lunaçarski'nin "Sanat, Edebiyat ve Eleştiri Teo- 

Fadeyev'in "Partizanlar romanı, Furmanov'un öyküleri, Gorki'nin "Rus Peri Masalları 
ve (Gladko uni’ " Çimento"su bunlar arasında sayılabilir. 


Bu dönemde Lu Sin, Guomindang'ın ilerici 
kültürü yok etme çabalarına karşı mücadele etmekle kalmadı. Aynı zamanda devrimci kamp içinde "peynir kurtları" adınıverdiği sahtekarlara karşı da kararlılıkla savaştı 

1930'da Solcu Yazarlar Birliğinin kuruluş toplantısında, Solcu yazarların, işçi ve köylülerden 
uzak durur ve devrim mücadelesinin dışında ka- 


1927 Ekiminde Marksist teoriyi incelemeye girişti. 
Devrimci pratikten kopmadan, gece gündüz okuyordu. 


Solcu Yazarlar Birliği'nin kuruluş toplantısındaki konuşmasında, sanattaki sahte solcuları 


Çi 


lırlarsa, parlak laflar ederek nutuk çekmekle yetinirlerse kolaylıkla sağcı yazarlar haline gelebileceklerini belirtiyordu. Onun bu sözleri, proletarya partisi içindeki "sol" oportünist çizgiyi izleyen 
yazarlara yöneltilmiş yerinde bir eleştiriydi. 


"Gelecek proletaryanındır” 


1932 yılında, "İki Yürek" adlı eserine yazdığı 
önsözde, o güne kadarki tecrübelerini içtenlikle 
özetlivor ve proletaryaya olan sağlam inancın 
dile getiriyordu: ""...Sonra sonra, gerçekler bana, geleceğin sadece ve sadece ayağa kalkan proletaryaya 
ait olduğunu öğretti" 1911 Devriminin, 4 Mayıs 
Hareketinin ve iç savaşın tecrübelerinden geçen Lu 
Sün, proletaryanın kültür cephesinin başına geçmişti 
artık, Uzun yılların amansız ve karmaşık mücadelesi 
onda güçlü bir birikim yaratmıştı. Dolayısıyla, Marksizmi ideolojik bir silah olarak kavrar kavramaz, onu 
kültür ve sanat alanındaki sınıf düşmanlarına karşı 
başarıyla kullandı. özellikle "İki Yürek" adlı 
deneme kitabı, onun Marksist kavrayışının en belirgin örneğiydi. Bu kitaptaki "Edebiyatın Sınıf Niteliği", "Solcu Yazarlar Birliği Üzerine Düşünceler", 
“Çin Proletaryasının Devrimci Edebiyatı ve Öncülerin Kanı" adlı yazıları, Marksist edebiyat anlayışına 
yeni boyutlar kazandırıy ordu 

Lu Sin, 1936 yılında, Çin Komünist Partisi içindeki oportünist çizginin edebiyat alanındaki izleyicilerinin karşısına, Mao Zedung'un proleter devrimci çizgisiyle çıktı. Oportünisterin "milli savunma 
edebiyatı” sloganının karşısına, "milli devrimci savaş için halk edebiyatı" proleter sloganıyla dikildi. 
Devrimci edebiyat saflarında gizlenmiş sahte Marksistleri cesur bir tutumla açığa çıkardı. 

ölümünden birkaç ay önce, Troçkistlerden gelen 
bir mektuba yazdığı cevapta, ülkeye ihanetlerinden 
ötürü Troç kistleri açıkça mahkum etti ve Mao Zedung'un devrimci çizgisini desteklediğini bütün açıklığıylaortaya koydu 


Boyun eğmeyen devrimci bir ruh 

Lu Sün, uzun süren bir verem hastalığı sonunda 
19 Ekim 1936'da öldü. Ardında, halka hizmetle geçen yoğun ve mücadele dolu bir hayat, kitlelerin 
kurtuluşu uğrunda yazdığı ve çevirdiği sayısız eser 


| ve yılgınlık bilmeyen devrimci bir ruh bıraktı. 


Mao Zedung'un Lu Sün için söylediği şu sözler- 
den bütün yazarların, bütün aydınların öğreneceği 
çok şey var: "Çin'in kültür devriminin başkomutanı Lu Sün, yalnızca büyük bir edebiyatçı değil, 


Ñ aynı zamanda büyük bir düşünür ve devrimciydi. Lu 


Sün, her türlü dalkavukluktan ve yaltakçılıktan arınmış, sapına kadar dürüst bir insandı. Bu, sömürge ve 
yarı-sömürge halkları için paha biçilmez bir nitelik- 


T tir. Milletin büyük çoğunluğunu temsil eden Lu Sün, 


düşman kalesini topa tutarak yerle bir etti. O, kültür cephesinin en yiğit, en doğru, en sağlam, en sadık ve en coşkun kahramanıydı, tarihimizde eşi 
görülmemiş bir kahramandı. Onun tuttuğu yol, 
Çin'in yeni milli kültürünün yoluydu." 

Gerçekten de, yarı-bağımlı bir ülkenin insanları 
olarak, Mao Zedung'un bu sözleri ve Lu Sün'ün 
mücadel&si üzerinde derinliğine düşünmeliyiz. Gü- 


f nümüzde, her türlü gerici kültüre karşı çıkma, re- 


vizyonist teslimiyet ve yılgınlığa boyun eğmeme 


| konusunda Lu Sün'ün cesaret ve fedakarlığından 


öğrenmeliyiz. Bilmeliyiz ki, onun gericilik karşısında asla boyun eğmeyen devrimci ruhu, emekçi 
halk yığınlarından öğrenmenin, Marksizm-Leninizmi incelemenin ve proletarya partisi rehberliğin- 
de kendini yeniden kalıba dökmenin bir ürünü ydü. 


Metin Türel 


"iki başlı 
yönetimlere 
karşıyım” 


ANKARA-HA 

Milli Takım Teknik 
Direktörü Metin Türel düzenlediği basın toplantısında son durum üzerine 
geniş açıklama yaptı ve 
"Tazminat konusunda 
sonuna kadar mücadele 
edeceğim. Bunu yasal 
yolla aldığım takdirde bir 
kısmını Futbolcular Sendikasına bir kısmını da 
Türkiye Antrenörler Derneğine vereceğim" dedi. 

Türel'in basın toplantısında yaptığı açıklama 
şöyle: 

"19 aydır Milli Takım 
Teknik Direktörlüğü görevinde bulunuyorum. 
Bu sire içinde sporumuzun en büyük sorunu 
olan insan kaynağı noksanlığı ile mücadele et- 


tim. 

Türk futbolunun bugün, içinde bulunduğu 
durum hepimizce biliniyor. Sekiz yıl önce Milli 
Takımın kozu Fenerbahçe'li Cemil idi. Aradan 
bu kadar zaman geçti 
yine Cemil'e ümit bağlyoruz. Bu örneği Cemil'i yermek için söy- 


lemiyorum. 
Türel, daha sonra hiç 
bir kuruluşu suçlamak 


istemediğini (o belirterek 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 


Sayın Futbol Federasyonu Başkanı Sayarı ile yaptığımız görüşmede Özcan Arkoç ile 
ilgili önerilerim oldu. Daha sonraki görüşmemizde 
Arkoç'a yardımetmek istediğimi ancak iki başlı 
yönetimlerin başarılı olmadıklarını söyledim. Bir 
tercih yapmalarını istedim. Ama sözleşmemi 
hiç bir şekilde karşılıklı 
olarak fesh edelim diye 
bir ifade kullanmadım. 
Sayın başkan sözleşmenin tek taraflı olarak fesh 


edileceğini söyledi. Bu 
konuda mücadele edeceğim." 


Türel toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını 
cevaplandırdı ve bir soru 
üzerine şöyle konuştu: 

"Futbol Federasyonu 
Başkanı Güngör Sayarı 
bana Özcan Arkoç senin 
üzerine göreve gelecek" 
dedi. 


Ulusal Spor Kurultayında 
tartışılacak konular belli oldu 


ANKARA THA 

Aralık ayında Ankara'da 
yapılması kararlaştırılan 
Ulusal Spor Kurultayında 
tartışılacak konular belli oldu. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan konular Kurulta- 
ya davet edilecek kişilere bil- 


dirilecek. 

Ulusal Spor Kurultayında tartışılacak konular şunlardır: 

“Türkiye'de spor yönetiminde genel sorunlar, Spor 
örgütünün diğer örgütlerle ilişkileri, Ulusal ve Uluslararası ilişkiler politikası, Eğitim, 
Amatörlük ve profesyonellik sorunları,Spor tesisleri. 


SOSYAL 
SINIFLAR 


VE SPOR 


Istanbul Amatör Futbol Federasyonu 
“Yeni transfer 
politikası amatör 
sporcuları 
yozlaştıracak bir 
uygulamadır” 


İstanbul Amatör Futbol Federasyonu yeni 
transfer politikasını eleştirerek bu uygulamanın 
amatör sporcuları yozlaştıracağını belirtti. 

İstanbul Amator Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Bener bu konuda “yaptığı 
açıklamada: şu iddiada bulundu. 

"Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Lisans Yönetmeliğinde 18 yaştan küçük sporcuların transferini düzenleyen hükmün değiştirildiğini, bundan böyle reşit olmayan sporcuların kulüp ve veli izin belgeleri olmaksızın dile- , 
dikleri kulüplere aktarma yapabileceklerini 
açıklamıştır. hu 

"Böyle bir uygulama Anayasa ve Medeni Kanunun velâyeti düzenleyen hükümlerine aykırıdır. Reşit olmayan küçük velisinin izni olmaksızın, onun rızası dışında ne bir yerde çalışabilir, ne de bir yerle sözleşme yapabilir. 

" Ayrıca böyle bir uygulama ile Amatörlük ilkesi de zedelenmekte, küçücük sporcular kendilerine çeşitli imkânlar vaadedilerek yozlaşmış 
profesyonel zihniyete yöneltilmektedirler. Profesyonel bezirganlara teslim olacak bu sporcular 
dolayısıyla, tabana eğilmiş, minik yıldız ve genç 
takım kurmuş amatör kulüpler bu gayelerinden 
uzaklaşacaklar, giderek bütün bu şubelerini kapatacaklardır. 

"İstanbul Amatör Futbol Federasyonu 
olarak alınan bu kararın karşısında olduğumuzu 
ve düzeltilmesi için uğraş vereceğimizi belirtiriz. 


Atletizm Milli Takımı Bağdat'ta 
Atletizm Yarışmalarına katılacak 


Genel Sekreteri Mehmet Bi- 


27-28 Ekim günleri İran, 
Irak ve Türkiye'nin: katılma 
sıyla Bağdat'ta yapılacak üçlü atletizm yarışlarına 39 atletimiz katılacak. 

Atletizm Federasyonu 


lir'in başkanlığındaki! heyette ayrıca yönetici olarak 
Güneş Atabay, antrenör Gül 
Çıray Akbaş, Besim Aybars 
ve Esat Takım bulununacak. 


- ÖZEL BİR SPOR EĞİTİMİ GÖRÜYORDU 


@ Soylular bu dönemde savaşçılık yönünde bedeni faaliyet 
gösterirken, yoksul halk doğrudan doğruya üretimle ilgili 
bedeni faaliyette bulunuvordu 


Romalılarda spo? 
özgür Romalı vatandaş 
için değil, Yunanidan'da 
uygulananın tam tersine 
esirlerden, o kölelerden 
yetiştirilmiş özel meslek adamları, meslek 
eğitimcileri ve antrenörleri içindi. Özgür 
Romalı vatandaş bir 
seçkin tabaka olarak bu 
meslek adamları tarafından eğlendirilecekti. 


Roma İmparatorluğu köleci toplum ve 
ona uygun üretim biçiminin son dönemlerin- 
de egemenliğini sürdürmüş bir imparatorluk. 
İmparatorluk olarak 
genç olsa da mevcut 
üretim biçimi olarak 
can çekişmeye yüz tutmuş bir sistemdi. Bu 
nedenle olsa gerek safahat, eğlence tüm toplum ideolojisine dam 
gasını vuruyordu. Daha 
kral Tiberius (İsa'dan 
sonra 14-37 yıllarında) 
tarafından spor tüm ülkede ticarileştirilmiş ve 
profesyonelleşmişti. 
Gladiyatörler ölünceye 
kadar mücadele etmek 
ve böylece kan görme 
isteğiyle sarhoş olmuş 
soylu sınıfı eğlendirmek 
zorundaydı. Çok az 
sayıda bir meslek 
adamının uğraşıydı 
spor.. Çok dar bir çev - 
reye sıkışmış olmasının 
yanında nitelik olarak 
da çok değişmişti. Halkın geriye kalan kısmı 
için "termal" denilen 
banyoların yerine 
kuruluşun antreman 
yerleri vardı. Bunlar 
çok da yaygındı. Milad- 
dan sonra 300 yıllarında Roma'da bu tür kuruluşların sayısının 856 
ya vardığı söylenir. 
(Pattrikson) Çoğu parasız veya çok az ücretli 
olan bu yerlere ve arena 
sporuna bu denli yatırımın arkasındaki gerçeği politik ortamda 
aramak gerek. Baskı altında ezilen kitlelere 
imparatorluğun verdiği 
bir lütuf (ekmek ve eğlence) sosyal ve politik 
hoşnutsuzluğu en güzel 
şekilde savuşturuyordu. 
Arenalarda fazla ener 


jilerini bağırış ve küfürle seyirci olarak harcayan halk, termallerde 
bir tür dinlenme, tedavi ile boş zamanlarını 
geçiriyorlardı. Sorun 
durmadan yeni oyalayı: 
cı sahte beden etkinlikleri, yeni eğlenceler bulmaktı. Yılm hemen 
yarısı tatil olarak geçiyor, günlük işinde çok 
az hareket etmek zorunda kalıyordu halk. 
Artan boş zamanlarını 
rejim için tehlikeli olmayacak yönlere ~ 
lize etmek gerekliydi. 
(Bu yönüyle çağımız 
kapitalist toplumlarına 
ne çok benziyor.) 
ORTAÇAĞ VE 
FEODAL TOPLUM 
Bu çağın ideolojisine 
egemen olan feodal toplumun üretim biçimi ve 
onun üstyapı kurumu 
olarak ideolojideki en 
müthiş aracı bağnaz Hıristiyanlık beden ve 
ruhu sürekli bir çatışma 
durumunda görüyordu. 
Bu ayırımda ruhun üstünlüğüne verdiği öncelik ve önemi en güzel 
piskopos Sankt Bernhard'ın sözlerinde görünür. "Kuvvetli ve canlı bir bedende ruh daima yumuşak ve cansız 
olmasına karşılık zayıf 
ve hastalıklı bir bedende ruh canlı ve hareketldir." (Ober teuffer 
Ulriçh, 1962) "Bu 
sebepledir ki Tertullianus, cimnastiği şeytan 
işi olarak vasıflandırmıştır. Bedeni faaliyetler, emeği para ile ödenen bir meslek haline 
gelince, yalnız hayvani 
bir hayat süren atletler 
türeyince tekrar biraz 
da ruha dönmek ihtiyacı, bu defa vücudu ihmal derecesinde revaç 
bulmuş, bütün orta çağ- 
da hakim olan bedeni 
riyazet yani vücudu bakımsızlığa mahkum etmek gibi bir fikir ve uygulama doğmuştur. Bununla birlikte orta çağ- 
da fanatikler yani koyu 
mutaassıplar, vücuda €- 
ziyet edenler, en basit 
bir neşeyi günah sayanlar, her türlü dünya 


zevklerini inkar edenler 
ve ahiretlerini bu şekilde hazırladıklarına inaemiri ik lam Bu 
işte bilhassa orta çağ 
papazları çok ileri gitmişlerdir. Bunlar dünyadan kaçmışlar, bede- 
ne ihtimamı ahlaklılığa 
engel saymışlardır. Bunların idaresinde bulunan 
manastır okullarında 
Çocuklar bu telakki 
ile dünya için değil, ahiret için eğitilmişlerdir."(1) Bu nedenle de 
yüzme gibi en yumuşak 
sayılabilecek bedensel 
etkinlikler dahi yasaklanmıştır. Kilisenin bu 
olumsuz etkisi bir çok 
yönden 1900 yıllarına 
kadar sürmüştür. Yine 
kilisenin etkisiyle: skoiastik felsefe de ayni 
şekilde ruh ve bedeni 
ayırıyordu. Dualizm dediğimiz bu ayırımda entellektüel uğraşı yüceltirken tüm bedensel etkinlikleri aşağılıyordu 
Fakat "Karanlık 
çağ" dediğimiz bu Çağ- 
da kilisenin tim karşı 
koymasına rağmen bedensel etkinlik tümüyle 
ortadan © kalkmamıştı. 
Ancak feodal toplumun 
keskin sınıfsal yapısı 
uygulanan bedensel etkinliklerin kendisinde 
de bu farklılaşmayı en 
keskin biçimiyle gösteriyordu. Soylu sınıf 
kendisine özge sporları 
yaparken, serfler daha 
çok "ike" bedensel etkinliklerle oyalanmak 
zorunda kalıyordu. Ancak soylu sınıflar-öncelikle şövalyeler- spor- 
da bir eğitimden geçiyorlardı. Bunların eğitimi yedi şövalye becerisini öğrenmek ve geliştirmek şeklinde saptanmıştı: Ata binme, yüzme, ok atma, eskrim, av 
satranç ve müzik, iyi 
şiir söyleme. Bu tür eğitim doğal olarak daha 
çok, silah kullanma ve 
savaş sporlarını geliştirmeye öncelik veriyordu. Şövalyelerin ayrıca 
"turnuva" denilen bir 
#por çeşidi daha vardi 
ki at üzerinde uzun, 
dürtücü bir silah kulla- 


narak birbirlerinin savaşçı becerilerini denemek fırsatını buluyorlardı. 

Askeri talimlerin oyun zevki verdiğini söylemek pek kolay olmasa 
gerek. Fakat bir çok 
toplumda bu tür bedeni 
etkinlikler baş yeri alr 
yordu. Hatta daha sonraki dönemlerde ve çağımız bedensel etkinlik 
anlayışında da önemli 
bir etkilenme kaynağı 
olacaktı. 

Fakat bunun yanında apayrı türden bedensel etkinlikler de vardı 
ve temsilcileri hep aşağı 
sınıftan ve yalnızca o sinıftandı. Bu tür bedeni 
etkinlikler gerçekten 
oyun ve bedeni hareket 
zevkiyle dopdoluydu. 
Çünkü bu tür etkinlikler 
iş, üretim, iş araçları ve 
üretim araçlarına yakın- 
dan bağlıydı. Yoksul 
halk oyun oynamak, 
dans etmek, atlamak, 
sıçramak gereksinmesini duyduğu zaman onu 
işiyle birleştirmek zorundaydı, çünkü çalışmak onun tim yaşamını 
dolduruyordu. 

Feodal toplumda bu 
türden oyunlara bol 
miktarda ,, rastlamak 
mümkün. Örneğin, odun kesme yarışmaları, 
yük taşıma, döğen döğme, : harman savurma, 
vb. gibi daha bir çok 
sayılabilir. Hele halk 
dansları içinde üretimin bir yönü veya biçimiyle ilgili sayısız hareketler, benzetmeler 
vardır. Bu tür bedeni 
etkinlikler ya üretimin 
kısa bir sürecini sergiler yahut hasat günleri dolayısıyla düzenlenen şenliklerde gösterilirdi. Bunların çoğunun 
knvvet, güc ve dayanıkllık yönleri belirgindi. 

(Devam edecek) 


DİPNOTLAR: 

(1) Cemal Alpman, Eğitimin Bütünlüğü 
çinde Beden Eğitimi 
ve Çağlar Boyunca 
Gelişimi. Sayfa: 133- 
134 
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Mamak katliamında kullanılan 
otomatik silahın, MHP Genel Merkezine 
götürüldüğü açıklandı 
© Adana'nın Kadirli ilçesinde faşistlerin çıkardığı olaylar sonucu 


bir kişi öldü, çok sayıda işyeri tahrip edildi Ankara ve Gaziantep'te 
2 ceset bulundu © İstanbul'da 60 yaşlarında bir kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Ağustos ayı içerisin- 
'de Mamak'taki silahlı 
saldırı olayında kullanılan otomatik tüfeğin 
Bahçelievler'deki MHP 
Genel Merkezine götürüldüğü ifade edildi. 
Emniyet yetkililerince 
yürütülen soruşturma sırasında, sanıklardan Faruk Saygılı, olaydan sonra Keçikıran'da toprağa 
gömülen silahın daha sonra Maltepe Ülkü Ocakla- 
'r. Şube Başkanı Esat 
Bütün'ün direktifi üzerine 
MHP Genel Merkezine 
gördüğünü söyledi. 
© Ulus-Mamak-Tepecik 
hattı üzerinde Çalışırken 
Mamak Lisesi önünde faşistlerin açtığı ateş sonucu iki kişinin li 
otobüs olavının sanı 
larından Yaşar Öter ise 
"Silahın kendisi tarafından kullanıldığını" itiraf 
etti. Yaşar Öter Mamak 
katliamında o kullandığı 
otomatik tüfeği Site Öğrenci Yurdunda İkinci 
Başkan olan Ünal adlı 
bir ele aldığını belirterek, Fikret Şahin, 
Nurettin Turudu ve Hüdai Kuş'la birlikte otobüse ateş açtıklarını söyledi. 
© Ankara'nın Şehit Daniş Tunalıgil Caddesinde 
dün sabah bir ceset b 
lundu. Cesetin kimliği 
heniz saptanamadı. 
© Bahçelievler katliamından ağır yaralı olarak 
kurtulan ve üç gün önce 
ölen TİP üyesi Serdar 
Alten'in cenazesi dün kaldırıldı. Jandarma kuvvetleri, Alten'in cenazesini 
önce vermek istemediler, ancak İçişleri Bakanlığından şlınan izinle cenaze alındı. Dün saat 12. 
00'de Maltepe Camiine 
gerren cenaze buradan 
Carşıyaka Mezarlığına 
götürülerek toprağa verildi, 
© Kızılay Menekşe Sokakta dün saat 08.00 sıralarında SGB'lilerle Halkın Kurtuluşcuları arasında çıkan çatışmada iki 
kişi ağır olmak üzere üç 
kişi Kai Yaralıların SGB üyesi olduğu 
bildirildi. Ankara, İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi öğrencilerin- 
den Ekrem Uysal ile Münir Tatlıdil. Çeşitli yeri 
leririden aldıkları kurşunlarla ağır, Yüksel Erdem 
ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Hacettepe 
Hastanesinde tedavi al- 


18.30 HABERLER 


lar işleniyor. 


izenecek 

20.30 HABERLER 
21.05 MİNİK KONSER 
Cengiz Tanç'ın 
Strauss yönetimindeki 


Baskını) 


kını anlatılacak. 
21.40 TV'DE SİNEMA 


Ashley'in paylaştıkları 


leksika'nın Vera Gruz 

ma: 
mi kâdar yolcu arasında 
0010 HABERLER 


TRTI 


05.00 AÇIŞ 
07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
12.10 öğle üzeri 
13.00 HABEPLER 


TRT 


08.00 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 
10.00 Şarkılar 

11.20 Türküler Geçidi 
12.00 Türk Hafif Müziği 
13,15 Oyun Havaları 
14.15 Reri Gel Marısslım 


TRT3 


07.00 Açılış 

08.00 Sabah İçin 
09.00 Barok Müzik 
10.30 Caz Müziği 
11.00 öğleye Doğru 
12.30 Trompet Soloları 
13.00 Konser Saati 
14.30 Hafif Batı Müziği 
15.00 Günün Konseri 
16.00 Hafif Batı Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın AŞ 
adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


18.33 MARCO (6. bölüm) 

19.00 DOSTUMUZ HAYVANLAR 
Dizi filmin bugün yayınlanacak olan son bölümünde, şempanzeler, zürafalar, aslanlar konu 


ediliyor. 

19.30 PSİKOLOJİK YARDIM 

,Program dizisinin son bölümünde, kişilerin psi- 
“kolojik sorunlarını çözümlemeye yönelik konu- 


20.00 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ 
Programda Muzaffer Birtan yönetimindeki koro 


"Ceylan" adlı eserini Walter 


Sesli Korosu seslendiriyor. 
21.10 BEKLENMEYEN OLAYLAR (Ohio Su 


pizi belgeselin bugünkü bölümünde, 1937 Ocak'ında Ohio'da meydana gelen büyük su bas- 


Yönetmenliğini Stanley Kramer'in yaptığı, başrollerini Vivien Leigh, Simone Signoret, Jose 
Ferrer, Lee Marvin, Oscar Wemer ve Elizabeth 


filmi.: Türkiye sinemalarında gösterilmemiş ve 
ilk kez TV'de izlenecek olan film, 1933 yılında 


a'ya giden bir şilepte geçen olayları, yir- 


RADYO 


tına alındı. 

e Hacettepe Üniversitesine devrimcilerin hazırladığı Kontrgerilla panosunu Halkın Kurtuluşu 
ve Devrimci Yol taraftarları indirmek istediler. 
Devrimcilerin karşı şıkması üzerine de panoyu 
yırttılar. 

ADANA'SA 

Adana'nın Kadirli ilçesinde dün saat 12.30 
sıralarında lisede komandoların başlattığı olayların şehre yayılması sonucu bir kisi öldü. çok sayıda ış yeri tahrip edildi. 

Kadirli kaymakamı 
olaylarla ilgili olarak şu 
açıklamada bulundu: 

"Dünı saat 12.00 sularında lisede başlatılan 
taşlı sopalı ve silahlı olaylar daha sonra ilçeye yaldi. Olaylar sırasında 

rdal Vahapoğlu adlı bir 
yurttaş bıçak ve tabanca 
kurşunlarıyla vurulmak 
suretiyle öldürüldü. Bir 
pamu tüccarının dükkanı,. pamukları ve otomobili yakıldı. Bazı dükkanlarda da hasarlar meydana geldi" 

Çıkan olaylar üzerine 
civar illerden de Jandarma birliklerinin getirildi- 

i ve olayla ilgili olarak 
azı kişilerin gözallına alındığı öğrenildi. 


İSTANBUL'DA 


Ümraniye'de önceki 
gün saat 21.00 sıralarında 
sokaktan geçmexte olan 


eg yaşlarında Süleyman ' 
ni EF 


adlı bir kişi pusu 
kurularak silahlı iki kişi 
tarafından öldürüldü. 
Olay saatinde Ümrani'ye- 
de elektriklerin kesik olması nedeniyle pusu kuranların yanlış kişiyi vurabilecekleri olasılığının 
bulunduğu bildirildi 
, *Boğaziçi Üniversitesi 
öğretim üyesi Doktor Ali 
Alpar faşistlerin saldırısına uğradı. 

Dün saat 11.00 sıralarında Çengelköy'de 
elinde Cumhuriyet gazetesi ile yürümekte olan 
Ali Alpar'a 3 faşist muşta ile saldırdı. Muşta darbesi ile yere yıkılan Ali 
Alpar'a saldıran 3 kişi 
bu kez ellerindeki taşlarla kafasına vurdular. Aldığı darbeler sonucu baygin düşen Ali Alpar bir 

re sonra, yy eçen- 
Ter ane Yİ narak 
evine götürüldü. 

Sevilen bir öğretim 
üyesi olan Ali Alpar'ın 
saldırıya uğraması üniver- 


Ankara Radyosu Çok 


(Aptallar Gemisi) 


1965 yapımı bir ABD 


limanından hareket edip 
ki ilişkileri konu ediyor. 


15.01 Sizisnv Birirts 
17.02 Akşama Doğru 
18,01 Çocuk Bâhçesi 
19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 
21.45 Türküler 

23.00 HABERLER 
01.00 Kapanış 


16.20 Arkası sart 
17.30 Hafif Müzik 
19.45 Fasıl 

20.30 Olayların İçinden 
21.15 Spor Gazetesi 
23.00 Müzikte Çağlar 
23.35 Caz Müziği 

23.55 Kapanış 


17.00 Müzik Sohbetler, 
18.00 Akdeniz Akdeniz 
18.30 Hafif Batı Müziği 
20.00 Müzikte Çağlar 
20.30 Bir Caz Solisti 
21.00 Deneysel Müzik 
22.30 Küçük Konser 

3.00 Gecenin Getirdikir- 
4.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı; İst. GUNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 

S. AYDOĞAN BUYUKÖZDEN 
Müessese Müdürü: O.GÜRHAN ERTÜR 


sitede üzüntüyle karşılandı. DGB'li Gençler olayı 
protesto etti. 

© Kocamustafapaşa'da 
bulunan Antalya Öğrenci 
Yurdu önünde durmakta 
olan Emrullah Zapçı adlı 
bir öğrencinin üç kişi tarafından dün sabah kaçırıldığı iddia edildi. 

Kaçırıldığı öne sürülen öğrencinin daha sonra serbest birakıldığı öğrenildi. 

Olayla ilgili olarak 
polis Bitlis ve Niğde 
öğrenci yurtlarında arama yaptı, Polis üç kişiyi 
gözaltına aldı. 

e Beyazıt'ta bir otomobile açılan ateş sonucu 
iki öğrenci yaralandı. 
Yaralanan öğrenciler hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili olduğunu öne sürerek üç öğrenciyi gözaltına aldı. 


© İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi'nde önlisans yönetmeliğinin kaldırılması için verilen mücadelede, İGD ilerle Halkın oo Kurtuluşçularının 
sürtüşmeleri üzerine, çıkabilecek herhangi bir 
olaya karşı okul bir gün 
Glee eğitime kapatıl- 
J. 


ERZURUM'DA 
Atatürk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ayvaz Karabı- 
ki makam araası dün gece bilinmeyen 
kişilerce tahrip edildi. 
Karslı olan Karabiyıkoğ- 
lu'nun arabasına konulan 
bomba Üniversite çevresinde nefretle karşılandı 
ve kınandı. Patlama sırasında arabanın içinde hiç 
kimse olmadığından can 
kaybı olmadı. Dr. Karai 
bıyıkoğlu patlama sırasında 
Ankara'da bulunmaktaydı. 

ARTVİN'DE 


CHP İl Başkanı Ayhan 
Ağaoğlu'na zit Borçka- 
Hopa yolu üzerindeki 
benzin istasyonuna önceki Şece atlayıcı madde 
atıldı. atlamada ölen 
ya da yaralanan olmadı. 


Maraş'ta 
MHP'liler yeni 
tertiplere 
hazırlanıyor 


ALİ ÖZTÜRK 
K.MARAŞ'TAN 
BİLDİRİYOR 
Yüzü açığa ıkan 
MHP ve Konir, 
Der ed Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 
tertip ve provokasyonlara 
hazırlandığı görülüyor. 
Böyle bir hazırlığa girişen MHP'li komandoların 
fabrikatör Hasan Balcı ve 
Faruk Arıkan'ın yazıhanesinde gizli toplantılar 
yaptıkları görüldü. 
MHP'li komandolar silahlanıyor. Bir tertip sahnelemeye hazırlanan 
MHP'li komandoların son 
ünlerde (o kaçakçılardan 
miktarda silah ve 
mermi aldıkları öğrenildi. 
Piyasa değeri yüksek olan 
otamatik silahların kaçakçılar tarafından getirilerek, Merkez ilçeye 
Di Ferkuş köyünde 
MHP'li komandolara dagıtıldığı bildiriliyor? 


SİLAHI KİM 
VERİYOR? 


Çeşiti çevrelerden sızan haberlere göre son 
ünlerde MHP'li komanolara dağıtılan bol miktarda silahın parasını 
MHP il yöneticilerinden 
fabrikatör Hasan Balcı' 
nin, Belediye çarşısında 
Mehmet adında silah kaçakçılığı yapan bir kuyumcuya çek olarak ödediği bildiriliyor. Hasan 
cı bilindiği gibi ETKO 
çetesinin örgütü açığa 
pikuna da adı baış makbuzlarının üzerine görülüyordu. 
aha sonra MHP Milletvekili Yusuf Özbaş'ın 
oğlu Edip Özbaş ile birlikte yakalanıp hapse giren KO militanlarına 
da her ay 15 -26 bin lira * 
civarında para verdiğini 
de bütün mahkumlar 
duymuş, olay basına da 
yansımıştı. 
Yine Hasan Balcı'nın 
bugüne kadar MHP'nin 
gerici fabrikatör ve toprak ağaları tarafından 
desteklenmesini sağladığı 
herkes tarafından bilinmektedir. Daha önce de 
fabirakasında MHP'li komandoları yerleştiren Hasan Balcı'nın son günlerde, adı çeşitli saldırı ve 
cinayet olaylarına karışmış komandoları: işçi ve 
“memur olarak fabrikasına 
aldığı öğrenildi. 


MERKEZ BÜRO: 
İSTANBUL 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 
Cağaloğlu 

Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdare Tel: 26 5437 


Mi klik 


AP'de Genel Kurul öncesi 


KIRAT 


KAVŞAĞA GELDİ 


(Baştarafı 1 sayfada) 


bu tepkiler 2.MC nin kurulacağı sırada AP içinpu başladı. MHP ve 
akın parti içinde yarattığı 
hoşnutsuzluk Kâmran. İnan'ın bakanlıktan çekilmek istemesiyle ayyuka çıktı. Demirel, o 


de bir sorun haline 
MSP ile kurulanitti 


zaman söyle söylüyordu: 


ler sola kar: 


likle M 
daha da artırdı. 


içinde gelişen mu 


| 


ordu. 


cek 


“renin en asg: : 
lik şeklinde ifade ediliyordu 


eline "ayyıldızlı albayrağını' 
ladı dolaşmaya... 


dü. İlçelerde seçilen delegeler 
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değildi. Gene leylek göründü. .. . 


DEMİREL ÇARK ETMEYE BAŞLIYOR 


İşte Demirel 


mur 


dimmi 


öyledir." 


Demirel, MHP'den gelen "erken seçim”, "sıkıyönetim" sesine kulak vermiyordu. AP taba- 


“Anarşiyi komünistler çıkarıyor. CHP Komünizmi tehlike saymıyor , anarşiyi körüklüyor, 
biz solcuyuz diyor. Onun için bütün milliyetçi - 
birleşmelidir." Bu zihniyetle kurulan MC hükümetinin ortaya çıkardığı sorunlar, 
anarşi ve ekonomik bunalım, AP içinde muhalefetin temelini attı. Böylece parti içinde görüşler 
sistemleşmeye başladı. Anarşiyi kim çıkarıyor? 
Demirel bu soruya hiç tereddütsüz "Solcular ve 
komünistler” diye cevap verirken, giderek parti 
içinde "Aşırı uçlar” terimi yaygınlık kazanma- 

a başladı. Bu konudaki ayırım, kaçınılmaz oarak farklı ittifak anlayışlarını doğurdu. Demirel, CHP ve Komünistlere karşı MHP ile birleşirken , parti içinde, aşırı uçlara karşı olanların 
bu bidige karşı tepkileri artmaya başladı. Özel- 

P'nin saldırı ve cinayetlerinin su götürmez bir şekilde açığa çıkması, MC döneminde 
devlet imkanlarının bu parti tarafından kullanılması ve halkın MC ye duyduğu büyük tepkileri 


Seçimlerden sonra, AP'nin yeni bir MC kurma çabası daha e halkın tepkisi ve parti 
alefetle karşılaştı. Nitekim, 
bu e altında AP den ayrılan 11 milletvekili 
CHP nin hükümet kurmasını sağladı. Ama ne 
var ki MHP ile ittifak yaparak iktidar olamayan 
Demirel muhalefete düşünce aynı zihniyeti sürdürdü. Hükümete karşı resmen bir MC muhalefeti ilan etmemesine rağmen, bütün olayları 
CHP ve hükümetle mücadele açısından değerlendirdi. MC'ye karşı çıkan AP'liler ise, hükümetin 
anarşi ve dış ilişgiler konusundaki girişimlerini 
ve ekonomik tedbirlerini olumlu karşıladıklarını 
çeşitli vesilelerle açıkladılar. Ancak, bu tedbirlerin yetersiz olduğunu, bu yüzden 
koalisyonu kurulması gerektiği görüşünü 
sediler. Bu görüş, MHP ile birlik bir yana, ona 
karşı CHP ile bir ittifak önermesi açısından , 
Demirel'in sayasetiyle taban tabana zıttı. Bu 
yüzden, AP içinde çelişkili açıklamalar, çeşitli 
SARON, ihraç, fesih ve istifalar yoğunluk kazandı. 


AET yanlısı sanayicilerin, esnafların ve tabanda MHP'ye karşı tepkilerin artması, Demirel'i zor durumda bırakıyor, giderek kendisine 
karşı "yenilik taraftarı" bir muhalefet oluşuakat, hükümetin ekonomik sorunlar ve 
zellikle anarşi karşısında başarısız kalması Demirel'i rahatlattı. Hiç değilse hükümete karşı 
alabildiğine saldırmak için elinde bol gerekçe ve 
MC dönemindeki başarısızlıklarmı unutturabileekçok olumsuz şart vardı. Böylece hem 
CHP'yi vuruyor, hem de parti içindeki muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. AP içinde muhalefet sorunların çözümü için "geniş tabanlı" partilerin bir masaya oturup "asgari müştereklerde” birleşmelerini öneriyordu. Birleştefhelide “aşırı uçlara karşı bir- 


KONGRELER BAŞLADI,DEMİREL 
ÇARIKLARI ÇEKTİ' 


Seçimlerde eski itibarının kalmadığını farke- 
den Demirel, suyunun ısındığını görünce bir 
öbür -eline de 
"kuran-ı azim-i şanını" alıp, çekti çarıkları baş- 
Miting meydanlarında konuşmasını sık sik “Bozkurt Demirel" sloganlarıyla kesenlere Demirel'in gönderdiği selamlar birçok AP'linin de dikkatini çekti. Bayrak 
mitingleri Demirel'in parti içinde siyasi bakımdan güçlenmesini sağlamakla birlikte halkın beklenen ilgiyi göstermeyişi yüzünden, munalifleri sayısal olarak etkilemedi. Hükümetin 
her geçen gün verdiği başarısızlık örnekleri, ilçe 
kongrelerinde muhalif adayları bile Demirel'in 
tekerlemelerini sıralar duruma sokmasına rağmen, kongre sonuçları Demirel'in kaçan huzurunu yerine getirmedi. Muhaliflerin sık sık sağda solda yaptıkları ve basına yansıyan eleştirilerinden biraz olsun kendini kurtaran Demirel 
kongre sonuçlarına baktığında bu sefer de il 
kongreleri için kendisini bekieyon patırdıyı göryönetimini seçecekler, genelkurula da onlar gelecekti. Fırsat eldeyken, yılanın başını küçükten ezmek lazımdı. Kâmran İnan da bu arada kendisine rakip olduğunu resmen açıklamış ve kulis wfaaliyetine 
girişmişti. Artık Ankara'da oturmanın zamanı 


geno yollara düştü ve Samsun'- 
dan Adana'ya, Edirne'den Erzurum'a, İzmir'den 
Kayseri'ye kadar memleket memleket dolaşmaya başladı. Gittiği yerlerde hükümetin aczinden, 
İiyakatsizliğinden ve memleketin içinde bulunduğu "fevkalade üzücü" durumdan sözediyordu. Herkeste bir meraktır gidiyor. Gazeteciler, 
her fırsatta sorular soruyor. Demirel acaba 
neden dağ bayır dolaşmaya başladı? Nedir bu 
telâş? Erken seçim mi var? Yeni bir hükümet 
modeli mi? Gensoru mu verilecek? sıkıyönetim 
mi? Demirel Denizli'de otelde gazetecilerin yağibi yağan bu sorularını cevaplandırdı. 
ken seçimin şu anda gerçekleşebileceği- 
ne kani değilim. Bunun istekle bir alakası yoktur. Ben, bu hükümeti yıkarım demedim. Deyıkarım. Ben bu hükümet yıkılmalıdır, 
bu hükümet yıkılır diyorum. Sıkıyönetim, hükümetin işidir. Hükümet ilan eder, meclise getirir. 
Böyle bir durum da olmadığına göre... yorum 
yapmıyorum, bu bir bunalımdır. Bunalımı yaratan şartlar vardır, bunalım hastalık gibidir. Kendi şartları içinde seyreder ve çözümünü çıkarır. Biz çarkın içindeyiz, seyirci değiliz. Siyaset 
ilim değildir. Bunalım içine girince her sabah 
artlarıyla doğar. Sizin elinizde olmayan şartlar. 
n bunalımın çaresini bilsem, onu çözerim, 
bunalım çıkmaz. Matematik model içinde çözümü yoktur. Şartlar gelişir çareyi meydana çıkanr. Bu söylediklerim genel şeyler diyeceksiniz. 
Genel olması doğru olmasını zedelemez. Buna 
da Demirel mantığı diyeceksiniz. Gerçekten de 


nından MHP'ye karşı yükselen tepki karşısında 
Demirel de çark etmeye bâşlıyordu.... 


ANKARA BÜROSU: Menekşe Sok. 33/5 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: 857 Sok Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17493, 


(Devamı var) 
— . 
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YURT DIŞI BÜROLARI 


AP'de yenilik isteği güç kazanıyor... 


(Bayiarafı 1 sayfada) 
olsun AP'nin bir mensubu olarak kalacağım" 
dedi. AP Temsilciler Meclisinde bir konuşma yapan Genel Başkan Süleyman Demirel ise, iç mücadelenin kongre ile bitirilmesini istedi. AP Genel 
Başkan Yardımcısı İsmail 
Hakkı Yıldırım'da görüşlerini açıklayarak e 
de yönetimin büyük ölçüde değişeceğini söyledi. 

Erzurum İl Kongresinin iptali ile ilgili tepkiler gelişirken, bu konudaki fikirlerini belirten 
Kamran İnan bu tür davranışların partiyi güçlendirmeyeceğini, bunun amacının parti içindeki 
yenileşme isteğine engel 
olmak olduğunu açıkladı. 

Öte yandan, AP Kongresinin Ülkü Ocaklılar tarafından korunacağı şeklindeki söylentiler delegelerin tepkisine yol açtı. 
Bu konuda Genel Başkan 
Yardımcısı İsmail Hakkı 
Yıldırım, "böyle bir tedbir almayı düşünenler 
panye ihanet içindedirer" dedi. 


İNAN ERZURUM 
KONGRESİNİN 
İPTALİNİ ELEŞTİRDİ 
Kongre Pan gö; 
üşlerini açıklayan Gene 
Başkan si adaylarından 
Kamran İnan kazanma 
şansının karşı taraftan az 
olmadığını söyledi. 9. Bü- 
Pt Kongrenin Türk topumunun içinde bulunduğu büyük sıkıntıya çare 
aramak kararında olduğunu söyleyen İnan, Erzurum İl Ko esinin iptali ile ilgili olarak şöyle 
konuştu : 3 
"Büyük kongre öncesinde birçok ilimiz kongrelerinin ihtilaflı geçmiş 
bulunması, büyük kongreye katılacak olan dele- 
e listeleri üzerindeki de- 
Kisiklikler ve listelerin 
ibi tanzim 
kli ü ciddi ve 
dü ündü i iddiaların 
bulunması kongrenin havası ve neticeleri, bakımmdan arzu edilmeyen 
bir durumdur. Bunlar 
Büyük Kongreden mutlaka arzu edilen istikamet- 
te bir netice çıkarılmak 
eklinde görülebilir. Bu 
ve müdahalelerin Adalet Partisine zararın 
kimlerden geldiğini göstermektedir” 


nkar 
e 


'TMELİDİR" 
Büyük Kongreye sunulacak çalışma raporunu 
ve siyasal durumu görüşmek üzere dün toplanan 
Adalet Partisi Temsilciler Meclisinde bir konuşma yapan Süleyman Demirel, "Vatandaşın geçmişteki mücadelesinden 
ve hizmetlerinden dolayı 
Adalet Partisine itimadı 
olduğunu #öyledi, iç 
mücadelenin büyük kongreyle bitmesini istedi. 

Konuşmasına yeni seçilen il başkanlarını tebrik ederek başlayan Süleyman Demirel özetle 
şunları söyledi: 


yaşatmakta önemli hizmetler gördük. Türkiye' 
nin kavgasını iyi yaptık. 
Fi EE da devam edeceğiz. Daha iyi yapabilmek için daha ço! sis 
sahibi olmak lazımdır. İç 
mücadele büyük kongreyle birlikte bitmelidir. Müdışa dönük 
tirmeye mecburuz. ütün enerjimizi 
kendi içimizde sarfederek kime ve neye hizmet 


edeceğiz?" 


Temsilciler Meclisi daha sonra Genel Başkan 
yardımcısı Nuri Bayar'ın 
okuduğu taslak üzerinde 
e e Temsilciler 
a eclisi raporunu hazirla- 
i 


TEMSİLCİLER 
MECLİSİ 
TOPLANTISINDA 
GENEL MERKEZ 
ELEŞTİRİLDİ 

Öte yandan, AP Temsilciler Meclisinde konuan Erzurum İl Başkanı 

sman Koçak'ın parti 
yönetiminin haksız bir 
tutum içinde olduğunu 
belirterek eleştirmesi üzerine, toplantıyı yöneten 
AP Genel Başkanı Demirel, Erzurum İl Başkanının sözünü kesti ve bu 
yüzden toplantıda tartışma çıktı. 

Demirel'in KOP 
açış konuşması ve faaliyet raporunu okumasın- 
dan sonra kapalı oturuma 

ilen AP Temsilciler 
Kisclisi toplantısında, bazı Başkanları Genel 
Merkez Yönetimini eleştirdiler. 

anakkale İl peykan 
İbrahim Engin de, Genel 
Merkez yönetimini eleştirerek, "Kongre hazırlıının Sürdüğü bir dönemanti-demokratik E 
şimlerin göze çarptığını 
söyledi. 


İZMİR İL 
ÖRGÜTÜNDEKİ 
GELİŞMELER 

Öte yandan AP Merez Haysiyet Divanının 
mir (delegeliklerinden 

21'ini değiştirmesi sonucu il başkanı A EN 
oğlu'nun istifa edeceği 
ileri sürüldü. 


FRANSA BELÇİKA 
1188, rue 

T1 rue Jean Josophat 

de Beauvais 1030 Bruxelles 

75005 Paris Tel: 00322 

Tel:03 34 602 215 4060 


Demokrasi müessesesini , 


Kararı anti-demokratik bulduğunu açıklayan 
Hayrettin ee 
görüşmelerde bulunmak 
üzere Ankara'ya gitti. 

AP Merkez Haysiyet 
Divanında Kamran İnan, 
Ali Naili Erdem ve İsmail 
Hakkı Yıldırım dışında 
29 parlamenter İzmir delegeliklerinden 21'inin iptali için oy kullandı. İp- 
ta için seçimlere hile 
karıştırılmış olduğu iddiaları gerekçe gösterildi. 


AP kurucularından ve 
Temsilciler Meclisi üyesi 
Mehmet o Yorgancıoğlu, 
İzmir'de bir gazetede yayınlanan yazısında, 
"AP Kongresine giderken partide bir çok i 
meseleler bulunduğunu 
söyleyerek, "AP Genel 
Başkanı, AP'nin en önemli omeselesidir"dedi. 
Yorgancıoğlu, Genel 
merkez yöneticilerini sert 
bir dille eleştirerek, şu 
görüşleri ifade etti: 

"AP'ye iki büyük 
seçim kaybettiren yönetici kadro, senelerce hej 
kadro, kişilerden teşekkül 
etmektedir. Genel Kurulu, hükümet edildiğindede 
kabineyi kendi aralarında parselleyen bu kimseler, AP, içinde oligarşik bir düzen kurmuşlardır. AP, sanki onların tapulu malıdır." 


YILDIRIM : "YÖNETİM 
BÜYÜK ÖLÇÜDE 
DEĞİŞECEK" 


AP Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldır 
m, iptal edilen Erzurum 
Kongresi hakkındaki 
görüşlerini açıklayarak, 
asıl hedef, büyük kongre düşünceleri ile parti 
içindeki yenileşme ve degiştirme cereyanına mani 
olmaktır" dedi. 

Büyük Kongrede AP 
Ye eğil büyük ölçüde işikliğe uğrayacamı tahmin etti ed beirten Yıldırım, Büyük 
Kongre delegelerinin kendi teşkilanlarından aldıkları direktif çerçevesinde 
hareket edeceklerini sandığını ileri sürdü. 

Ülkü Ocaklarının AP 
Kongresinde görev alacağı konusunda görüsleri- 


Erbakan... 
(Baştarafı 1 sayfada) 
teşhisi ve kaynağı konu- 


sunda dm rbakan ile 
pis birliğine varmış buunuyoruz." 


ERBAKAN'IN SÖZLERİ 


MSP Genel Başkanı 
eli Erbakan ise 
cevit ile yaptığı görüşpie baaa a şunları göyedi: 
"Bugün anarşiyi Türrene dış ler tahrik 
iyor. Biri tarafa silah veriyor, öldürtüyor, 
diğeri diğer tarafa silah 
veriyor öldürtüyor. Parti 
başkanları bu konuda bir 
araya gelmeli ve anarşinin önlenmesi konusunda 
fikirlerini ortaya koymalıdırlar. Ve bu konuda 
kesin tutum almalıdırlar. 
Bugün Türkiye'nin en vahim meselesi anarşidir. 
Biz MSP olarak anarşinin 
her zaman karşısında olduk. Anarşi bütün milletin meselesidir, mutlaka 
önlenmesi gerekir." 
Bu arada Erbakan 
anarşik olayların hangi 
önden geldiği yolundaki 
ir soru üzerine, "kendilerine diye adlandırılan bir takım grupların da 
anarşiye karıştıklarını 
söyledi. 


Gazeteci 
Cenap Çetinel 
sop jee 
öldü 

ANKARA (ANKA) 
Gazeteci, yazar Cenap Çetinel bir süreden 


beri tedavi görmekte olmgn hastanede dün öl- 


Çetinel, 1931 yılında 
Adana'nın Kozan 
çesinde doğmuş ve uzun 
bir süre Ulus gazetesin- 
de çalışmıştı. Çetinel, 
Başbakanlık Müşavirliği 
ve Anadolu Ajansı denetçiliği görevlerinde 
de bulundu. 

Cenap Çetinel'in cenazesi bu gün Karşıyaka 
mezarlığında toprağa 
verilecektir. 


ni açıklayan Yıldınm, 
"böyle bir tedbir aimayı 
düşünenlerin AP'ye ihanet etmiş olacaklarını, hu 
görevi Abi gençlerin ve 
rine gelirecek guçıe Ol 
duklarını sövledi. 


AP'den bir süre evvel 
istifa eden Ankara Millervekili Fikri Pehlivanlı, 
Erzurum Kongresinin 
yönetimini işine gelmedi 
ği için iptal edildiğini 
söyledi. Kongrede Kamran İnan'ın beklenenden 
daha fazlasını alacağını 
tahmin ettiğini ancak kazanmasının mümkün olmadığını belirten Pehlivanlı, Ülkü Ocaklı komandoların görevlendirilmesinin baskı unsuru olacağını bununda Genel 
Merkezin inançlarına ters 
düşeceğini söyledi. 

DEMİREL, İPTAL 

EDİLEN ERZURUM 

KONGRESİ İÇİN 

"NORMALDİR" DEDİ 

Süleyman Demirel iptal edilen Erzurum İl 
Kongresi ile ilgili olarak 
Türkiye'de 67 ilin mevcut bulunduğunu, bu kadar ilin herbirinde sıhhatli sonuçlar almanın 
mümkün olamayacağını 
söyleyerek, her kongre 
öncesinde bu tür olayların olabileceğini iddia etti. 


Türkiye-Tunus 
ortak bildirisi 
yayınlandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye ile Tunus he- 
ye arasında 14-18 
kim tarihlerinde Tunus 
ta yapılan toplantılar sonunda ortak bir bildiri 
yayınlandı. 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamada (o Tunus'taki 
toplantılar sonucunda 
iki ülke arasında 17 Temmuz 1967 tarihli ticaret 
anlaşmasına ek bir protokol imzalandı. Protokol iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin 1981 
yılına kadar üç misli artırılmasını ve iki ülke 
arasındaki ilişkilerin karşılıklı menfaat ilişkileri 
içinde düzenlenmesini öngörüyor. Protokol iki 
ülke arasında ortak vadeli ticari bağlantılar yapılmasını, ayrıca, sanayi, ulaştırma ve turizm 
alanlarında işbirliği imkanlarının geliştirilmesini karara bağlıyor. 


“İki heyetin görüşmeler 


sırasında zeytinyağı 
sanayii alanında 
özellikle, zeytinyağının 
üretimi, ambalajlanması 


pazarlanması konularında 
ve bu alandaki uluslararası kuruluşlar nezdinde 
karşılıklı olarak danışma konusunda mutabık 
kaldıkları bildirildi. Görüşmeler sonunda Türkiye'nin Tunus'tan, fosfat 
ve diğer gübre hammaddeleri, demirden mamül 
ürünleri ve alüminyum 
florürü alması karara bağlanıyor. Tunus ise Türkiye'den bazı tarım ürünleri, çimento ve pamuk 
alacak. 


Toplantıda Türk heetine Ticaret Bakanı 
eoman Köprülüler, 
Tunus heyetine de Tunus 


Ticaret Bakanı Selahad- , 


din Den Mübarek 
başkanlık etmişti. 


MS 
Genel Sekreteri 
cumartesi belli olacak 


ANKARA (AA) 

MSP Genel İdare Kurulu, Cumartesi günü Genel aşkan Necmettin 
Erbakan başkanlığında 
toplanarak görev bölümü 


yapacak. 
25 kişiden oluşan 
MSP Genel İdare Kurulu- 


nun 20 si büyük kongrede seçilmekte, 5 ini ise 
Genel İdare Kurulu göreve getirmektedir. 


Alınan bilgiye göre 
Genel Sekreterlik için 
Erzurum milletvekili 


Korkut Özal ile, Ankara 
Milletvekili Oğuzhan 
Asiltürk çekişecektir. 


can vermektedir. 


sı 500'ü bulmuştur. 


üstüne cabadır. 


sürüyor. 


kapitalist 


ediyorlar. 


reyi selamlıyoruz. 


arasında 
alışverişi 


gavat gücünde elektrik ve» 
ren Bulgaristan ödeme 
e gerekçesiy- 
e verdiği elektriğin yarısını keserek 150 megavata düşürdü. 
Bulgaristan'ın verdiği 
ölekiriğin ei kesme 
si üzerine başta İstanbul 
ve Ankara olmak üzere 
bütün yurtta elektrik kısıtlamasına gidilecek. 
Türkiye Elektrik Kurumu 
Bulgaristan'ın verdiği 
lk yani kesmesi üzerine İstanbul'da 150 
megavatlık bir kesinti 
yapmaya başladı. Yeni 
amaya yol açan ke 
sintinin yaklaşik bir ay 
sireceği ve bu süre içinde ek kısıtlamaların devahi edeceği bildirildi. 
TT Genel Müdürü 
Suat Kumbasar, program 
sız kısıtlamanın ne kadar 
süreceği hakkında bilgi 
sahibi “olmadıklarını belirterek, O Bulgaristan'ın 
verdiği elektriğin yarısını kesmesi konusunda 
şunları söyledi: "Bulgaristan'ın verdiği elektrik 
miktarını 150 megavata 
üşürmesi üzerine, TEK 
tanbul'a verilen enerjide aynı miktarda bir 


İşçi Sağlığı 
Kongresini 
selamlıyoruz 


> * o owe e 
Bulgaristan yine elektiriği kesti 
İSTANBUL (ÖZEL) | kesinti 
Türkiye ile Bulgaristan | 
apılan enerji | 
Konusunda yapilan anlaşma sonucunda. Türkive've 300 me- 


iBaştaalı 1 sayfada? 


talıklara terkedilmiş durumda, 

Akü ve Boru fabrikalari işçilerinin durumu 
da farklı değil, "kanımızı kurşun zehirliyor” şikayetlerini her zaman dinleyebilirsiniz 

Dokuma işçileri, “pamuk lifleri ciğerlerimize 
doluyor, bissinoz hastalığından ve sanayi sağırlığından el aman" diyorlar 

Sigara işçilerinin benizleri herzaman sapsarı, 
halsizlik bedenlerini sarmış. 

Maden ocaklarına inenlerin sözünü bile etmiyorum. Çünkü madenlere inmek, meslek hastalığını peşinen kabul etmek demektir. Hele 
silikoz illeti birçok işçinin yakasına yapışmıştır 

Türkiye'de günde ortalama 550 iş kazası olmaktadır.İş kazalarında her gün ortalama 4 işçi 
Yalnız İskenderun Demir 
Çelik Fabrikası inşaatlarında ölen işçilerin y1- 


Ağır baskı, sömürü ve hakaretin yol açtığı sinir gerginliği ve huzursuzluk da bütün bunların 


Özetleyecek olursak, Türk Tabipler Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı sayın Erdal Atabek'in 
Kongre Açış Konuşmasında koyduğu teşhis 
doğrudur: "'bütün sağlık hizmeti hastadır", Yalnız sağlık hizmeti mi, düzen hastadır. 

Orta çağ karanlığı yurdumuzda yalnız köylük alanlarda yaşamıyor, fabrikalarda, maden 
ocaklarında küçük atelye ve işyerlerinde de orta 
çağdan kalma baskı ve çalışma şartları hüküm 


Bu karanlık tablonun karşısında aydınlık ve 
umutlu bir manzara da var. Türkiye emekçileri, 
orta çağdan kalma bask'larla emperyalist ve 
.»mürünün içiçe geçtiği bu hastalıklı 
Türkiye manzarasını değiştirmek için mücadele 
İşte gerçek ve kalıcı çözüm de, 
birçok konuşmacının belirttiği gibi bu mücadelenin zafere ulaşmasındadır. 

1.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresinin, sağlıklı bir 
işyeri, sağlıklı bir hayat, emekçi halkın ülkemizin efendisi olarak gönül rahatlığı içinde yaşadığı bağımsız ve demokratik Türkiye mücadelesine katkıda bulunacağına inanıyor ve Kong- 


yapmıştır. Üç 
günden beri, kesinti yapılacağı  İETT'ye yarını 
| saat Önceden bildiriliyor. Yeterli bilgiyi alamadığımız için de kısıtlama 
yi programsız uygulamak 
ep kalıyoruz." 
| Farasını ödemediğimiz 
| gerekçesiyle Bulgaristan 
tarafindan o elekiriğimiz 
kesilirken, yetkililer Bulgaristan ve Sovyetlerle 
Elektrik Enerjisi üzerine 
yeni görüşmeler yapıyor. 
Bulgaristan ile yapılan 
anlaşma uyarınca 1978 
ik içinde 605,9 milyon 
iovat alımının proj - 
landığını bu güne Lar 
ise Bulgaristan'dan 228,4 
milyon kilovat alım yapıldığı açıklandı. Bulgaristan bizim elektriğimizi 
keserken yetkililer Enerji 
abmının dışa bağımlılık 
sğrecini üzatma yoluna 


gidiyor. 
ulgaristan ve Sovyellede yapılan görüşme- 


lerde, ulgaristan'dan 
alım yapılan tesislerin kapasitesini arttırması gerektiğini; Sovyetlere ise 
piçi bir bağlantı kuruarak yurt dışından alınan enerjinin 1,6 milyar 
kilovata Çıkarulacağı be- 
Tirtildi. 

Yetkililer enerjide dia bağımlılığın 1982 yı- 


[i 
t 


ında azalacağını bildirdiler. 


Denktaş... 


(Baştarafı 1.sayfada) 


Türkiye'de böyle bir 
teşkilatın olup olmadığını bilmediğini ileri süren 
Denktaş, olsa bile böyle 
bir kuruluşun Kıbrıs'ta 
oluşturulmasının müm- 
in olmadığını iddia et- 
A. 

Türk Mukavemet Teşkilatının da Kontrgerilla 
ile bir ilgisi olmadığını 
iddia eden Denktaş, bu 
teşkilatın Kıbrıs'ın Yunanlılar tarafından işgal 
edilmemesi için kurulduğunu ve kurulduğun- 
dan bu yana da şerefli 
bir mücadele verdiğini id- 


dia etti. 

Denktaş, Kontrgerillayı savunurken "Böyle gi 
derse İstiklal Savaşında 
Yunanlılara karşı savaşmış olan efelere de 
ear denirse şaşmamak gerektiğini” söyledi. 

Kıbrıs'ta Türkiye'deki 
çeşitli cinayet ve saldırı 
olaylarına karışmış olan 
MHP'li komandoların 
saklandığını da yalanlayan Denktaş, "bize bugür 
ne kadar anarşistlerin 
Kıbrıs'ta saklandıklarına 
dair bir ihbar gelmemiştir" dedi. 
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ulaşacak, Batıyı nitelik ve nicelik bakımından 
geride bırakacak” 


AYDINLIK: SAYIN, 
POSER. BİZE BİRAZ 
KENDİNİZDEN BAHSE- 
DEBİLİR MİSİNİZ? 

G.POSER: Birinci 
dünya savaşı sıralarında, 
1916'da Berlin'de doğdum. Berlin'de büyüdüm 
ve okula gittim. Meşhur 
"Altın 20'ler" i yaşadım. 
Fakat bu yıllar Alman 
halkı için acı ve güçlüklerle dolu yıllardı. Daha 
"sonra ekonomik buhran 
devresi geldi. Büyük bit 
işsizlik başladı 

O zamanlar Alman 
milletinin önünde iki seçenek belirdi. Komünizm 
veya Nasyonal Sosyalizm, 
Bugün Hitler'in bu partisinin adının Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi olduğunu unutmamak gerekir. Bu partinin 
sözünü ettiği sağcı bir 
sosyalizm idi. 

Çocukluğumdan beri deniz subayı olmayı 
arzuluyordum ve deniz kuvvetlerinde görevli bir pilot olarak savaşa katıldım. Daha sonra denizaltı kumandanı 
olarak Atlantik'e açıldım. 1943'de büyük Atlantik savaşını kaybettik. 202 numaralı denizaltımla Grönlend'a 
kaçmak istedim, fakat 
uzun bir takip sonucu 
denizaltım batırıldı. İngilizler tarafından kurtarılarak, esir alındım. 

1947'de serbest birakılarak Almanya'ya döndüm. Yedi yıl bir banka- 
da memur olarak. çalış 
tım. 1955'de yeniden ku 
rulan Alman Savunma 
Bakanlığında müsteşar olarak görev aldım. Meraklı olduğumdan Japoncayı 
öğrenmiştim. 5 yıl sire 
ile Japonya'ya askeri ateşe olarak atandım. Ja 
ponya'dan döndükten 
sonra Savunma Bakanlığı 
Askeri Haberleşme Bölümü şefliği yaptım. Son 
olarak da NATO'nun 
Brüksel'deki Uluslararası 
Haber Alma ve Değerlendirme bölümünde 4 yıl 
süre ile kısım şefliğiryaptim. 


İkiAlman devleti, 
Alman milletinin 
çıkarlarına 


uymuyor 


Şunu eklemek istiyorum. Amiral olarak bir 
tek gün bile görevle denize açılmadım. Benim 
Amiralliğim masa başın- 


da geçti. Askeri güvenlik siyaseti konusunda 


uzman olarak çalıştım. ' 


Gerek Almanya'da gerekse Uluslararası alanda 
yüksek görevler aldım. 
1973'de ordudan ayrıldım. O sıralarda hükümet değişikliği olmuş ve 
yeni hükümet Sovyetler 
Birliğinin iki Alman Devleti teorisini kabul ederek 
Almanya'nın parçalanıp 
ikiye bölünmesini onaylamıştı. Bu karar Alman 
milletinin çıkarlarına uymuyordu. İstifamı istedim. © zamandan beri 
yazılar, kitaplar yazıyorum. . Bildiklerimi 
muoyuna sunuyorum. 
Hiç bir siyasi partiye 
bağlı değilim. 
AYDINLIK: HATIRLI- 
YABİLDİĞİM KADA- 
RIYLA GEÇEN YIL 
ÇİN HALK CUMHURİ- 
YETİNİ ZİYARET 
EDEN BİR BATI AL- 
MAN HEYETİNDE SİZ 
DE BULUNUYORDU. 
NUZ. BİZE BU GEZİY- 
LE İLGİLİ TECRÜBE- 
LERİNİZİ İLETİR Mİ- 
SİNİZ? 

GPOSER: Evet, geçen yıl Çin'deydik. Çin 
Hü kümetinin davetlisi 
olan askeri heyette, ben- 
den başka Parlamento 
Savunma omisyonu 
Baş kanı, Kara Kuvvetleri 
eski Müfettişi General 
Kreppner, NATO Silahlı Kuvvetleri Orta Bö- 


Frankfurt Muhabirimiz Yıldırım Dağyeli, NATO Uluslararası Haberalma ve 
Değerlendirme Bölümü eski Kısım Şefi Emekli Tuğamiral Gunter Poser ile görüştü 


"Sovyet silahlanması 1980'de zirveye 


lümü Kumandanı General Grafvon Kimersek de 
vardı. Biz heyetteki üç 
eski askerdik. Diğerleri 
sivil uzmanlardı. Uzun siireden beri Çinli uzmanlarla güvenlik siyaseti alanında fikir alış verişi yaptığım için, benim de bu 
geziye katılmam uygun 
görüldü. 1970'lerin başından beri Çin'in Avrupa için bir çok yükü hafifletici bir siyaset izlediği, 
benim için gayet açıktı. 
Bu gezi benim için askeri 
ve siyasi alanda karşılıklı çıkarlar üzerine bilgi 
edinmek bakımından 
çok yararlı oldu. 


AYDINLIK: SAYIN 
POSER YAZDIĞINIZ 
SON KİTABI OKUDUM 
JAPONCAYA DA ÇEV- 
RİLEN BU KİTAP!'NIZ- 
DA SOVYETLER BİR- 
LİĞİNİN ASKERİ GÜ- 
CÜNÜ ARAŞTIRIYOR- 
SUNUZ. SONUÇ OLA— 
RAK SOVYETLER BİR- 
LİĞİNİN DÜNYA HE- 
GEMONYASI İÇİN BA- 
ŞA GÜREŞTİĞİNİ VE 


AVRUPANIN SOVYET, 


TEHLİKESİ ALTINDA 
OLDUĞUNU AÇIKLA» 
MAKTASINIZ. BU SO- 
NUCA NASIL ULAŞTI- 
NIZ, BİZE BİLGİ VERE- 
BİLİR MİSİNİZ ? 
G.POSER: Savaş sonrası tarihinin son 20-25 
yılında, Sovyetler Birliğinin silahlanması, bu 
ülkenin dış siyasetinde ö- 


nemli bir rol oynamaya 
başladı. Silahlanma harcamaları çok yüksek düzeylere erişti. 60'ların ortasından itibaren Sovyetler Birliğinin o zamana 
kadar görülmemiş bir hız-* 
la silahlandığına şahit olmaya başladık. Bu konuda tam bir bilgiye sahip 
olmak, o zamanlar mümkün değildi. Zamanla bu 
silahlanma üzerine daha 
kesin bilgi edindik. 60'ların sonuna doğru Sovyetler Birliğinin Güney Doğu Asya'da Çin Halk 
Cumhuriyetine karşı viğınak yaptığını ve bu 
bölgedeki Sovyet askeri 
kuvvetlerinin silahlanma 
hızının diğer bölgelere oranla üç misline çıkarıldığım, ayrıca Sovyet Pasifik filosunun da devamlı güçlendirildiğini haber 
aldık. 

68-69'da Sovyetler 
Birliğinin Orta Avrupa'da 
ve Rusya'nın kuzey ve 
güney kesimlerinde silah 
ve asker yığınağı yaptığını izledik. Buradaki Rus 
silahlı kuvvetlerinin bünyesinde yapılan değişiklikler , Sovyetlerin uzun 
vadeli bir plan çerçeve- 
si içinde çalıştıklarını 
gösteriyordu. 

Zamanla uydular” geliştirildi. Biz de gelen haberleri daha iyi değerlendirme olanaklarına sahip 
olduk. 1972'de Brüksel 


de, NATO Savunma ve 
Dışişleri Bakanlarına, 
“il 


Moskova nın Avrupa savaş planı 
Ana ve tali yönlerde kuvvet dağılımı 


1- Birinci Stratejik hat 
2- İkincistratejik hat 


| 3- Stratejik yedek güçler 


© Sovyetler yayılma siyasetine 
dayanarak, Türkiye'den 
deniz üssü istediler 


© Yumuşamanın bir aldatmaca 


olduğu, başından beri belliydi 


© Yumuşama siyaseti, aslında 
gerilim siyasetidir 
© Rusya'da halkın hoşnutsuzluğu 


giderek artıyor 


© Rusya'nın Afrika siyaseti 
halklara yardım etmek değil, 
burada üs sağlamaktır 

© Çin'in ideolojik meydan okuması; 
düşmanlarını yalana, iftiraya 


Sovyetier Birliğinin uzun vadede yoğun bir silahlanmaya girdiğini belgelerle ispatladım. Bu silahlanma, kara ordusu- 
nun geleneksel silahların- 
da, hava kuvvetlerinde ve 
nükleer silahlerda, kolay 
bir şekilde de deniz kuvvetlerinde görülüyordu, 
Örneğin, Sovyet deniz 
kuvvetlerindeki silahlanmayı, Akdeniz ve Atlantik'teki manevralarda 
açık seçik izleyebildik. 
Bakanlarla yaptığım konuşmada, elimdeki belgelerin, Sovyetler Birliğinin askeri gücünde gözle görülür bir şekilde artış 
olduğu, roket, tank ve 
hatta uçak sayısının arttığı, niteliklerinin düzeldiğine ilişkin görüşlerimi 
ıspatlamamda büyük bir 
yararı oldu. 


1973'teki 
durgunluk: Yeni 
bir silahlanma 
safhasının işareti 


1973'ten itibaren elimizdeki veriler değişme- 
ye başladı. Yani artış degil, gerileyiş izlemeye 
başladık. Savaş gemilerinin ve uçakların sayısın- 
da ve hatta nitelikçe de 
bir gerileme oldu. Gözlemlerimizin sonunda yeni bir safhaya, sessiz bir 
silahlanma safhasına 
geçiş olduğu yargısını 
vardık. Sovyetler yeni silahlarını bile artık göstermiyorlardı. Eskiden Sovyetler, yeni silahlarını 
deney alanlarında gösterip Batıyı: etki altına almayı oamaçlarlardı. O 
dev, kıtalararası roketler 
bile ilk defa, birliklere 
dağıtılmadan önce, gösterilirdi. Ben bunu, daha 


yöneltiyor 


sonra bilim adamları tarafından da doğrulandığı 
gibi, Sovyet silahlanması- 
nın uzun vadeli bir proğram çerçevesinde ele alınması gerektiği şeklinde 
yorumladım. 

Bu uzun vadeli silahlanma proğramı muhtemelen 1980'de zirveye 
çıkacak. Bu tarihte Sovyet kara ve bava kuvvetleri Batıya oranla, nitelik 
ve nicelik bakımından 
yüksek bir aşamaya geçmiş olacaklar. Deniz kuvvetleri, özellikle deniz altilar ve atom denizaltıları, Batıdakilerden üstün 
bir duruma geçecekler. 
Bu tarih bana şu nedenle 
tehlikeli görünüyor: Sizin de bildiğiniz gibi, 
Sovyet ekonomisi silah- 
İanmanın verdiği ağır bir 
yük altında. Sovyetler 
Birliği gibi bir sanayi ülkesi için bile silahlı kuvvetleri modern bir durumda tutmak çok güç. 
Her silah o sisteminin 
10-15, bilemediniz 25 
yıllık ömrü var. Tanklar 
20-25 yılda hurdaya çıkıyor. 

Bundan başka Sovyetler birliği ve diğer Doğu 
Bloku ülkeleri, gelişmiş 
:sanayi ülkeleri! oldukları 
için, enerji ve hammadde 
kaynakları zaten büyük 
bir yük altında. Batı ile 
silahlanma yarışı Sovyet- 


ler Birliğinin kalkınma 
hızını yüzde 3-4'e düşürdü. Bu daha da düşecek. 
Artan tüketim, lüks madde tüketimi bence ekonominin daha da ağır yük 
altına girmesine neden 
oluyor. Bütün bunlar 
Sovyetler Birliğinin yeni 
bir döneme girdiğini gösteriyor. Bu dönemde 
Sovyet yönetimi, ülke i- 
Çinde değişik milliyetler- 
den halkların mücadelesi 
ile karşı karşıya. Dışarda 


Muhabirimiz Yıldırım Dağyeli, NATO eski yetkilisi Günter Poser ile 
ÇİN YETERLİ GÜCÜ 


ise Sovyetler Birliğinin 
bu yıllarda canlı bir faaliyetine şahit oluyoruz. 
Örneğin, Afrika'da, Afganistan'da, Vietnam ve 
Yemen'de. Birçok yerlerde yediği darbeler de 
ayrıca dış siyasette bir 
yük oluşturuyor. 

Bu üstün donatımlı askeri gücü oluşturmak ve 
ayakta tutabilmek için, 
Sovyet halkları çok kurban verdi. Ülke içinde 
halk arasında hoşnutsuzluğun yaygın olduğu 
açıkça görülüyor. Yumuşama siyaseti denilen siyasetin ise aslında, gerilim siyaseti olduğu 
birkaç yıl içinde daha da 
iyi çörülecek. Somut göz- 
Tnless göre Sovyet yönetimi gittiği yolun tehlikeli olduğunu, fakat dönişü olmadığıni da görüyor. Bu yönetim ayrıca 
Doğu hallarının, dünya 
halklarının kendisini 
şuphe ile izlediğini de biliyor. 


AYDINLIK: SOVYET 
YÖNETİMİ DEVAMLI 
OLARAK SARI TEHLİ- 
KEDEN SöZ EDİYOR. 
ÇİN HALK CUMHURİ 
YETİNİ oOYAYILMACI 
VE SALDIRGAN OLA- 
RAK GÖSTERİYOR 


G.POSER: Çin'den 
korkmak, Çin'i tehlikeli 
göstermek çok saçma 
Çin'liler hiç bir zaman 
Batıyı tehdit etmediler. 
Çinliler hiç bir zaman 
Rusya'ya ayak basmadı. 
Çinliler kendi tarihi sınırlarından dışarıya çıkmadılar ve orada kendi ülkelerinde kültürlerini muhafaza ederek yaşadılar. 
Çin'in ideolojik meydan 
okuması, düşmanlarını 
yalana, iftiraya yöneltiyor. Sovyetler Birliği 
Çin'in hiç bir zaman sınır 
sorununda taviz vermeyeceğini biliyor. Çinliler 


Sovyetlerle aralarındaki 
sınır sorununun çözülmesini istiyorlar. Sovyetler 
modern bir Çin'den korkuyorlar. Bugün Vietnam 
ve Afganistan'da Sovyet 
etkinliği var. Fakat ilerde 
bu ülkeler de gerçeği görecek ve Çin ile yakınlaşmanın yollarını arayacaklardır. 


AYDINLIK: SOVYET 
LER BİRLİĞİ 60'LAR- 
DA YOĞUN BİR YU 


MUŞAMA VE BARIŞ 


İÇİNDE BİR ARADA 


YAŞAMA PROPAGAN- 
DASINI BAŞLATTI- 
LAR . BU SİZCE SOV- 
YET YAYILMACILIĞI- 
NIN VE EKONOMİNİN 
ASKERİLEŞTİRİLME- 

SİNİN GİZLENMESİNE 
Mİ HİZMET EDİYOR 
DU? 

G.POSER: Sovyet yönetimi 60'ların başında 
bir dizi darbe yedi. Pekin 
ile çatışma, Küba sorunu 
bunlardan. Bana göre 
Sovyet yönetimi dünya 
çapında bir siyaset yürütmek için, askeri gücünü 
artırma kararına, vardı. 
Küba sorununda Sovyetlerin ABD'nin deniz gücüne meydan okuyamayacakları ortaya çıktı. Küba 
macerası Sovyet yönetimine, silahlanarak ABD'- 
ye yetişebilmeleri için 
zaman kazanmaları gerektiğini öğretti. 

Barış içinde bir arada 
yaşama ve yumuşama aldatmacası da böyle ortaya çıktı ve gelişti. Bunun 
aldatmaca olduğu başından beri belliydi. Burada 
bir şey eklemek istiyorum. Aldatmaca binler- 


ce yıllardan beri siyasette 


kullanılan bir silah. Sovyetler Birliğini değil, 
kendimizi suçlamak gerekir. Bu siyasete hiç bir 
zaman kanmamamız lazımdı. Şimdi Sovyetlerin 


Yang Fu-yüan 


zaaflarının kurbanı olur 


Yang Fu-yüan kurbanını öyle büyük bİr korkuyla bıraktı ki, boş bulunan Han Ay-cen'in tombul 
sırtı masaya çarparak, taslar, çanaklar, tabaklar, 
çorba ve su, şarap sürahisi ve kupalar, yemekler, 
makarnalar, «salatalar: hepsi bir tarafa dağıldı. 
kangın üzerine yayılan yemek ve şaraplar, oradan 
döşemeye akıyordu. Bu hercümerçten Han 
Laodiu'nun kadınları da paylarını aldılar. İki kadı- 
nın elbiseleri, elleri ve ayakları, sebze çorbası, 
sirke ve bol salçalı yemeklerin arasında yüzüyordu. 

Giderek ön oda ve iç oda insanlarla kaynaşma- 
ya başlamıştı. Çiftliğin bütün sakinleri koşuşarak 
gelmişlerdi. Han Ay-cen bir çok seslerin gürültüsünü duyunca, doğrularak kangdan aşağı atladı 
ve kendisini anasının göğsüne atarak bir vaveyla 
kopardı. Namusuna dokunulmuş masum bir bakire 
gibi ağalamaya başladı. Fakat gözlerinden bir türlü yaş gelmiyordu. Ayakkabılarını giymeye vakit 
bulamamış ve çıplak ayaklarıyla trampet çalar 
gibi döşemenin üstünde tepinip duruyordu. 

"Anneciğim!" diye ağlayarak yeniden sızlanmaya başladı. 

Yang Fu-yüan da kangdan' aşağı atlamış, orada 
şaşkın şaşkın bir an durduktan sonra, geri dönerek 
odadan dışarı fırlamak istemişti. Fakat kapının 
önündeki kalın İnsan duvarını aşmak imkansızdı. 

"Nereye kaçıyorsun?" Kızını odalığa teslim 
eden Han Lao-liu'nun karısı, bir sırtlan gibi 
Yang'ın üzerine atıldı. Saçlarını çekerek suratını 
tırmalamaya başladı. Sonra elbiselerini yırtarak 
bir vaveyla kopardı: 

“Demek namuslu ailelerin kızlarına böyle mua: 

“mele ediyorsun sen! Gece yarısı yabancı evlere girip, yeni açan tomurcuklar gibi taptaze kızların ırzına geçiyorsun. Sen insan kılığına girmişsin, ama 
miden it kusmuğu dolu. Kızcağızım henüz ondokuz yaşında, bir tomurcuk uana. Ama sen onu 
mahvettin! Kim alır şimdi benim kızımı?" Kızını 
beş yaş küçültmüştü "'Alçak herif! Seni gebertmek için harcanacak kurşuna yazık!" 

"Oh, oh! Uh, uh! Anacağım!"' Anası var gücüyle 
Yang'ı sarsalayıp bağınp çağırırken,'Han Ay-cen 
hıçkırmaya devam ediyordu. 

Han Lao-liu'nun odalığı da sesini yükseltti: "'Namussuz herif! Seni bıçakla dilim dilim doğramak 
lazım!" 

Üçü ardı arkası kesilmez bir şamata kopartırlarken kapının önündeki insan yığını iki yana açıldı. Han Lao-liu peşinde kahyası olduğu halde içeri girdi. Genç kız hemen ona koşarak boynüna sarıldı ve yeniden yakınıp sızlanmaya başladı. 

"Bir kurşuna bile layık değilsin, öküz herif!" 
.diye yeniden bağıran yaşlı kadın, sağ elinin parmaklarıyla Yangın sol yanağını çimdikledi. 

"Seni parça parça doğramak lazım!" diyerek 
Han Lao-liu'nun odalığı da sol eliyle Yang'ın sağ 
yanağını kıstırdı. 

"Oh, oh! Uh, uh! Babacığım! Gitti namusum..." diye feryad etti Han Ay-cen. Ama hâlâ 
gözlerinden yaş gelmiyordu. 

"Ne oluyor burada?" diye şaşkın şaşkın sordu 
Han Lao-iu. Olanlardan hiç bir şey anlamamış gibi 
bir tavır takınmıştı. 

Dördü bir fasıl heyeti oluşturarak, bir müddet 
her telden çalıp durdular. Sonunda Han Lao-iu 


ağır ağır söze başladı: 

"Ben seni dürüst bir insan saydım ve evime yemeğe davet ettim. Oysa sen sadece insan sureti taşıyan vahşi bir hayvandan başka bir şey değilsin. 
Namuslu kızların ırzına geçiyorsun. Şimdi bu hareketinle ülke kanunlarını çiğnediğinin farkında 
mısın?" Gözlerini kısarak seslendi: "Li Çing-şan!"' 

Li Çing-şan öne çıktı. 

"Bunu derhal bağlayarak propaganda birliğine 
yolla. Eğer onlar teslim almak istemezle:ze, kasabaya götür, onlar da almazlarsa ilçeye götür. Mutlaka cezasını çekmeli!" Sonra ön odaya geçti Han 
Lao-iu. 

Li Çing-şan ve aşçı bir ip bularak kaşla göz arasında Yang'ı sımsıkı bağlayıverdiler. Sonra kalabalığın arasından itip kakarak, ön odaya geçirdiler. 
Han Lao-liu, Yang'a iki defa şarap ikram ettiği 
Kangın ucunda dimdik oturuyordu. Şimdi ise biçare Yang, karşısında put gibi dikilmiş, kendisine 
verilecek cezayı bekliyordu. 

"Sen kendin söyle: Namuslu kızların ırzına geçmenin cezası nedir?" Han Lao-liu, Mançukuo zamanında bol bol kullandığı sopasını kaldırarak, 
bağlı adamın gözlerinin önünde dolaştırmaya başladı. 

Yang susuyordu. Fakat Li Çing-şan ona bir tekme atarak bağırdı. 

“Dilini mi yuttun? Konuş!" 

"Hepsi benim kabahatim, 
fazla içmiştim..." 

Han Lao-liu'onun sözünü keserek, hizmetkarlarına ve iki karısına döndü: 


dedi Yang. "Çok 


“Haydi siz uyumaya gidin." Sonra Ay-cen'i avuttu: "Haydi sen de gidip dinlen. Şimdi çok geç 
oldu. Üzme kendini, baban senin öcünü alacaktır... Haydi, git şimdi!" 

Herkes odayı terkettikten sonra, Han Lao-liu 
kahyasma emretti: 

"Bana kağıt ve fırça(*) getir. Yanımızda söylediklerini zapta geçirmek istiyorum." 

Li Çing-şan, iç odadan kağıt, fırça, mürekkep 
ve istampa getirdi. Kuru mürekkebi ezerek Sıvılaştırdı. Sonra Han Lao-liu kollarını masanın üstüne 
dayayarak yazmaya başladı. 

"İşte bitti. Oku bunları ona!" dedi bir müddet sonra kahyasına. Li Çing-şan okumaya başladı: 

"Ben, Yang Fu-yüan, gece yarısı Han ailesinin 
evine girerek, orada rastladığım vatandaş Han Aycen'e' tasallut etmeye kalkıştım. Kendisini savunmaya geçince, ona sarılarak kangın üzerine bastırdım ve öptüm. Bu yazılanların gerçeği tam olarak 
yansıttığını tasdik ederim." 

Yang karşı çıktı: 

"Ben onu öpmedim, hayır öpmedim..." 

"Bir de inkara cüret ediyorsun ha?" diye böğürerek sopasını salladı Han Lao-liu. Bunun üzerine 
Yang Fu-yüan artık hiç itiraz etmez oldu. 

"Sivil mahkemede mi, yoksa askeri mahkemede 
mi yargılanmak istersin?" diye sordu Han Lao-liu. 

"Sivil mahkemede yargılanmak için ne yapmam 
lazım?" 

“Eğer bir sivil dava istiyorsan, bu zaptın altına 
parmağını basacaksın." 

"Evet, sivil dava istiyorum," dedi 
parmağını istampaya Sürdükten sonra, 
bastırdı. 


Yang ve 
kağıda 


(*) Çin yazısı genellikle fırçayla yazılır. 


(Devamı yar.) 


bu zamanı silahlanma, askeri dev bir güç olma yolunda kullandıkları açıkça görülüyor. 1963'de 
Sovyetler Türkiye sınırın- 
da büyük bir askeri manevra başlattılar. Yeni bir 
stratejinin ilan edildiği 
geniş bir bölgede, şaşırtma ile baskın şeklini deneyen bir manevra idi bu. 
Bu manevranın ardından 
Kopolovski'nin yazdığı 
kitapta yeni savaş stratejisi ortaya çıktı. Bu gösteri manevrasından ve söz 
konusu kitaptan sonra, 
her şey daha da açıklık 
kazandı. 

Sovyetler yeni bir askeri yapı geliştirdiler ve 
askeri güçlerini inşa ettiler. Bu askeri güçle saldırganlık siyasetlerini rahatça garanti altına alacaklarını umuyorlar. Aynı zamanda burada Avrupa'da 
yumuşama" aldatmacası 
ile, halkları aldatmayı ve 
Avrupa ülkelerinin silahlanmasını engellemeye 
çalışıyorlar. 


AYDINLIK: ÖY- 
LEYSE HELSİNKİ 
KONFERANSI SOVYET- 
LER BİRLİĞİNİN BU 
ALDATMACA SİYASE- 
TİNİN ZİRVESİ İDİ. 

G.POSER: Sovyetler 
Birliği Helsinki'de güttüğü Avrupa siyaseti, uluslararası alanda kısmi de 
olsa bir başarı kazandı. 
Helsinki Konferansında 
alınan kararların uluslararası alanda onaylanması, 
Sovyetler için uluslararası bir başarı idi. Bundan 
başka Sovyetler Birliği 
taleplerini öne süreceği 


uluslararası bir platform 
da meydana getirmiş oldu. 

AYDINLIK SOV- 
YETLER BİRLİĞİ HER 
ZAMAN FEDERAL AL 
MANYA'NIN İNTİKAM- 
CI OLDUĞUNU, DOĞU 
KESİMİNİ İSTİLA ET- 
MEK İSTEDİĞİNİ, BU 
NEDENLE DE SİLAH- 
LANDIĞINI İDDİA ET- 
Tİ. KISA BİR SÜRE EV- 
VEL "PRAVDA" DA 
BİR FEDERAL ALMAN 
ASKERİ HEYETİNİN 
ÇİN'DE BULUNDUĞU- 
NU,İNTİKAMCILARIN 
ÇİNLİLERDEN AKIL 
DANIŞTIKLARINI O- 
KUDUM. FEDERAL 
ALMANYA GERÇEK- 
TEN İNTİKAMCI BİR 
DIŞ SİYASET Mİ İZ- 
LİYOR? ALMAN SİLAH 


LI KUVVETLERİ 
YURT Oo SAVUNMASI 
İÇİN Mİ, YOKSA SAL- 


DIRI VE YAYILMACI- 
LIK İÇİN Mİ SİLAHLA- 
NIYOR? 
G.POSER : NATO ve Federal Almanya'nın bütün 
gizli dosyaları elimden 
geçti. Saldırgan bir savaş 
anlamına gelebilecek bir 
tek kağıt, bir tek yazılı 
sözcük görmedim. Federal Almanya'nın dış siyasetinde böyle şeylere yer 
yok. Şüphesiz Sovyetler 
Birliğinin Alman saldırganlığından korkusu nereden geliyorsa gelsin, fakat Alman beyinlerinden 
çıkmıyor. Eğer bizim 
böyle bir talebimiz olsaydı, Helsinki toplantısına 
katılmazdık. Bütün bunlar Sovyetler Birliğinin 
kendi saldırgan ve yayılma siyasetini saklıyabilmesi için yayılıyor. 
AYDINLIK: RUS- 
LAR FEDERAL AL- 
MANYA'NIN SOVYET- 
LER BİRLİĞİNE KAR- 
ŞI SALDIRGANLIK SA- 
VASI BAŞLATMAK İ- 


â 
A 


A pri 
i 


TOPLADIĞINI o İDDİA 
EDİYORLAR. 
G.POSER: Bu iddia 
iki nedenden ötürü imkansız. Bir kere bizim 
yalnız 12 tümen askerimiz var. İkinci olarak da 
biz belirli bazı bölgeleri, 
ancak savunacak durumdayız. Askeri gücümüz 
NATO'nun savunma sistemine bağlı, biz saldıralım desek bile müttefiklerimiz buna müsaade 
edemezler. 'doint - Dofen 
ce” (Birlikte ya da ortak 
savunma Y.D.) savunma 
sistemi saldırganlık ilkesi 
üzerine kurulmadı. 


AYDINLIK: SAYIN A- 
MİRAL BİZE BİRAZ 
DA SOVYET DENİZ 
KUVVETLERİ ÜZERİ 
NE BİLGİ VEREBİLİR 
MİSİNİZ ? 

G.POSER: Öncelikle, 
Sovyetler Birliğinin denizlerde kuvvetli olmadığı şeklindeki görüşün 
yanlış olduğunu belirtmem gerekiyor. Sovyet 
deniz kuvvetlerinden çok 
söz ediliyor. Modern Sovyet filoları, dünyanın bütün denizlerinde görülüyor. Ayrıca Sovyetlerin 
çok sayıda denizaltıları 
var ve bunların arasında 
bir çoğu da atomla çalışıyor. Bütün bunlar Sovyet filolarının esas olarak saldırgan niteliğini 


gösteriyor. 
Fakat Sovyetler Birliğinin eksikliği yeterli 


stratejik üsse sahip olmaması. Zaten Afrika siyasetlerinin amacı da 
halkları kurtarmak değil, 
œalarda kendilerine strar 
tejik deniz üsleri sağlamak. Sovyetler Birliği 
şimdiye kadar izlediği 
dostkluk siyasetini hep üs 
kurmak için kullandı. Siz 
bu meseleyi her şeyden 
evvel Akdeniz'den tanır 
sınız. Sovyetlerin Küba” 
daki üsleri yeterli değil. 
Afrika'da, Batı Sahilinde 
ve Gine'deki üsleri ise 
çok önemli. Küba ve 
Gine arasında Atlantik'in 
batı kesimi gözlenebilir 
ve kontrol altına alınabilir. Diğer yandan Angola'nın Sovyetlerin elinde olmasına rağmen, henüz yeterli nitelikte bir 
deniz üssü kuramadılar. 
Sovyetlerin ticaret filolarıni” da unutmamak 
gerekir. Sovyet ticaret filosu 1963'te 3 milyon 
ton iken, bugün 21 mik 
yon tona yükseldi. Ticaret gemilerinin her biri 
aynı zamanda birer savaş gemisi. Balıkçı filosu ise, bir çok yerlerdeki 


üsleriyle dünyamn 'en 
güçlüsü. 
Tekrar Sovyetlerin 


deniz gücü konusuna gelelim. NATO'ya bağlı ük 
kelerin filoları kuvvetli 
olduğu gibi stratejik üsler 
yönünden de zengin. 
NATO kendini denizler 
üzerinde (o savunabilecek 
güce sahip. Sovyetler ise 
özellikle Afrika'da yayılma siyaseti izleyerek kendilerine yeni yeni deniz 
üsleri sağlama ve denizlerdeki üstünlüğü de ellerine geçirme siyaseti izliyorlar. Örneğin Türkiye'- 
ye, hükümetinize baskı 
yaparak deniz üssü istemeleri de bu siyasetleri- 
nin bir parçası. 

AYDINLIK: SAYIN 
AMİRAL SİZE GAZE- 
TEMİZ ADINA TEŞEK- 
KÜR EDERİZ. 

G.POSER: Ben de sizlere teşekkür ederim. 


